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www.wienerveeld.nl  |  Telefoon: 06-12912574
Wiener-Benteler Scheidingsweg 11, 7495 PG Bentelo

het Wienerveeld
Natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaats Het Wienerveeld
Op ons Landgoed Het Wienerveeld bevindt zich sinds 2021 een natuurbegraafplaats. Op ons Landgoed Het Wienerveeld bevindt zich sinds 2021 een natuurbegraafplaats. 
Het landgoed is totaal 11 hectare grond omzoomd door een houtwal en bestaat uit Het landgoed is totaal 11 hectare grond omzoomd door een houtwal en bestaat uit 
loo� os, (bloemen)weide en een vijver.loo� os, (bloemen)weide en een vijver.
NatuurbegravenNatuurbegraven
Veel mensen genieten al hun hele leven van de natuur en ervaren 
een laatste rustplaats in de natuur als een mooie afsluiting. Op ons 
landgoed kun je zelf een plek uitzoeken in het (voedsel)bos voor 
een kistbegraving of een urnengraf. Daarnaast hebben wij twee 
plekken die zijn aangewezen als strooiveld: langs de Gertievijver 
en bij het (voedsel)bos.

BoskapelBoskapel
In het bos hebben wij een open plek gecreëerd waar regelmatig
een afscheidsceremonie in de openlucht wordt gehouden. 
Jaarlijks houden wij op de avond van de langste dag samen met de 
nabestaanden een herdenking voor diegenen die het afgelopen 
jaar zijn begraven of van wie de as is verstrooid. 

Materiaalkeuze en onderhoud natuurgrafMateriaalkeuze en onderhoud natuurgraf
Bij natuurbegraven worden er materialen gebruikt die a� reekbaar
en zo min mogelijk milieubelastend zijn. Wij zorgen voor het 
onderhoud van een graf waarbij voor ons de loop van de natuur 
als leidraad geldt. 

RondleidingRondleiding
Je kunt een wandeling maken over 
ons landgoed en zelf de rust en 
de natuur ervaren. Op verzoek 
geven wij ook rondleidingen op het 
Wienerveeld.

Jan Nijhuis en Joke Beenakker
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Buiten is de wereld leeg. De zon schijnt, 
maar het is koud. En akelig kaal. Wie de 
levenloze boomtakken of de vreugdeloze 
bloemperken bekijkt, vraagt zich af of het 
ooit anders wordt. Even maar, want we 
weten dat het niet lang meer duurt. Na de 
winter, dit jaar kouder dan verwacht, komt 
altijd de lente. 

Uit die eeuwige herhaling spreekt de 
kracht van Gods schepping. Alles wat leeft, 
is gericht op leven, overleven en voortle-
ven. Daarom zoeken we koortsachtig naar 
de voorboden van de lente. De zoete geur 
na maanden reukloze lucht, het eerste 
sneeuwklokje, de heel voorzichtig 
uitlopende taken. ‘Je gaat het zien als je 
het doorhebt’, zei Johan Cruijff ooit. De 
legendarische voetballer grossierde 
bijkans in Bijbels aandoende uitspraken.

De spreuk sluit naadloos aan op het 
verhaal van de Ongelovige Thomas. Hij 
weigert te geloven in de verrijzenis van 

Lente wordt het altijd weer
Jezus, eerst wil hij de kruiswonden zien. 
Als Jezus hem en anderen acht dagen later 
verschijnt, nodigt Hij Thomas uit de 
wonden te voelen. 'Mijn Heer en Mijn 
God!’, roept Thomas uit. Opeens is alle 
twijfel weg. Waarna Jezus de woorden 
spreekt die we allemaal kennen: ‘Omdat 
ge Mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die 
niet gezien en toch geloofd hebben.’ 

Als gelovigen herkennen we onszelf 
geregeld in Thomas. Is het niet te mooi om 
waar te zijn? Ieder van ons kent die vraag. 
Net als de omkering: het is te mooi om niet 
waar te zijn. Want altijd komen we Jezus 
wel érgens tegen. Vaak ongemerkt, we zien 
het niet meteen. En áls we het doorhebben, 
is Jezus al uit het beeld verdwenen. 

Daarom toch een kleine correctie op Johan 
Cruijff: je gaat het pas zien als je het 
gelooft. Dúrft te geloven. Dan komt er een 
kracht vrij die door alles heengaat. Dat is 
de boodschap van Pasen, feest van hoop 

en vernieuwing: er is leven na de dood. 
Het maakt ons, zoals paus Leo XIV bidt in 
het begin van het Franciscusjaar tot 
‘ongewapende en ontwapenende 
getuigen van de vrede die van Christus 
komt.’ 
Wij wensen u Zalig Pasen.

Hans Morssinkhof

Voor de derde keer wordt in St. Isidorushoeve de 
Passie opgevoerd. Die vertelt en verbeeldt het 
lijdensverhaal van Jezus op bijzondere wijze. Dit 
jaar is het thema ‘Ik sta naast je.’ De uitvoering 
vindt plaats op palmzondag 29 maart, aanvang 
20.00 uur.

Je kunt je alleen voelen in je eigen zorgen of je 
grote verdriet. En je kunt je machteloos voelen 
in moeilijke situaties. Ze kunnen als een last op 
je schouders drukken en het gevoel geven dat 
je er helemaal alleen mee verder moet. 

Waar vinden mensen dan houvast? In deze 
Passie gaan we met Jezus onderweg. We voelen 
en leven met Hem mee. De hoop en de kracht 
van het geloof worden op indrukwekkende 
wijze benadrukt. Aan het begin draagt een 
groep kruisdragers een groot houten kruis naar 
binnen. Het krijgt een plek vooraan in de kerk. 

Een groot projectkoor van ruim zeventig 
mensen onderstreept de boodschap met 
liederen van o.a. Suzan en Freek, Beau, Matthijn 
Buwalda en anderen. Drie solisten en een 
combo zorgen voor ondersteuning. De leiding 
berust bij dirigent Frank Sterenborg. 

Aanvang 20.00 uur, kerk open vanaf 19.00 
uur. De toegang bedraagt € 5,00 per 
persoon. Meer informatie op de Face-
bookpagina depassie hoeve. 

Iedereen is van harte welkom. 

Passieteam St. Isidorushoeve 

Passie in St. Isidorushoeve 
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Je hoort vaak zeggen dat Pasen het 
belangrijkste feest van het kerkelijk jaar is. Ik 
weet niet hoe het u vergaat, maar, om eerlijk 
te zijn, ik vind Pasen een lastig verhaal. Bij de 
opstanding van Jezus kan ik me nog wel iets 
voorstellen, maar mijn wereldse geest wordt 
op de proef gesteld wanneer er gesproken 
wordt over Zijn wederkomst. Natuurlijk weet 
ik wel dat ik helemaal niet moet proberen 
me iets voor te stellen, immers het gaat niet 
om een historisch verhaal dat zo’n 1900 jaar 
geleden werd opgetekend. Maar toch.

Het begint met de twee Maria’s die naar het 
graf van Jezus gaan en het leeg aantreffen. 
Een engel verschijnt en zegt tegen de 
vrouwen:

‘Wees niet bang, want ik weet dat jullie Jezus 
zoeken, die gekruisigd is. Hij is hier niet; hij is 
opgestaan…’ (Mattheüs 28, 1-10).

Dat kan ik nog wel invoelen. De engel maakt 
de Maria’s duidelijk dat ze Jezus niet in het 
graf moeten zoeken. Dat ze Jezus daar niet 
zullen vinden. Het doet me denken aan het 
prachtige gedicht van Mary Elizabeth Frye:

Do not stand at my grave and weep
I am not there; I do not sleep.
I am a thousand winds that blow,

I am the diamond glints on snow,
I am the sun on ripened grain,

I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning’s hush

I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.

Do not stand at my grave and cry,
I am not there; I did not die.

(vrije vertaling) 
Ga niet naar mijn graf in rouw
Ik ben daar niet
Ik ben bij jou

Ik ben de wind in je gezicht
De rijp in het vroege ochtendlicht

Ik ben de zon die je verwarmt
De regen die je zachtjes omarmt

Ik ben het verleden dat aan je denkt
Maar ook de toekomst die je wenkt

Sta niet stil bij mijn graf in rouw
Ik ben niet weg
Ik leef in jou
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eerst geloven, 

dan zien

Maar de engel gaat verder en zegt:

‘Ga nu gauw aan zijn leerlingen vertellen dat Jezus uit de dood is 
opgestaan. Zeg tegen hen: 'Hij zal voor jullie uit reizen naar Galilea. 
Daar zullen jullie Hem zien.’ (Mattheüs 28:7) 

Moeilijker te vatten
Dat is voor deze nuchtere Tukker veel moeilijker te vatten: Jezus is 
opgestaan en zijn familie en vrienden zullen hem weerzien? Als ik 
verder lees, dan merk ik gelukkig dat ik niet de enige ben die het 
niet kan bevatten. Ook Maria Magdalena heeft blijkbaar de aard 
van het weerzien met Jezus na Zijn opstanding in eerste instantie 
niet goed begrepen.

‘Toen draaide ze zich om en zag Jezus staan. Maar ze herkende Hem 
niet. Jezus zei tegen haar: ‘Vrouw, waarom huil je? Wie zoek je?’ Ze 
dacht dat het de tuinman was.’ (Johannes 20: 15)

Gedaanteverwisseling
Maria herkent Jezus in Zijn nieuwe gedaante niet en denkt dat hij 
een ander is. Ook sommigen van de leerlingen herkennen hem niet 
(Mattheüs 28: 17). En dan zijn er ook nog die andere twee leerlingen 
van Jezus, die op weg naar het dorp Emmaüs de man die zich bij 
hen voegt en met hen mee wandelt niet herkennen: het is Jezus 
(Lukas 24: 13 - 35).

Als de mensen die Hem het meest nabij zijn Jezus niet herkennen, 
dan is het duidelijk dat Zijn opstanding niet een kwestie was van 
sterven en vervolgens het leven weer oppakken. Er moet zich een 
wezenlijke gedaanteverwisseling hebben voltrokken.

Liefde overwint
De vraag is wat het is dat deze mensen uiteindelijk toch in staat 
stelt om Jezus in Zijn nieuwe gedaante te herkennen. We weten dat 
de leerlingen vervuld zijn van twijfel en sommigen zijn zelfs 
angstig. Toch overwinnen ze hun aarzeling en reserves; ze geven 
zich gewonnen en geven zich over. 

Ik denk - maar wie ben ik - dat ze de liefde herkennen waarvan 
Jezus voor hen de belichaming is: God is liefde. Zijn liefde overwint 
de dood. De liefde blijft, over en door de dood heen. Is dat wat de 
leerlingen en Maria’s herkend hebben? Is dat misschien wat het 
feest van Pasen ons belooft?

Pasen, het blijft een wonderlijk verhaal.

Lory Wagenaar-Feringa
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Van de bestuurstafel

Toekomst kerk Hengevelde
Tijdens een goedbezochte parochieavond, op 29 januari, hebben 
we de toekomst van de geloofsgemeenschap in Hengevelde 
besproken. De belangrijkste punten: uiterlijk aan het einde van  
dit jaar sluit de grote kerk, de dagkerk blijft nog vijf tot tien jaar  
in gebruik.

De avond kwam overeen met die in Goor, in oktober 2025. Daar 
hebben we verteld dat de H.H. Petrus- en Pauluskerk dit jaar 
dichtgaat. In Hengevelde was de boodschap vrijwel dezelfde. De 
oorzaken hoef ik, denk ik, nauwelijks nog toe te lichten. Afnemend 
kerkbezoek, met name door het afhaken van de jongere generaties, 
en afnemende financiën noodzaken ons om ingrijpende besluiten 
te nemen. Gelukkig bestond hiervoor ook in Hengevelde veel 
begrip. De dagkerk blijft in elk geval nog vijf tot tien jaar in gebruik.
Een derde parochieavond houden we eind maart of in de eerste 
helft van april in St. Isidorushoeve. 

Fusiedocument
Achter de schermen gaat intussen de voorbereiding van de fusie 
met onze buurparochies in Borne en Hengelo door. Op 25 maart 
presenteren de vijf adviescommissies (voor personeel en vrijwil-
ligers, financiën en administratie, onroerend goed, begraafplaat-
sen, en communicatie) hun definitieve adviezen. Hierna stellen 
diaken Cor Peters en ondergetekende het fusiedocument op.
Dit stuk schetst de hoofdlijnen van het beleid van de nieuwe 
parochie. De bestuurscommissie (pastoor Jansen en de vicevoorzit-
ters van de drie parochies) bespreekt momenteel de indeling van 
het nieuwe bestuur, de organisatie en de naam van de nieuwe 
parochie. Over die naamgeving leest u hieronder meer. In het 

vierde kwartaal leggen we alle vereiste stukken voor aan de 
aartsbisschop van Utrecht.

Bestuur
Het nieuwe parochiebestuur, waarvan de benoeming ingaat op  
1 januari 2027, telt straks vijf tot zeven leden. Twee daarvan komen 
zo mogelijk uit de gelederen van de drie huidige besturen om de 
continuïteit van bestuur te waarborgen. We stellen nog profielen 
voor de nieuwe bestuursleden op, maar de eerste gesprekken zijn 
al gaande, met kandidaten die zichzelf hebben gemeld. We gaan 
ervanuit dat de namen van de nieuwe bestuursleden rond of even 
na de zomer bekend zijn. Zij kunnen zich dan de laatste maanden 
vóór de fusie inwerken.

Jan G.M. Put, vicevoorzitter

Weet u een naam voor onze nieuwe parochie?
Onze nieuwe parochie moet nog een naam krijgen. De fusiecom-
missie nodigt de parochianen van de drie parochies uit om hiervoor 
gemotiveerde suggesties te doen. 

Een naam helpt om mensen en zaken herkenbaarheid te geven. 
Voor een parochie komt daar nog iets bij: de keuze van een of meer 
patroonheiligen drukt ook geloof en identiteit uit. We laten zien 
waarvoor we staan en wie ons inspireert. 

Richtlijnen
De keuze van een naam heeft grote betekenis. Het aartsbisdom 
Utrecht heeft er daarom richtlijnen voor. De nieuwe parochie kan 
een al bestaande naam aannemen, maar ook de voorkeur geven 
aan een nieuwe naam of een combinatie van bestaande namen. Bij 
de keuze moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: de 
naam: 
• �betreft een persoon of groep van personen die heilig of zalig is 

verklaard;
• �betreft bij voorkeur een heilige of zalige die een relatie heeft tot 

het gebied van de parochie en/of een inspirerend voorbeeld is;
• �dient de verscheidenheid van patroonheiligen in het bisdom (er is 

geen ruimte voor twee parochies met dezelfde naam);
• �kan niet verwijzen naar een plaats of gebeurtenis.

Suggesties
We nodigen u graag uit om mee te denken over de naam van onze 
nieuwe parochie. Suggesties kunt u tot 1 april 2026 schriftelijk of 
per e-mail indienen bij het centraal secretariaat van de parochies, 
t.a.v. Bernadette Morskieft: contact@pastoraalteam.nl, Berfloplein 
18, 7553 JZ Hengelo. We vragen u om uw suggestie van een 
motivatie te voorzien. 

Vervolg
In overleg met de parochiebesturen draagt de fusiecommissie één 
of meer namen voor aan de aartsbisschop van Utrecht. Hij bepaalt 
de naam als hij bij decreet de nieuwe parochie instelt. Dit betekent 
ook dat de parochienaam pas later bekend kan worden gemaakt.

Namens de Fusiecommissie,

Jan Put
Cor Peters
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Van uw pastores
De afgelopen tijd hebben de nodige activiteiten plaatsgevonden in 
onze parochies. Een aantal willen we hier uitlichten:
• �In januari hebben we als pastoraal team drie ontmoetingen gehad 

met de pastoraatsgroepen en locatieraden van onze drie samen-
werkende parochies. Hierin is gesproken over de activiteiten van 
het pastoraal team en over wat er speelt in de verschillende 
geloofsgemeenschappen;

• �Rond de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid van de 
christenen (18-25 januari) hebben er goedbezochte oecumenische 
vieringen plaatsgevonden in de Thaborkerk in Hengelo, de  
St. Stephanuskerk in Borne en de Anglicaanse kapel op het 
Weldam (met deelname vanuit de geloofsgemeenschap van 
Goor);

Op de vierde zondag van Pasen, zondag 26 april, viert de Kerk de 
‘zondag van de Goede Herder’, ook wel Roepingenzondag. We 
horen we in de mis een evangelieverhaal waarin Jezus zichzelf 
vergelijkt met een herder. Op Roepingenzondag bidden we dat 
veel mensen de stem van de Goede Herder horen en de weg 
volgen die Hij hen wijst.

‘Wees wie God bedoeld heeft dat je bent en je zult de wereld in 
vuur en vlam zetten.’ Met deze uitspraak zet de H. Catharina van 
Siena ook in onze tijd roeping en het volgen van de roepstem van 
God in de volle schijnwerpers. Het leven krijgt pas zijn ware glans 
en uitstraling als ik mijn leven leef in verbondenheid met en vanuit 
God die mij geschapen heeft. 

Gods roepstem
Zelf ben ik gefascineerd door Bijbelteksten die wijzen op het leven 
dat gevonden kan worden als ik Gods roepstem maar durf te 
volgen. In het Oude Testament klinkt deze roepstem door Mozes: 
‘Kies dan het leven […] door Jahwe uw God te beminnen, naar Hem 
te luisteren en aan Hem gehecht te blijven’ (Deut. 30,19-20). In het 
Nieuwe Testament zegt Jezus: ‘Ik ben gekomen, opdat zij leven 
zouden bezitten en wel in overvloed’ (Joh. 10,10). Natuurlijk kan 
iedereen goed leven, God zegt immers dat Hij de zon laat opgaan 
over iedereen (vgl. Mt. 5,45). Maar wil ik echt in volheid leven, dan 
dagen deze Bijbelverzen mij uit Gods roeping te volgen. Paus 
Benedictus XVI heeft dit mooi verwoord toen hij zei ‘de wereld 
biedt je comfort, maar je bent niet gemaakt voor comfort. Je bent 
gemaakt voor grootsheid.’ Leven in overvloed, dat is leven in 
overeenstemming met Gods roeping voor mijn leven.

Niet gemakkelijk
Zoals Henri Nouwen heeft aangegeven in zijn boek ‘Een parel in 
Gods ogen’ is het niet gemakkelijk de stem van God te horen ‘te 
midden van het geraas van al die andere stemmen die ons in het 
moderne leven dagelijks, onophoudelijk toeroepen.’ Het blijft 
daarom belangrijk om mogelijkheden te creëren, thuis en in 
parochies, waar Gods roepstem gehoord kan worden. Maar bovenal 
blijft het belangrijk in het gebed de Heer te vragen om arbeiders te 
zenden voor de oogst (Lc. 10,2). Daarom nodig ik graag iedereen uit 

te bidden om roepingen en zich aan te sluiten bij de ‘Vrienden van 
het Ariënsinstituut’, de gebeds- en donateurskring rond het 
Ariënsinstituut (www.ariensinstituut.nl/vrienden). Zonder financiële 
middelen lukt het ons niet om ons ten volle in te zetten voor 
roepingen. Uw steun en verbondenheid zijn onmisbaar.

mr. E.G.W. Rozeman MA
Rector Ariënsinstituut
rector@ariensinstituut.nl

Roepingenzondag 26 april

• �Op vrijdag 23 januari was er een avond voor jongeren uit de drie 
parochies met informatie over de toekomst van de parochies en 
aansluitend een synodaal gesprek. We waren blij verrast door de 
goede opkomst: 24 jongeren van 16-40 jaar kwamen hiervoor 
naar de Franciscuskerk in Hengelo. 

Tot slot willen we u wijzen op het priesterjubileum van pastor Koos 
Smits, oud-pastoor van De Goede Herderparochie in Hengelo.  
Op 8 maart is het 40 jaar geleden dat hij de priesterwijding ontving. 
We wensen pastor Smits veel zegen en geluk.

Pastoor Jurgen Jansen
Pastor James Keuben
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En Hij zei: ‘Geven jullie hen maar te eten’
Van Aswoensdag tot Eerste Paasdag is het vastentijd, van oudsher 
een tijd van matigen en bezinnen. Een mooie gelegenheid om uw 
tijd, aandacht en geld te delen met mensen die uw steun kunnen 
gebruiken. Minderen voor een ander dus. 

Ter gelegenheid van 65 jaar Vastenactie bezoeken we in 2026 het 
Boliviaanse regenwoud van het bisdom Pando. We maken kennis 
met de inspirerende bisschop mgr. Eugenio Coter en zijn team. Zij 
zetten zich dagelijks in om de kwetsbaarste mensen nabij te zijn. 
Dat doen ze onder meer door de zieken te verzorgen, voor opvang 
te zorgen voor kinderen die op straat zwerven en door gevangenen 
te bezoeken. 

Kortom: door de werken van barmhartigheid in de praktijk te 
brengen.

Vijf broden en twee vissen
Het campagnethema 2026 komt uit de parabel van de vijf broden 
en twee vissen. Een menigte van duizenden mensen is bijeen rond 
Jezus. Ze zijn hongerig en moe, maar er zijn slechts vijf broden en 
twee vissen. De leerlingen weten niet meer wat te doen. En Jezus 
zegt dan: ‘Geven jullie hen maar te eten.’ Met deze ene zin legt 
Jezus de verantwoordelijkheid bij zijn leerlingen en bij ons.

In Bolivia krijgt deze indringende opdracht heel concreet handen 
en voeten in het werk van bisschop Eugenio en zijn team: het werk 
van Marie Cruz bijvoorbeeld, die gevangenen bezoekt en voor ze 
zorgt als een moeder. Van zuster Violeta, die zorgt dat jonge 
kinderen dagelijks een gezonde maaltijd krijgen en een veilige plek 
hebben om te leren en te spelen. Ze doen geen wonderen. Ze doen 
wat ze kunnen. En dat is meer dan genoeg

Dit jaar wil Vastenactie het werk van het bisdom Pando in de 
gevangenissen steunen en de inrichting van een naschoolse 
opvang financieren. Zodat kinderen een veilige plek hebben waar 
ze na school terecht kunnen.

Hoe kunt u helpen?
Het pastoraal team en de werkgroepen Missie Ontwikkeling en 
Vrede vragen uw steun voor de campagne 2026: ’Geven jullie 
hen maar te eten.’ U kunt uw bijdrage storten op bankrekening-
nummer: NL46 RABO 0313 3638 38, ten name van R.K. Heilige 
Geestparochie, Aktie Wereldnood.

Namens de Missie Ontwikkeling en Vredesgroep bij voorbaat 
hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit project. 

Foto’s: Vastenactie
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In de huidige, vaak onzekere wereld, lijkt het begrip 'hoop' een 
optimistische houding die zegt: ‘Het komt vast wel goed.’ De 
christelijke visie op hoop gaat echter veel dieper dan dit oppervlak-
kige optimisme. Het is een kracht die door crisissituaties heen kijkt 
en gericht blijft op de toekomst, niet gebouwd op vluchtige 
zekerheden, maar op de aanwezigheid van de Geest van God in het 
leven van een mens.

Waarom is deze hoop zo essentieel? Wanneer we leven in een 'dal 
van schaduw', zoals psalm 23 dat beschrijft, dreigt wanhoop of 
onverschilligheid onze harten over te nemen. Hoop geeft in die 
situaties de noodzakelijke veerkracht, moed en doorzettingsvermo-
gen om door te gaan. Het is de overtuiging dat God werkzaam is, 
zelfs als Hij op dit moment onzichtbaar lijkt. Ons christelijke geloof 
leert dat hoop niet ontstaat uit onze eigen inspanningen, maar een 
geschenk is dat voortkomt uit het kennen van God en Zijn beloften.

Hemel en aarde
Het is de ankerplaats die voorkomt dat een gelovige afdrijft in 
angsten. In de Bijbel wordt deze hoop prachtig verwoord als een 
zekerheid die verankerd is in de hemel, maar hier op aarde rust 
geeft. Een krachtige tekst die dit onderstreept, is te vinden in het 
Oude Testament, waar hoop wordt gekoppeld aan de innerlijke 
overtuiging van Gods trouw:

‘Al ging ik ook door een dal vol schaduwen van de dood,
Ik zou geen kwaad vrezen,
want u bent met mij;
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij’ (Ps. 23: 4).

Deze woorden herinneren ons eraan dat hoop geen ontkenning is 
van de realiteit van lijden of moeilijkheden. Het is juist de erkenning 
van het lijden, maar tegelijkertijd de overtuiging dat God aanwezig 
is in dat lijden. Het ‘dal vol schaduw’ verdwijnt niet direct, maar de 
angst ervoor wel, omdat de hoop gebaseerd is op Gods nabijheid. 

Rust in de onrust
Hoop werkt in het dagelijks leven ook door in de manier waarop we 
met onzekerheden omgaan. Hij stelt ons in staat om de lasten die 
we dragen – zorgen over de toekomst, gezondheid of relaties – bij 
God neer te leggen. In plaats van te proberen alles zelf te controle-
ren, bevrijdt hoop ons tot vertrouwen.

Deze hoop is geen egoïstisch bezit, maar iets dat uitstraalt naar de 
omgeving. Het maakt gelovigen bereid om, zelfs in moeilijke tijden, 
te getuigen van een perspectief dat voorbij de horizon van de 
waarneming reikt. Het is een hoop die ‘hoop doet leven’ omdat het 
een actieve verwachting is, geen passieve afwachting. Het is een 
fundament dat, wanneer alles schudt, standhoudt.

Het is een rust in de onrust, en een zekerheid in de onzekerheid. 
Hoop hopen, zoals de Bijbel dit omschrijft, is de levende verwach-
ting dat God goed is en zal blijven, nu en in de toekomst.

Pastoor Jurgen Jansen 

Hoop als anker  
in een bewogen 
tijd…

‘Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij’
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Voor u gevonden
� Door Bernard Korbeld

Gedachten voor iedere dag
Zo rond sinterklaas en kerst liggen de boekwinkels en kiosken vol met 
agenda’s en kalenders. Een aparte categorie is de scheurkalender met 
voor elke dag een gedicht, een mop, een recept, een spreekwoord. 
Wat je maar wilt.

Ik heb voor u zo’n soort kalender gevonden. Mosterd na de maaltijd, 
zult u zeggen; het jaar is al lang begonnen. Maar dat is voor deze 
kalender geen bezwaar. Het is een eeuwigdurende kalender, in 
boekvorm. Scheuren is er niet bij.

Voor elke dag van het jaar is er een gedachte uitgezocht, de dag en 
de maand worden genoemd maar niet het jaar, vandaar het eeuwig-
durende. De citaten komen uit de dagboeken van Etty Hillesum 
(1914-1943). Ze groeide op in Deventer, waar haar vader rector van 
het gymnasium was. Hij werd in 1943 afgezet omdat hij Jood was.

Etty werkte voor de Joodsche Raad, kwam daardoor in Westerbork, 
werd met haar ouders en jongste broer Micha weggevoerd naar 
Auschwitz. Daar stierf ze op 30 november 1943, ruim twee maanden 
na de vergassing van haar ouders.

Toen Etty begon met schrijven, was ze een zoekende jonge vrouw, vol 
twijfels, angsten en verlangens. Maar gaandeweg ontwikkelde ze een 
opmerkelijke innerlijke kracht. In plaats van te vluchten voor het 
lijden, koos ze ervoor om het onder ogen te zien. En zelfs om het te 
omarmen. Ze schreef: ‘Ik wil de andere mensen niet haten, ook al 
doen ze ons dit aan. Ik wil het kwaad niet vermeerderen op aard.’

God in zichzelf ervaren
Etty was niet religieus, maar tijdens alle ellende vond ze God. Niet in 
een instituut of dogma’s, maar in de stilte van haar eigen hart. Ze 
schreef over een ‘ruimte in zichzelf’ waar ze God ontmoette, en waar 
ze leerde luisteren in plaats van eisen te stellen

Er zijn voor anderen was haar grote goed. In kamp Westerbork waar 
ze als vrijwilliger werkte, heeft ze dat waar gemaakt en ook later toen 
ze op transport naar Auschwitz werd gezet. 

Ik pak In duizend zachte armen en zoek op wat ze schrijft op mijn 
verjaardag. Er staat: ‘Ik zit midden in een volle goederenwagen op m’n 
rugzak. Vader, moeder en Mischa zitten enige wagens verder. Het 
vertrek kwam toch nog vrij onverwachts. Plotseling bevel voor ons 
speciaal uit Den Haag. We hebben zingende dit kamp verlaten.’
Etty heeft in erbarmelijke omstandigheden de moed erin gehouden. 
Dus als je eens depri bent omdat het de hele dag heeft geregend, of 
omdat je favoriete drinkglas in de vaatwasser is gesneuveld, pak dan 
dit boek en kijk wat er op deze dag voor bemoedigends is gezegd 
door Etty. Bedenk dan onder welke omstandigheden ze dit geschre-
ven heeft. Dat maakt vast alles betrekkelijker.

De teksten zijn verzameld door J.G. Gaarlandt en uitgegeven door 
uitgeverij Balans, prijs €12,50.

Palmpasen in  
St. Isidorushoeve
Op zondag 29 maart is het Palmpasen. Om 09.30 uur  
is er dan een viering in de H. Isidoruskerk in  
St. Isidorushoeve. Alle kinderen zijn van harte 
welkom om met hun eigen versierde palmpaasstok 
naar de kerk te komen. Ook als je niet in de Hoeve 
woont mag je natuurlijk gewoon meedoen. Het 
kinderkoor zal mooie liederen zingen. 

Tijdens de viering zal er een palmpaasoptocht zijn en 
bij mooi weer zal er na afloop van de viering ook in 
optocht door de pastorietuin worden gelopen.

Meezingen
Kinderen, die het leuk vinden om mee te zingen 
in het kinderkoor, zijn welkom bij de repetities op 
vrijdagavond 20 maart en 27 maart in de kerk. 
Het kinderkoor oefent dan van 18.30-19.15 uur 
voor de Palmpasenviering. 

Heb je vragen of wil je meedoen? Stuur dan een 
berichtje een berichtje naar de dirigente van het 
kinderkoor 06 - 42 15 44 12. 
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Pasen, feest van hoop 
en vernieuwing
Pasen is een bijzondere gebeurtenis, het hoogtepunt van ons 
geloof. We vieren de opstanding van Jezus uit de dood. En daarmee 
de overwinning van het leven op de dood, van het goede op het 
kwade. Pasen is het feest van de hoop en de vernieuwing.

Zoals in de natuur nieuw leven ontwaakt, zo vieren wij de verrijze-
nis of terugkeer van het leven en het licht. Dat gaat gepaard met tal 
van tradities, zoals het luiden van de paasklokken of het zegenen 
van een paasmandje met voedsel. Het zijn mooie tradities die 
zorgen voor verbondenheid met de geloofsgemeenschap en met 
elkaar. Vaak vragen ze een langere tijd van voorbereiding.

We beginnen er direct na carnaval mee. Aswoensdag, vasten-
avond, markeert de vastentijd die eindigt op Paaszondag. Die lange 
periode herinnert ons aan de veertig dagen met beproevingen die 
Jezus ondergaat in de woestijn van Judea. Het is dan goed stil te 
staan bij de moeilijke momenten die Jezus heeft doorstaan. Ze 
geven ons kracht en inspiratie als ons eigen leven zwaar aanvoelt.

Goede Week
Heel de vastentijd staat vervolgens in het teken van wat komen 
gaat. Even lijkt het een achtbaan. De Goede Week begint op 
Palmzondag, als herinnering aan de feestelijke intocht van Jezus in 
Jeruzalem. 

Enkele dagen daarna de viering van het Laatste Avondmaal op 
Witte Donderdag. Op televisie is er dan de muzikale en deels 
eigentijdse vertaling: The Passion. De kruisiging en het sterven van 
Jezus herdenken we op Goede Vrijdag. Op zaterdag, ook wel Stille 
Zaterdag genoemd, eindigt de vastentijd om 12.00 uur. ’s Avonds, 
in de Paaswake, ontsteken we de Paaskaars als teken van het 
nieuwe licht. Op zondag, Eerste Paasdag, de feestelijke viering van 
Jezus’ verrijzenis en ’s middags de zegen Urbi et Orbi, voor stad en 
wereld, door de paus.

Eigen gebruiken en symbolen
Voor deze indrukwekkende tijd van het jaar hebben gelovigen door 
de eeuwen heen eigen symbolen en gebruiken ontwikkeld. Denk 
aan het slepen met de paasstaak in Denekamp of het ‘vlöggeln’ 
met de Poaskeerls in Ootmarsum. Ook het zoeken en eten van 
eieren en de gang naar het paasvuur horen hierbij.

Het bekendste symbool is misschien wel het paasei. Ook dat staat 
voor hoop en nieuw leven. Die wens ik u toe: Zalig Pasen.

Marianne Koebrugge

^ De verrijzenis van Jezus. Meester van de Amsterdamse Dood van Maria,  

omstreeks 1500.
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Het was stil in zijn huis. Niemand wenste hem goedemorgen en 
niemand welterusten. Hij ging niet op bezoek en hij kreeg ook 
geen bezoek. Alleen op vrijdagmorgen Jansje, zijn hulp. Hoe 
zorgzaam en bezorgd ook, zij kon het verlies van zijn vrouw niet 
verzachten. Haar aanwezigheid gaf wel kleur aan die ochtend 
voor het weekend. 

Een ander ritme
Haar overlijden en crematie waren nu al meer dan drie maanden 
geleden, net voor de feestdagen van Kerst en Nieuwjaar. Zijn dagen 
hadden een bepaald ritme gekregen. Wandelen, eten en rusten. 
Radio meer dan de televisie waardeerde hij als een welkome gast. 
Er waren momenten, nog geen dagen, dat hij tevreden was met het 
leven in het nu, zeker als iemand hem op zijn wandeling had 
aangesproken. Geen diepgaande gesprekken, maar gaandeweg 
was je een bekend gezicht voor elkaar geworden, en praatte je 
even over iets anders dan het weer. 

Ongewoon werk
Nooit hadden zij een kinderkamer hoeven inrichten. Nu was voor 
hem het gemis van een zoon, van een dochter pijnlijk en verdrietig 
tegelijk. Met Jansje had hij de kleren van zijn vrouw uitgezocht en 
weggegeven. Haar sieraden bleven schitteren in de la van de 
kaptafel. 

Al meerdere keren was hij begonnen de kaarten en brieven die hij 
na haar overlijden had ontvangen, nu ook echt te lezen. De 
afzenders had hij wel direct gezien en de meesten herkend. Meer 
dan hun woorden spraken de beelden hem aan. Die zeggen wat 
niet in woorden te vangen is. 

Tussen alle kaarten een brief. Uit Argentinië. Een oud-klasgenoot. 
Die had van familie gehoord dat zijn vrouw was overleden. Hij 
eindigde zijn brief met de wens: ‘Ik hoop dat voor jou de dagen 
komen dat je met mij elke morgen kunt bidden: Ik dank U, eeuwige 
en levende God, dat U mij het leven hebt teruggegeven. Groot is 
Uw trouw.’ 

Deze brief legde hij op de eettafel, naast zijn ontbijtbord. 

Met mensen begaan
Die brief van zijn klasgenoot uit Argentinië. Het korte gebed had hij 
opgenomen in zijn ritme van elke dag. Maar die mensen in Gaza, in 

Soedan, in Oekraïne, zouden die ook na een nacht van bommen, 
drones en moordpartijen, zouden die ook dankbaar zijn dat hen het 
leven was teruggegeven? 

Niet elke dag, maar wel meerdere keren in de week dacht hij aan 
die mannen, vrouwen en kinderen in die landen. Na elk journaal 
bekroop hem een gevoel van machteloosheid. Wat bezielt die 
huidige wereldleiders, en die generaals die denken dat zij het voor 
het zeggen hebben? Hij kon niets anders bedenken dan ‘geld en 
macht’. Maar niemand kon hij zeggen hoe kwaad hij was, hoe 
bezorgd hij was voor de toekomstige wereld van de jeugd van 
tegenwoordig. Hij miste de strelende hand die zijn vrouw hem  
dan altijd toestak.

Uit onverwachte hoek
Vandaag. Een dag anders dan de andere. Zijn hulp Jansje en haar 
man hadden hem uitgenodigd een keer mee te gaan naar hun 
zoon. ‘Even een paar uurtjes eruit,’ had zij gezegd. Hij zag erte-
genop. Het was de eerste keer dat hij na het overlijden van zijn 
vrouw een middagje uit zou gaan. Jansje had hem, nu al meer dan 
een jaar geleden, verteld dat zij oma was geworden. Hij had haar 
kleinzoon alleen nog maar op een foto gezien. Die Jansje, veel meer 
dan een hulp in de huishouding. Zij zorgde nu onbetaald voor 
‘opnieuw leven’ na de dood. 

Met de auto was het een ritje geweest van nog geen half uur. Hij 
was door Jansjes zoon en vrouw ontvangen alsof hij bij de familie 
hoorde. Wat een middag had hij gehad. En wat hadden ze gepraat. 
Een echt gesprek, waar ernst, humor en stilte elkaar weldadig 
afwisselden. Wat had hij genoten van een hapje en een drankje bij 
hen, zo anders dan in zijn eentje. En oma Jansje, zijn hulp, met haar 
kleinzoon op schoot. 

Bij het afscheid had hij van hen een kaart gekregen met hun 
lijfspreuk: ‘Vrede en Tevredenheid geven en delen aan mensen in 
onze kleine wereld, wat in het groot in de wereld maar niet lijkt te 
mogen lukken.’

Hij keek uit naar de dag van morgen.

Gerard Geurts

Leven na 
de dood
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Gedenken 
en vieren

Wij vieren in een kort tijdsbestek vele gedenkwaardige gebeurte-
nissen. De Paastijd, Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdings-
dag. Allemaal belangrijke momenten om niet ongemerkt voorbij te 
laten gaan. Onze wijze van gedenken vertelt wie wij zijn, wat we 
belangrijk vinden en waar we voor staan.

De geschiedenis heeft ons gevormd, maar wat geven we door aan 
de volgende generatie? Wat vinden we belangrijk, denken we in 
termen als ‘wij – zij’, ‘goed of fout’, of denken we vanuit ‘wij’? 

Tijdens vele herdenkingen leggen we bloemen bij de oorlogsmo-
numenten en zijn we twee minuten stil. We gedenken de kinderen, 
vrouwen en mannen die door mensenjacht, uitputting of oorlogs-
geweld in de Tweede Wereldoorlog en daarna hun leven verloren. 

Actueel en dichtbij 
Als we vandaag het nieuws horen of lezen, dan zijn oorlog en haat 
zeer actueel en heel dichtbij. Mensen staan elkaar naar het leven en 
er vallen dagelijks vele doden door bruut geweld en bombarde-
menten. Te midden van al dat geweld, toen en nu, zijn er altijd 
mensen die elkaar helpen en steun zoeken bij elkaar en in hun 
geloof. Gelukkig zijn er nog veel mensen die zich nauw verbonden 
voelen met hun geloof, het geeft hun hoop en hopelijk troost in 
zware tijden.

'Oorlog en haat zijn  
actueel en heel dichtbij'

We herdenken ook de ontelbare dappere mannen en vrouwen die 
hun leven op het spel zetten om anderen te helpen, op welke wijze 
dan ook. Ook nu in 2026. 

Soms denk ik, hebben we dan niets geleerd van het verleden?  
Nee dus. Macht en belangen zullen altijd voor onvrede zorgen.  
De gevolgen daarvan werken lang door.

Oude wonden
Mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt. Ze hebben ons, kinde-
ren, vaak over hun ervaringen verteld. Maar natuurlijk niet over de 
gruwelijkheden. Mijn moeder heeft het bombardement van 
Nijmegen op 22 februari 1944 meegemaakt. Er vielen toen 
ongeveer achthonderd burgerdoden. Mijn vader is krijgsgevangen 
geweest.

Als kinderen hingen we aan hun lippen. We vonden het maar wat 
spannend. Hoewel ze de oorlog hebben overleefd, bleven veel 
oude wonden toch voor ons verborgen. Op latere leeftijd gingen 
die weer open in hun herinneringen. Als volwassenen begrepen wij 
hun pijn, maar we konden die niet verzachten. We realiseerden ons 
hoe alles wat ze hadden gezien, gehoord en meegemaakt hun 
latere leven heeft getekend.

Dit is nog maar een klein voorbeeld. Er zijn nog steeds zoveel 
mensen die nú de oorlog ervaren en dezelfde vreselijke herinnerin-
gen maken als mijn ouders. Veel ouders, opa’s en oma’s hebben 
herinneringen waarover zij liever niet praten, en dat is begrijpelijk. 
En daar waar nu oorlog woedt, komen er dagelijks nieuwe (toekom-
stige) ouders, opa’s en oma’s bij, die eveneens een leven lang zullen 
worstelen met alles wat ze nu meemaken.

Wij kunnen vieren 
Wij kunnen op 5 mei vieren dat we in vrijheid mogen leven. Onze 
nationale driekleur gaat in top en ons nationale symbool, het 
bevrijdingsvuur, wordt ontstoken en verspreid over het hele land. 
Dan volgen de bevrijdingsfestivals of schuiven we aan bij de 
Vrijheidsmaaltijd. Tenslotte genieten we van het 5-mei-concert op 
de Amstel, als afsluiting van Bevrijdingsdag. Prachtig allemaal, 
vieren is ook belangrijk.

Want: wij kunnen en mogen onze vrijheid vieren. Ik hoop dat er 
snel vrede komt voor alle mensen die niet als wij in vrijheid leven.

Marianne Koebrugge
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Sinds 15 juni 2025 heeft de PKN in Goor een nieuwe dominee. 
Zijn naam is Henk Binnekamp, 30 jaar jong en pas afgestudeerd 
aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Hij 
ziet het zitten met de Hofkerk, en de Hofkerk ziet het zitten met 
hem. Op een mooie winterdag bellen we bij hem aan. Wie is hij, 
wat bezielt hem om dominee te worden in deze tijd en waarom 
uitgerekend in Goor? 

Henk Binnekamp is in 1994 geboren in Gouda en gedoopt in de 
plaatselijke St. Janskerk. Zijn opa was predikant van de Hervormde 
Gemeente Gouda (Gereformeerde Bond), zijn vader is arts, zijn 
moeder verpleegkundige. Je kunt dus wel zeggen dat het helende, 
in letterlijke en overdrachtelijke zin, in zijn familie zit ingebakken. 

Veel actieve herinnering heeft Henk niet aan Gouda. In 1997 begon 
zijn vader een huisartsenpraktijk in het Zeeuwse Wolphaartsdijk, in 
de gemeente Goes. Hij volgde daar het gymnasium met het profiel 
Techniek en Gezondheid. Omdat hij niet te veel in de bètabubbel 
verzeild wilde raken, koos hij als extra vakken geschiedenis en 
Frans. 

Theologie
Henk wilde eerst geneeskunde studeren, maar werd uitgeloot. 
Daarop besloot hij om een tussenjaar te volgen aan de Evangeli-
sche Hogeschool Amersfoort. ‘Worden wie je bent’, was daar het 
motto. Hier ontdekte hij zijn passie voor de kerk. 

Theologie studeren bleek een logisch vervolg. Utrecht was te 
‘woke’ voor Henk Het werd de faculteit theologie aan de Rijksuni-
versiteit Groningen, kleinschalig en goed aangeschreven. Iedereen 
nam deel aan de gemeenschap, ongeacht de denominatie. 
Hoogleraren, universitair docenten en studenten zaten zondags 
gezamenlijk in de Martinikerk. 

In 2013 behaalde Henk zijn bachelor theologie. Hij was inmiddels 
lid geworden van de CSFR, de Civitas Studiosorum in Fundamento 
Reformato, ofwel de christelijke studentenvereniging op reformato-
rische grondslag en dacht na over zijn toekomst. 

Hij bad tot God om een teken. We moeten het niet te groot maken, 
maar een paar dagen later las hij een artikeltje in de krant dat er 
meer theologen nodig waren. Voor Henk was dit duiding genoeg. 
Hij schreef zich in om geschoold te worden in de praktische 
theologie. 

Pastoraal handwerk
Zijn stage beleefde hij in de Josefkerk in Assen. Hier leerde hij het 
gehele praktische handwerk van de predikant: huisbezoek, 
jeugdwerk, kringwerk, gemeenteopbouw, rouwgesprekken, vieren 
en preken en de casualia, ofwel de pastorale nabijheid op de 
scharnierpunten van het leven, geboorte, huwelijk en dood. In 2024 
studeerde hij af als gemeentepredikant.

Beroepen
Hierna voerde hij gesprekken met de geschiktheidscommissie van 
de PKN in Utrecht, waar hem werd verzocht een proeve van een 
predicatie in te leveren. Onder de streep resulteerde dit in Henks 
beroepbaar stelling door de Kerk.

Waar is God
 in Nederland?

Henks partner Arnold kon een baan krijgen in Hengelo en het 
toeval wilde dat er tegelijkertijd een vacature voor een predikant 
was in Goor. Incognito verkenden ze het Twentse Haagje en 
omgeving. Dat viel allemaal best mee. Henk besloot het op hem 
uitgebrachte beroep aan te nemen. 

God in Goor
En nu? Kerkelijk gezien staat de rogge in Goor er dun bij. Het 
kerkmodel zoals wij dat vroeger kenden werkt niet meer. Henk ziet 
het kerkgebouw steeds meer als een plaats van samenkomst voor 
de hele gemeenschap, laagdrempelig, waar mensen kunnen 
bidden, rust vinden, luisteren naar mooie muziek. In dat kader 
begeleidde een ensemble van muziekvereniging Apollo op 
kerstavond de kerstsamenzang, bestemd voor iedereen. 

Waar is God in Nederland? Er zullen altijd kerkelijke gemeenschap-
pen blijven bestaan, weliswaar op kleine schaal, zegt Henk. En 
mensen blijven nieuwsgierig. Dat merkt hij op vrijdag, als hij in het 
dienstencentrum aanwezig is. Steeds druppelen er mensen binnen, 
sommigen op zoek naar een praatje, anderen uit nieuwsgierigheid. 

Ten slotte: wat betekent God voor ds. Henk Binnekamp? Hij 
antwoordt met een verwijzing naar Lied 221 uit het Liedboek: ‘Zo 
vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heenge-
slagen’, van Huub Oosterhuis en Bernard Huijbers. God is gebor-
genheid, bevrijding van wat de mens gevangenhoudt. Een 
gedachte die tot nadenken stemt.

Jan Schage
Foto’s: Jan Schage

Een kennismaking met  
ds. Henk Binnekamp

Een nieuw  
gezicht in  
de Hof
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‘Een daad van Caritas is een teken van hoop’, zegt Jan Maasen, 
auteur van het boek Liefde als rode draad. Hij is te zien in de eerste 
aflevering van een korte videoreeks over het belang van Caritas. De 
documentaires zijn te zien op katholiekleven.nl, het digitale 
platform van de Nederlandse bisschoppen.

Wat Caritas is, wat ze doet en waarom en voor wie, willen de 
Nederlandse bisschoppen laten zien in vier korte videoreportages op 
katholiekleven.nl en de landelijke Caritaswebsite rkkerkcaritas.nl.

In de eerste video vertelt Jan Maasen over de achtergronden van 
Caritas. Hij noemt de zeven werken van barmhartigheid. Jezus wijst 
erop dat ze niet enkel medegelovigen, maar de hele mensheid 
betreffen. Vanaf de vroegste tijden kent de kerk instellingen voor wat 
lang ‘armenzorg’ werd genoemd. Ook nu staan de PCI’s klaar om de 
noden van mensen te verlichten. En nog steeds is iedereen welkom: 
je hoeft niet katholiek te zijn om de hulp van Caritas in te roepen. 

Maassen noemt de zorg voor de naaste een ‘teken van hoop.’ Hij 
benadrukt dat de zorg voor de naaste iedereen omvat. ‘Iedereen is 
een kind van God dat ertoe doet.’ En: ‘De belangrijkste reden om 
aan Caritas te doen is: de liefde die je van God ontvangen hebt 
doorgeven aan anderen.’ Marianne Koebrugge, voorzitter van de 
PCI Heilige Geest, zegt het in een andere reportage nog kernachti-
ger: ‘Het is niet ‘wij’ en ‘zij.’ Je moet er zijn voor elkaar’ (zie de 
QR-code).

Volgende afleveringen
In de volgende video’s komen actuele maatschappelijke uitdagin-
gen, praktijkvoorbeelden van Caritas en de internationale dimensie 
van kerkelijke solidariteit aan bod. Zo ontstaat een samenhangend 
beeld van Caritas als een levende opdracht van de Kerk: dichtbij én 
ver weg, en geworteld in het evangelie.

‘Het is niet  
‘wij’ en ‘zij.’

Podcastserie ‘Heilige van de dag’
Zou omroep KRO-NCRV het laatste nummer van Geestig hebben 
gelezen? Op de laatste pagina drukten we immers het artikel ‘Een 
heilige voor elke dag’ af. Zo zal het wel niet zijn gegaan, maar toch… 
sinds dinsdag 6 januari (Openbaring van de Heer of Driekoningen) is 
er een dagelijkse podcast over de heilige van die dag.

Verteller is mediapriester Roderick Vonhögen. Op een prettige manier, 
haast lichtvoetig, voert hij de luisteraar door het leven van de heilige 
van die bewuste dag. Hij vertelt haar of zijn verhaal, vijf werkdagen per 
week. Ideaal voor wie even wil loskomen van aardse beslommeringen 
of de dag met aangename verdieping wil beginnen.

De dagelijkse podcast besteedt vooral aandacht aan minder 
bekende heiligen. In de afgelopen weken heeft Vonhögen het 
onder meer gehad over Jeanne van Valois (1464-1505), de konings-
dochter die door haar man wordt verstoten en de nog steeds 
bestaande congregatie van de zusters van de Annunciatie van 
Maria sticht. Een andere aflevering gaat over Felix van Nola (3de 
eeuw na Christus), een diepgelovige priester in tijden van de 
christenvervolgingen door keizer Decius. En wie kent nog Veerle 
van Gent?

Of alle gegevens nu echt helemaal waar zijn, doet er niet toe. Wat 
telt is dat de wijze waarop deze spraken tot de verbeelding van hun 
tijdgenoten en velen daarna. Vonhögen leidt de luisteraar rond 
door een vaak ver verleden, dat ons voorkomt als een vreemd land. 
En toch steeds herkenbaar is. Je moet het geloven om het te 
kunnen zien,

De podcast ‘Heilige van de dag’ is te beluisteren via NPO Luister.  
De QR-code leidt naar het verhaal van Jeanne van Valois.

‘Je moet er zijn 
voor elkaar’
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Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Blasius
Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum 

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat 
Dinsdagochtend van 08.30-12.30 uur

(Diny Annink)

Mariakapel | Geopend op dinsdag, donderdag 
en zondag van 09.00 - 17.00 uur.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht op 
pagina 22).

Onder ons | Berichten die vermeld dienen te 
worden in Onder Ons, moeten op donderdag 
voor 13.00 uur binnen zijn bij het secretariaat. 
Parochianen die Onder Ons via de mail wensen 
te ontvangen kunnen contact opnemen met het 
secretariaat: 074-367 62 09 of mailen met 
beckum@heiligegeestparochie.nl.

Dinsdagmorgenviering | U kunt de viering op 
dinsdagmorgen om 09.00 uur meeluisteren via 
www.kerkomroep.nl.

Secretariaat | Het secretariaat is voortaan 
geopend op dinsdagochtend van 09.30-12.30 
uur. De opening op vrijdagmorgen komt te 
vervallen.

Doordeweekse vieringen | Elke eerste, derde 
en vierde dinsdagmorgen van de maand is er om 
09.00 uur een viering in de sacristie. Hierna staat 
de koffie klaar. U bent van harte welkom.

Secretariaat | Het secretariaat is bereikbaar  
elke eerste maandag van de maand van 11.00 
uur tot 12.00 uur. U kunt hier misintenties 
opgeven. Dat kan ook per e-mail:  
parochiebentelo@hotmail.com.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen open 
van 09.00-18.00 uur.

Bentelo
O.L. Vrouwe van 
Altijddurende Bijstand
O.L. Vrouwestraat 3

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat
Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Geest in en om de kerken

Delden
H. Blasius
Langestraat 78 

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat 
Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur

Secretariaat | Het secretariaat is geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 09.00-12.00 uur. 
Op maandagmiddag van 14.00-15.00 uur zijn  
G. Ros en M. Workel aanwezig voor vragen over 
het R.K. kerkhof.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht  
op pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen 
geopend van 09.00 tot 19.00 uur, zodat u in  
alle rust een bezoek kunt brengen. 

Overleden |
•	 18-12-2025 Will Eijkelkamp-Vehof, 88 jaar
•	 8-1-2026 Gerda Jaspers-Oude Groeniger,  

97 jaar
•	 9-1-2026 Annie Distel, 92 jaar
•	 13-1-2026 Jan Kroeze, 79 jaar
•	 19-1-2026 Yvonne Velthuis-Hoek, 78 jaar
•	 31-1-2026 Marie Stegeman-Egbers, 108 jaar
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Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL89 RABO 032 21 21 582 
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Beheerder Parochieel centrum: 
Marian te Wierik
Voor het reserveren van een ruimte contact 
opnemen met Marian te Wierik, 
 tel. 06-40 44 32 02 of mjatewierik@gmail.com.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties, 
gebedsintenties zijn € 9,00. Voor een jaargedach
tenis € 12,00. Misintenties graag een week van te 
voren opgeven.

Vieringen | Iedere woensdag om 09.00 uur 
eucharistieviering (tenzij anders vermeld in 
Geestig of via een mededeling).

Mariakapel, Moeder voor ons allen |
De Mariakapel aan de Mossendamsweg-Rouwe
lerweg is dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur, en 
tijdens de wintermaanden dagelijks van 09.00 
tot 18.00 uur geopend.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 
09.00-11.00 uur kunt u terecht op de pastorie
voor het opgeven van misintenties, het melden 
van overlijden en voor verdere vragen en 
boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties/
gebedsintenties: € 9,00. Jaargedachtenis: € 12,00. 
Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Mariakapel | Dagelijks van 
09.00-18.00 uur.

Vieringen | Zie het vieringenrooster  
op pagina 20-21.

Wereldgebedsdag | Op vrijdag 6 maart vieren 
we om 19.00 uur Wereldgebedsdag in de 
dagkerk. 

Witte Donderdag | Op Witte Donderdag, 2 april, 
is er om 09.00 uur een viering met de Petrus-
school in de dagkerk. Iedereen is van harte 
welkom.

Overleden |
•	 4-11-2025 Dinie Karnebeek – Kip, 85 jaar
•	 23-11-2025 Marinus Tibbe, 72 jaar
•	 12-12-205 Marie Geurs – Ros, 87 jaar
•	 16-12-2025 Marie Groot Kormelink – Vaanhold, 

96 jaar
•	 27-12-2025 Marietje Velthuis – Nijhuis, 101 jaar
•	 8-1-2026 Jan Blanckenborg, 87 jaar
•	 14-1-2026 Alfons Pelle, 73 jaar
•	 22-1-2026 Frans Vossebeld, 80 jaar 

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 - 333 210

E: kerkhengevelde@gmail.com 

IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 9.00 tot 11.30 uur

Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: st.isidorushoeve1@gmail.com 

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat | Het secretariaat is elke dinsdag-
morgen van 09.00 - 11.00 uur geopend. Het is per 
mail bereikbaar via st.isidorushoeve1@gmail.
com.

Dinsdagmorgenviering | Bij de weekendmede-
delingen en in Rond Haaksbergen wordt bericht 
wanneer er op dinsdagochtend een viering is. Na 
afloop is er koffie en thee in de pastorie.

Intentie/jaargedachtenis | De vergoeding voor 
een mis- of gebedsintentie bedraagt € 9,00, voor 
een jaargedachtenis € 12,00.

Vastenactie | Achter in onze kerk staat tot en 
met Pasen de bus waarin u uw bijdrage kunt 
deponeren. Zie pagina 8.

Palmpasen | Zie pagina 10.

Kruisweg | Op Goede Vrijdag, 3 april, is er om 
15.00 uur een kruisweg. Het dames- en 
herenkoor zingt.

Pasen | Op Eerste en Tweede Paasdag zijn de 
vieringen om 9.30 uur. Eerste Paasdag zingt het 
dames- en herenkoor, Tweede Paasdag koor 
Spirit. 

Meimaand Mariamaand | Op zondag 10 mei 
vieren we om 9.30 uur Maria en Moederdag. 
Daarnaast wordt in de meimaand het Marialof 
gehouden en het rozenhoedje gebeden.
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Ingezonden berichten

Omstreeks 600 volwassenen zijn in 2024 
toegetreden tot de katholieke Kerk. Van hen 
hebben zich omstreeks 500 personen ook 
laten dopen. Dat blijkt uit de jongste cijfers, 
die begin dit jaar bekend zijn gemaakt.

De website rkkerk.nl, de officiële website van 
de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, 
spreekt van een ‘significante stijging’ ten 
opzichte van 2023. Het gaat om omstreeks 
honderd volwassenen meer. Uit de tellingen 
blijkt overigens niet waarom het aantal 
toetredingen is gestegen.

Andere cijfers bevestigen het beeld dat we 
kennen: het kerkbezoek neemt verder af. Dit 
geldt ook voor de aantallen communicant-
jes, vormelingen en kerkelijke uitvaarten. In 
totaal telt Nederland omstreeks 3,5 miljoen 
geregistreerde katholieken, ongeveer 
evenveel als in 2023.

Ook het Vaticaan heeft cijfers bekendge-
maakt. Wereldwijd zijn er in 2023 iets meer 
dan 1,4 miljard katholieken geteld. Dat is een 
kleine stijging in vergelijking tot 2022. De 
katholieke Kerk is hiermee nog steeds het 
grootste kerkgenootschap van de wereld.

Aantal ‘nieuwe katholieken’ groeit

Onverwerkt verleden
Te zien in de Lambertusbasiliek in Hengelo, 
vanaf zaterdag 25 april: de tentoonstelling 
‘Onverwerkt verleden’, over de lange 
schaduwen van oorlog. Organisator is de 
Werkgroep Tentoonstelling April-meistakin-
gen, die sinds 2023 elk jaar een expositie 
organiseert. Ze verbindt de wereld van toen 
met die van nu.

Op maandag 29 april 1946 herdenkt de 
machinefabriek Stork de 28 personeelsle-
den die de oorlog niet hebben overleefd. 
Een beladen datum: exact drie jaar eerder 
zijn hier de April-meistakingen begonnen. 
Maar die middag wil niemand er lang bij 
stilstaan. De wonden zijn diep en nog altijd 
vers, het grote zwijgen begint.

Het past in de wereld van meteen na de 
bezetting. Voor de pijn en de trauma’s van 
de nazaten van de slachtoffers is er geen 
plek. Evenmin voor de trauma’s van zovele 
anderen, zoals terugkerende Joden en 
dwangarbeiders. Slachtofferhulp bestaat 
niet. 

‘Onverwerkt verleden’ vertelt het verhaal 
van de April-meistakingen van 1943 en laat 
zien dat oorlogen lange schaduwen 
hebben. Trauma’s worden generatielang 
doorgegeven. In Oekraïne en Gaza worden 
intussen nieuwe trauma’s gecreëerd.

‘Onverwerkt verleden’, Lambertusbasiliek 
(Enschedesestraat 3, Hengelo). Geopend op 
25, 26, 29 en 30 april, en op 1, 2 en 3 mei van 
13.00-16.00 uur. Eveneens op 5 mei, in 
combinatie met een Vrijheidsmaaltijd. 

Stille Omgang 2026
Ook dit jaar organiseert het aartsbisdom 
Utrecht een gezamenlijke deelname van 
alle parochies aan de Stille Omgang in 
Amsterdam. Deze wordt op zaterdag 21 
maart gehouden. De tocht gedenkt het 
Mirakel van Amsterdam uit 1346.
Parochianen uit het aartsbisdom worden 

uitgenodigd voor de eucharistieviering om 
20.00 uur in de H. Nicolaasbasiliek, nabij het 
Centraal Station in de hoofdstad. De 
intentie voor de Omgang is dit jaar: ‘Moge 
God, door de eucharistie, velen bereiken, 
en mogen zij Hem niet afwijzen.’

Na de viering gaan de pelgrims in stil 
gebed door het centrum van Amsterdam. 

The Chosen: Jezus in beeld
Elke derde vrijdagavond van de maand 
wordt in de Stefans-Hof in Borne op groot 
scherm een aflevering van The Chosen 
vertoond. Dit is een Amerikaanse serie  
over het leven van Jezus, met Nederlandse 
ondertiteling. 

The Chosen brengt het leven van Jezus en 
zijn volgelingen op een inspirerende en 
toegankelijke manier in beeld. De filmavon-
den hebben een oecumenisch karakter. Ze 
worden ingeleid, door een dominee of door 
pastoor Jurgen Jansen of pastor James 

Keuben. Het is niet nodig eerdere afleverin-
gen te hebben gezien, u kunt zonder 
probleem één of meerdere avonden 
aanschuiven. 

Waar: Stefans-Hof, Grotestraat 207, Borne. 
Wanneer: elke derde vrijdag van de 
maand: 20 maart, 24 april (let op: dit is 
eenmalig de vierde vrijdag), 15 mei en 19 
juni. 
Tijd: Inloop vanaf 19.00 uur (met koffie en 
thee). Start film om 19.30 uur. 
Toegang: gratis, aanmelden is niet nodig. 



19
Geestig, 02  |  Maart 2026

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert dit jaar drie bedevaarten naar 
Banneux. Het programma biedt voldoende tijd om ook uw eigen 
weg te gaan.

De voorjaarsbedevaart vindt plaats van vrijdag 15 mei tot en met 
dinsdag 19 mei. Voor de regio’s Twente-Salland en Gelderland-Oost 
is er daarnaast een tweedaagse bedevaart, op 30 en 31 mei. Van 
vrijdag 28 augustus tot en met dinsdag 1 september is er dan nog 
de najaarsbedevaart.
 
Vijfdaagse
Tijdens de beide vijfdaagse bedevaarten in het voorjaar en het 
najaar verblijft u op het heiligdom. Daar is zo nodig 24 uur per dag 
zorg aanwezig. Mocht u gebruikmaken van een rolstoel, dan is dat 
geen probleem. We gaan met een lift-bus en in het heiligdom staan 
genoeg vrijwilligers voor u klaar.

Tweedaagse
Voor de tweedaagse bedevaart is er geen zorg. We vragen u een 
begeleider mee te nemen als u hulpbehoevend bent. 

Kosten
De kosten voor de vijfdaagse reis zijn nog niet bekend. Die voor de 
tweedaagse bedragen € 210,00 per persoon, voor een tweeper-
soonskamer. Een eenpersoonskamer kost € 235,00. Vervoer, 1x 
overnachting, 1x ontbijt, 2x lunch en 2x diner zijn inbegrepen.

Informatie en opgave
U kunt zich vanaf nu opgeven voor alle bedevaarten. Voor de 
voorjaars- en de tweedaagse bedevaart kan dit tot uiterlijk  
31 maart, bij:

Ans Olde Theussink, tel. 06 27 40 82 73 
Bert Elferink, tel. 06 23 77 03 41.

Foto: Huis voor de Pelgrim

Jesus Christ Superstar in Borne
Studio 65 Vocaal Theater uit Enschede verzorgt in de aanloop naar 
Pasen traditiegetrouw een bijzondere muzikale bezinning in verschil-
lende kerken. Dit jaar doet het gezelschap op vrijdag 27 maart om 
20.00 uur ook de St. Stephanuskerk in Borne aan met een uitvoering 
van liederen uit de beroemde rockopera ‘Jesus Christ Superstar.‘

Het gezelschap biedt een uur muziek, zang en bezinning waarin het 
lijden en sterven van Jezus Christus op indringende wijze wordt 

verbeeld. Tussen de bekende nummers door is er ruimte voor 
korte overwegingen. De toegang is gratis, na afloop is er een 
deurcollecte.

Datum:	 vrijdag 27 maart 2026
Tijd: 	 20.00 uur (kerk open vanaf 19.30 uur)
Plaats: 	 St. Stephanuskerk, Borne

Bisdombedevaart 
naar Banneux

Kinderkamp en tienerkamp aartsbisdom
Ook dit jaar organiseert het aartsbisdom Utrecht weer een 
kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden van plaats van 
1 tot en met 6 augustus plaats op Kampeerboerderij De Heide-
bloem in Haarle. De aanmelding is geopend.

Kinderkamp ‘Beloofd is beloofd’
Wat is een belofte en wat als je deze niet nakomt? Welke beloftes 
en afspraken zijn er te vinden in de Bijbel? Tijdens het Kinderkamp 
komen de deelnemers er door vele activiteiten en spannende 
spellen achter wat een belofte waard is.

Tienerkamp ‘Reis door de tijd’
Deelnemers aan het Tienerkamp maken een reis door de tijd. ‘In de 
vieringen en catechese praten we over wat ons vandaag bezig-
houdt, en tijdens leuke uitstapjes beleef je elke dag samen met 
andere tieners een nieuw avontuur’, belooft de organisatie.
Meer informatie, ook over kosten en aanmelding, op 
www.jongaartsbisdom.nl.
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Vieringen
maart en 
april
Eucharistievieringen 
 door de week 

Maandag: 	 09.00 Lambertus

Dinsdag: 	 19.00 uur Lambertus

Woensdag: 	� 09.00 uur Goor
	 18.30 uur Delden

Donderdag: 	 19.00 uur Lambertus

Vrijdag: 	 09.00 uur Borne

DATUM H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

zaterdag 7 en
zondag 8 maart

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor J. Keuben

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastor J. Keuben

zo. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 14 en
zondag 15 maart

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat 

zaterdag 21 en
zondag 22 maart

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor J. Keuben

zo. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering 
 Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering 
Werkgroep

PALMZONDAG
zaterdag 28 en
zondag 29 maart

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 Eucharistieviering 
Pastor J. Keuben

zo. 09.30 WoCo-viering 
Gezinsviering met  
Palmpaasoptocht

WITTE DONDERDAG
donderdag 2 april

19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

do. 09.45 Eucharistieviering 
't Meuken
Pastoor J. Jansen

GOEDE VRIJDAG
vrijdag 3 april

15.00 Gebedsviering
Werkgroep
19.00 Kruisverering
Werkgroep

15.00 Gebedsviering
Werkgroep

15.00 Gebedsviering
Werkgroep

15.00 Kruisweg
Werkgroep

PASEN
zaterdag 4 april

za. 20.30 Paaswake
Pastoor J. Jansen

EERSTE PAASDAG
zondag 5 april 

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zo. 11.00 Eucharistiering 
Pastoor J. Jansen

zo. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor J. Keuben

TWEEDE PAASDAG
maandag 6 april

ma. 09.30 Eucharistieviering
Pastor J. Keuben

ma. 09.00 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 11 en
zondag 12 april

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor J. Keuben

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 18 en
zondag 19 april

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zo. 11.00 Eucharistiering
Pastor J. Keuben

za. 19.00 WoCo-viering
 Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering 
Werkgroep

zaterdag 25 en
zondag 26 april

zo. 09.30 WoCo-viering
Diaken N. Nijhuis

zo. 09.30 WoCo-viering 
Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering 
Werkgroep

zaterdag 2 en
zondag 3 mei

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor Jurgen Jansen

za. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

zaterdag 9 en
zondag 10 mei

za. 19.00 H. Vormselviering 
Pastor J. Keuben 

zo. 09.30 WoCo-viering 
Werkgroep
Mariavieringzo. 09.30 Eucharistiering 

Pastor C. Pikkemaat

ACTUELE INFORMATIE
Actuele informatie over vieringen in 
de kerken van de parochies H. Geest, 
HH. Jacobus en Johannes en De Goede 
Herder vindt u op

rktwentecentraal.nl

U kunt natuurlijk ook gebruik maken 
van de bijgaande QR-code.

In het vieringenoverzicht vindt u per 
dag waar en wanneer er een viering is. 
U ziet ook meteen wat voor soort 
viering het is.
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DATUM H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

zaterdag 7 en
zondag 8 maart

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor J. Keuben

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastor J. Keuben

zo. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 14 en
zondag 15 maart

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 Eucharistieviering 
Pastoor J. Jansen

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor C. Pikkemaat 

zaterdag 21 en
zondag 22 maart

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor J. Keuben

zo. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering 
 Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering 
Werkgroep

PALMZONDAG
zaterdag 28 en
zondag 29 maart

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 Eucharistieviering 
Pastor J. Keuben

zo. 09.30 WoCo-viering 
Gezinsviering met  
Palmpaasoptocht

WITTE DONDERDAG
donderdag 2 april

19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

do. 09.45 Eucharistieviering 
't Meuken
Pastoor J. Jansen

GOEDE VRIJDAG
vrijdag 3 april

15.00 Gebedsviering
Werkgroep
19.00 Kruisverering
Werkgroep

15.00 Gebedsviering
Werkgroep

15.00 Gebedsviering
Werkgroep

15.00 Kruisweg
Werkgroep

PASEN
zaterdag 4 april

za. 20.30 Paaswake
Pastoor J. Jansen

EERSTE PAASDAG
zondag 5 april 

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zo. 11.00 Eucharistiering 
Pastoor J. Jansen

zo. 09.30 WoCo-viering
Werkgroep

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor J. Keuben

TWEEDE PAASDAG
maandag 6 april

ma. 09.30 Eucharistieviering
Pastor J. Keuben

ma. 09.00 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 11 en
zondag 12 april

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastor J. Keuben

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering
Werkgroep

zaterdag 18 en
zondag 19 april

za. 19.00 Eucharistieviering
Pastoor J. Jansen

zo. 11.00 Eucharistiering
Pastor J. Keuben

za. 19.00 WoCo-viering
 Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering 
Werkgroep

zaterdag 25 en
zondag 26 april

zo. 09.30 WoCo-viering
Diaken N. Nijhuis

zo. 09.30 WoCo-viering 
Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering 
Werkgroep

zaterdag 2 en
zondag 3 mei

zo. 09.30 Eucharistieviering
Pastoor Jurgen Jansen

za. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

za. 19.00 WoCo-viering 
Werkgroep

zaterdag 9 en
zondag 10 mei

za. 19.00 H. Vormselviering 
Pastor J. Keuben 

zo. 09.30 WoCo-viering 
Werkgroep
Mariavieringzo. 09.30 Eucharistiering 

Pastor C. Pikkemaat
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Woordpuzzel 2
In deze tijd van het jaar leven we toe naar Pasen. We zien Jezus en 
zijn apostelen onderweg naar Jeruzalem. Van acht van zijn 
leerlingen hebben we de naam verwerkt in onderstaande puzzel. 
Kunt u ze vinden?

Stuur uw antwoord vóór 10 april 2026 naar:
Redactie Geestig/Puzzel 2
Langestraat 78
7491 AJ Delden

of mail naar redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl. Vergeet u 
niet om behalve de oplossing ook uw naam, adres en telefoon
nummer te vermelden.

Onder de goede inzenders verloten we een leuke attentie. Alle 
inzenders dingen aan het eind van het jaar mee naar de jaarprijs. 

door Hans Morssinkhof

M	 A	 T	 T	 H	 E	 U	 S	 S	 R	 Z

D	 R	 Y	 F	 V	 J	 S	 O	 R	 L	 L

Z	 A	 C	 D	 O	 O	 U	 M	 X	 W	 H

P	 N	 P	 P	 Y	 H	 P	 R	 Z	 D	 P

E	 D	 M	 L	 W	 A	 P	 Q	 K	 I	 K

T	 R	 L	 B	 K	 N	 I	 T	 Y	 P	 V

R	 E	 N	 S	 O	 N	 L	 F	 B	 P	 U

U	 A	 N	 M	 C	 E	 I	 O	 W	 M	 B

S	 S	 I	 U	 S	 S	 F	 U	 J	 M	 X

U	 S	 T	 L	 Q	 T	 H	 O	 M	 A	 S

J	 A	 C	 O	 B	 U	 S	 Z	 X	 W	 M

Info RK Heilige Geestparochie
www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94 RABO 0109 0696 25
ANBI-nummer:  002609411
KvK-nummer:  74845721

Secretariaat pastoraal team
Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo
T: 074-349 22 12
E: contact@pastoraalteam.nl
Bereikbaar op dinsdag tot en met donder-
dag van 08.30-16.00 uur 
en op vrijdag van 08.30-12.30 uur.

Centraal secretariaat Heilige Geest
parochie
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 - 26 08 78
E: contact@heiligegeestparochie.nl
Dit nummer is niet voor pastorale zorg  
of ziekenzalving. Zie hieronder.

Pastorale nood
In geval van pastorale nood kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met pastoor 
J. Jansen of pastor J. Keuben. U vindt hun 
gegevens in de rechterkolom op deze 
pagina. We vragen u hierbij rekening te 
houden met hun vrije dagen.

Ziekenzalving
Voor de ziekenzalving of de ziekenzegen 
kunt u eveneens rechtstreeks contact  
opnemen met pastoor J. Jansen of  
pastor J. Keuben.

Dopen en Huwelijk
Aanmelden bij secretariaat pastorale team 
T: 074- 349 22 12

Vertrouwenspersoon
• �Mw. Magrit de Graaf 

M: vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl 
T: 06 51 74 13 00

�Caritas H. Geestparochie 
• caritas@heiligegeestparochie.nl

 Facebook.com/heiligegeestparochie

Pastorale team
• �J.A.C. Jansen, pastoor (liturgie) 

M: 06 - 46 90 72 33 (maandag  
niet bereikbaar) 
E: j.jansen@rktwentezuid.nl 
Vrije dag: maandag

• �J. Keuben, pastor 
M: 06 – 37 08 70 87 
E: j.keuben@rktwentezuid.nl 
Vrij: maandagavond en zaterdag

Maakt ú de woordpuzzel?
We zoeken een opvolg(st)er voor Astrid Koning ter Heege om 
de woordpuzzel te maken. Is dat misschien iets voor u? Het 
maken van de puzzel is immers een puzzel op zich. Om u alvast 
gerust te stellen: het kost u niet veel tijd en levert veel voldoe-
ning op. Dus: is het iets voor u? We ontvangen uw reactie graag 
via redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl.
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Franciscus van Assisi (1181-1226) is misschien de meest tot de 
verbeelding sprekende heilige. Zijn geloof, dat hij uit in zacht-
moedigheid en zorg voor de héle schepping, inspireert velen. 
Tot de dag van vandaag, en niet alleen katholieken. Achthonderd 
jaar geleden overleed hij. Paus Leo XIV heeft ter gelegenheid 
hiervan een ‘Franciscaans Jubeljaar’ uitgeroepen.

Dit jubeljaar is op 10 januari begonnen en duurt tot 10 januari 2027. 
Paus Leo roept alle christenen op om als Franciscus getuigen van 
vrede te worden. In een speciaal gebed verwijst hij naar het 
kruisbeeld in het klooster van San Damiano. Als Franciscus hier bidt, 
draagt het kruis hem op de Kerk te herstellen. 

In eerste instantie begrijpt 
Franciscus hieruit dat hij 
kerkgebouwen moet 
opknappen. Later daagt het 
hem dat de opdracht het 
herstel van het geloof 
betreft. De katholieke kerk  
is in deze jaren op vele 
plaatsen een broeinest van 
aardse ambities, met een 
bijzondere voorliefde voor 
rijkdom en macht. Franciscus 
trekt daarom de wereld in 
om in armoede het verhaal 
van Jezus door te geven. 

‘Ongewapend en 
ontwapenend’ zoekt hij 

in 1219 de sultan van Caïro op, om een einde te maken aan het 
bloedige geweld van de kruistochten. In het Zonnelied, dat hij 
tegen het einde van zijn leven schrijft, prijst hij de heelheid van 
Gods schepping. De vorig jaar overleden paus Franciscus 
verwijst ernaar in zijn encycliek Laudato sì uit 2015, waarin hij 
pleit voor de bescherming van de aarde en het milieu.

Portiuncula
Vanzelfsprekend is het Franciscaanse Jubeljaar geopend in de 
‘Portiuncula’, de kapel waar Franciscus en zijn medebroeders 
vaak bijeenkwamen. In die tijd ligt de kapel nog een paar 
kilometer van Assisi, in een bos- en moerasrijke omgeving.  
Hier is Franciscus volgens de overlevering ook gestorven, op  
3 oktober 1226. Ruim drie eeuwen later wordt besloten op 
deze plek de basiliek van Santa Maria degli Angeli te bouwen. 
Uit ontzag voor Franciscus wordt het godshuis over de kapel 
gebouwd. Daar is ze nog steeds te zien.

Nederland en Vlaanderen
In de komende maanden wordt het Franciscaans Jubeljaar ook in 
Nederland en Vlaanderen gevierd. Er komt een nieuw magazine uit, 
Francesco Magazine, met bijdragen van de verschillende ordes en 
verenigingen binnen de franciscaanse gemeenschap. Op de 
website van de franciscanen verschijnt een serie artikelen rond het 
thema ‘Franciscus, achthonderd jaar springlevend.’

Bijzonder is verder ‘familiemusical’ die de franciscanen en de 
muzikale jongerenbeweging Koemi over het leven van de heilige 
hebben gemaakt. De première is, niet toevallig, op 4 oktober: de 
feestdag van de H. Franciscus en Werelddierendag. Volgens de 
beschikbare informatie is de musical bestemd voor jong en oud 
vanaf 6 jaar. Meer informatie, waaronder een overzicht van de 
speeldata, is te vinden op franciscus-musical.org.

Hans Morssinkhof

‘Ongewapend 
en ontwapenend’
Franciscaans jubeljaar 2026

Gebed tot Sint Franciscus
Sint Franciscus, onze broeder,
u die achthonderd jaar geleden de dood tegemoet ging als een man in vrede,
bid voor ons bij de Heer.
U herkende de ware vrede in het kruisbeeld van San Damiano.
Leer ons in Hem de bron van alle verzoening te zoeken, die elke muur afbreekt.
U die ongewapend de linies van oorlog en misverstand overstak,
geef ons de moed om bruggen te bouwen, waar de wereld grenzen opwerpt.
In deze tijd van conflict en verdeeldheid,
bid voor ons,
opdat wij vredestichters mogen worden:
ongewapende en ontwapenende getuigen van de vrede die van Christus 
komt.
Amen.

Paus Leo XIV

^ Eén van de eerste afbeeldingen van Franciscus, omstreeks 1229 geschilderd.

^ �De Portiuncula, de kapel van Franciscus in de basiliek van Santa Maria degli Angeli in 

Assisi. Foto: Hans Morssinkhof



Hoogtepunt
Eerste paasdag, tweede paasdag en daarna.
Langzaam komt die geheimzinnige stilte. Volledige rust, een
rijp worden. Niets heb ik meer te wensen, niets meer te zoeken,
niets meer te vragen. Het geheim van de opstanding vervult
mij met een innerlijke gloed van eindeloos rusten in die
verlossing.

Zoals ook de vorming, een niet te omschrijven stroom bracht
van diepe verwondering, die later overgaat in een
aangesproken zijn tot in het diepst van de ziel.

Het is volbracht, wat een uitspraak! Iets wat je kent en toch
niet kent. Rustig ademen we en leven verder in dat geheim
van goddelijke verborgenheid en liefde. Er is geen
afgescheidenheid meer, vragen is meteen antwoord
ontvangen en geven is gelijk ontvangen.

Willemina Bakkenes

Willemina Bakkenes, schilderes en docente poëzie, schreef deze 
tekst in haar boekje Van Jezus kind tot Christus Koning. Hierin 
beschrijft ze vanuit haar hart wat ze in ervaart bij de kerkelijke 
hoogtepunten. Het boekje stamt uit 2002. Het is helaas niet 
meer te koop.


