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Pastoraal team: 

Pastoor J.A.C. Jansen priester 

Tel: 06-46 90 72 33 j.jansen@rktwentezuid.nl 

Wekelijkse vrije dag maandag 
 

James Keuben parochievicaris 

Tel: 06-37 08 70 87 j.keuben@rktwentezuid.nl 

Wekelijkse vrije dag zaterdags overdag en de maandagavond 
 

Pastor C. Pikkemaat priester-assistent 

 

Vertrouwenspersoon 

Mw. Magrit de Graaf vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl 

Tel: 06-51-74 13 00 
 

Parochiebestuur 

Pastoor Jurgen Jansen j.jansen@hhjj.nl 

Functie vacant vicevoorzitter@hhjj.nl 

Huub Verdonschot secretaris@hhjj.nl 

Fons Simons penningmeester@hhjj.nl 

Johan Kleissen johan.kleissen@hhjj.nl 

Frank Mars vastgoed@hhjj.nl 

Maria Verheijen m.verheijen@hhjj.nl 
 
 

Redactieteam Kerkwijzer 

Pastoraalteam HHJJ parochie,  

Hanneke Verdonschot, Laurens van Urk, Jos Verheul en Timo Vlaskamp. 
 

Redactieadres Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne 

E-mail: kerkwijzer@hhjj.nl 

 

De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken te redigeren, 

in te korten of niet te plaatsen. 

 

Verschijningsdatum: 
 

Volgende Kerkwijzer: zaterdag  14 februari t/m vrijdag 27 maart 

Sluitingsdatum kopij:  vrijdag 30 januari 2026 vóór 12 uur 

mailto:vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl
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Het Wonder van Bethlehem 

Toen gebeurde er iets wonderlijks in het kleine stadje 

Bethlehem. Geen grootse entree in een paleis, maar een 

simpele geboorte in een stal. Maria en Jozef vonden geen 

plaats in de herberg; de deur bleef gesloten. Dit laat zien hoe 

gewoon en kwetsbaar Gods komst was. Toch was dit moment 

het keerpunt. God stuurde Zijn Zoon, Jezus, om bij ons te 

wonen. De naam "Immanuel" betekent: God is bij ons. 

Dit is de kern van de hoopvolle boodschap: God is niet ver 

weg, maar heel dichtbij. Hij koos ervoor om mens te worden, 

om onze vreugde en ons verdriet te delen. Dit brengt een 

immense geborgenheid met zich mee. Geborgenheid is het 

gevoel dat je veilig bent, dat er voor je wordt gezorgd, 

net als een baby die in doeken is gewikkeld en veilig in de 

armen van zijn moeder ligt. Door Jezus' geboorte mogen wij 

ons 'kind van God' weten, kostbaar in Zijn ogen. 

 

↪  
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Het is de Hoop die ons draagt  

De geboorte van Christus biedt die gelovige schuilplaats. Hoop 

is het vertrouwen dat, ongeacht de stormen in ons leven 

(ziekte, verlies, onzekerheid), we een anker hebben dat 

standhoudt. Jezus is dat anker. Door in Hem te geloven, 

hoeven we niet te wanhopen. We vinden tevredenheid en 

vreugde, zelfs te midden van moeilijke omstandigheden, 

omdat onze hoop vastligt in iets dat sterker is dan enige 

aardse macht. 

 

Deze hoop is niet zomaar een wens, maar een levende hoop 

die ons drijft en zichtbaar wordt in ons leven. Het stelt ons in 

staat om op te staan na tegenslag, omdat we weten dat we er 

niet alleen voor staan. God zal ons beschutten, net als een 

vogel haar jongen onder haar vleugels verbergt. 

 

Moge de God van de Hoop u vervullen met alle vreugde en 

vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, 

door de kracht van de Heilige Geest. (Romeinen 15:13) 

 

Dit vers herinnert ons eraan dat God Zelf de bron is van hoop. 

Hij wil ons leven vullen met vreugde en vrede door ons geloof 

in Hem. 

 

De geboorte van Jezus is het bewijs dat God Zijn beloften 

nakomt. Het is de uitnodiging om onze angsten los te laten en 

ons hart te openen voor het goddelijke Kind, zodat Hij in ons 

geboren kan worden en ons kan genezen, koesteren en 

liefhebben. Dit is de blijde, eenvoudige en krachtige 

boodschap van Kerstmis voor elke gelovige: je bent gezien,  

je bent geliefd en je bent voor altijd geborgen in Gods handen. 

 

Namens de drie samenwerkende parochies en 

mijn collega pastor James Keuben  

van harte een Hoopvol 2026. 
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Op vrijdagavond 23 januari vanaf 19.30 uur willen we graag 

alle jongeren (16-40 jaar) in onze drie samenwerkende 

parochies uitnodigen voor een avond over de toekomst van 

onze geloofsgemeenschappen. De avond vindt plaats in de H. 

Franciscuskerk (Berfloplein 18) in Hengelo. 

 

We willen jullie om te beginnen graag informeren over de 

veranderingen die ons de komende tijd te wachten staan. Zo 

zullen dit jaar een aantal kerken sluiten. En onze drie 

parochies fuseren begin 2027 tot één nieuwe gezamenlijke 

parochie.  

 

Na een informatief gedeelte, willen we vooral ook horen wat 

onder jullie leeft en wat jullie beweegt en inspireert. Daarom 

gaan we in groepen met elkaar in gesprek over de volgende 

vragen: Wat hoop je te vinden in de kerk? Wat verwacht je 

van de kerk? En wat mag de geloofsgemeenschap van jou 

verwachten? 

 

Synodale methode 

Dat doen we volgens de synodale methode. Dat wil zeggen dat 

we naar elkaar luisteren in een sfeer van gebed en verstilling. 

We voeren geen discussie met elkaar, maar gaan vooral op 

zoek naar wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft in wat wij 

met elkaar delen.  

 

Concreet betekent dit dat we ons onderverdelen in groepen en 

beginnen met een gezamenlijk gebed, dan een aantal minuten 

in stilte over de vragen nadenken en vervolgens een voor een 

onze gedachten mogen delen, zonder dat we daarbij op elkaar 

reageren.  

 

↪ 
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Vervolgstappen 

De daaropvolgende tweede ronde begint weer met een stilte, 

waarin we nadenken over wat ons raakte in de woorden van 

anderen. Dat delen we vervolgens met elkaar. Na nog een 

moment stilte kijken we in de derde ronde vooruit en praten 

we met elkaar over welke vervolgstappen nodig zijn. Het 

gesprek wordt afgesloten met gebed. 

 

Aanmelding 

We willen je vragen om je vóór 19 januari voor deze avond op 

te geven via contact@pastoraalteam.nl. Eventuele vragen kun 

je ook via dit e-mailadres stellen of rechtstreeks bij de 

pastores. 

 

Graag tot ziens op vrijdagavond 23 januari. 

 

 

 

 

Van januari tot en met juni 

2026 willen we eenmaal per 

maand samen met 

belangstellenden uit onze 

drie samenwerkende 

parochies zes afleveringen 

bekijken uit de serie 

Catholicism. Dit is een documentaireserie van de bekende 

Amerikaanse bisschop en theoloog Robert Barron. 

Op een aansprekende manier behandelt hij kernthema’s uit 

ons katholieke geloof. Deze uitleg wordt gecombineerd met 

prachtige beelden die in veel verschillende landen op 

bijzondere plaatsen zijn opgenomen, 

zoals locaties in het Heilig Land, Mexico, Lourdes en Keulen.  

De serie is Engelstalig, maar voorzien van Nederlandse 

ondertiteling. 
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De avonden zijn een vervolg op de avonden van vorig jaar, 

maar ook nieuwe deelnemers zijn natuurlijk van harte welkom 

om mee te doen. De afleveringen zijn goed los van elkaar te 

bekijken.  

 

Iedere avond bekijken we een aflevering en gaan we naar 

aanleiding van daarvan met elkaar in gesprek. 

 

Thema’s 

De thema’s van de zes avonden zijn: 

• Petrus en Paulus 

• Christus en de Kerk 

• Liturgie en Eucharistie 

• De gemeenschap van de heiligen 

• Gebed en geestelijk leven 

• Het eeuwig leven 

 

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de 

Ontmoetingsruimte van de Franciscuskerk in Hengelo op de 

dinsdagen 20 januari, 24 februari, 31 maart, 21 april, 12 mei 

en 9 juni vanaf 19.30 uur. 

 

Aanmelding 

Als u wilt deelnemen, wordt u gevraagd zich aan te melden 

via: contact@pastoraalteam.nl. U bent uiteraard welkom bij 

alle avonden, maar u kunt ook kiezen voor één of enkele 

avonden.  

 

Graag tot ziens!  
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Nieuwjaarswens 

Dit is alweer het eerste nummer van de Kerkwijzer in 

het nieuwe jaar. Graag wil ik deze bijdrage openen 

met het overbrengen van onze nieuwjaarswensen. 

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team 

wens ik u allen een heel goed en gelukkig nieuw jaar, 

met Gods zegen. 
 

Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd om deze wensen 

persoonlijk met elkaar te delen tijdens de inmiddels 

traditionele parochiële nieuwjaarsreceptie, aansluitend aan de 

viering op zondag 11 januari 2026. We hopen weer veel 

parochianen de hand te mogen schudden. 
 

Als parochie kunnen we terugkijken op een mooie 

kerstperiode, met in de aanloop daarnaartoe diverse 

activiteiten en concerten die zich mochten verheugen in een 

goede belangstelling. Zo was er het kerstconcert, 

georganiseerd door Con Brio, en de openstelling van de  

St. Stephanuskerk tijdens Shopping by Candlelight, met de 

mogelijkheid om een kaarsje aan te steken bij de kerststal. 

Ook de vieringen tijdens de kerstdagen en het kindje wiegen 

op tweede kerstdag werden goed bezocht.  

We kijken dan ook met een positieve blik vooruit naar wat het 

nieuwe jaar ons zal brengen. 
 

Dirigent / Organist 

In de eucharistieviering van 28 december hebben we namens 

de parochie afscheid genomen van Maarten. Pastoor Jurgen 

Jansen heeft met mooie woorden Maarten bedankt voor zijn 

inzet de afgelopen 4 jaar en hem veel succes toegewenst in 

zijn nieuwe aanstelling aan de kathedrale basiliek Sint-Bavo in 

Haarlem. We zijn erin geslaagd om, na het vertrek van 

Maarten Wilmink een nieuwe dirigent/organist te vinden voor 

het parochiekoor van de St. Stephanus.  

De opvolger van Maarten wordt Sander Harperink.  
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In het verleden begeleidde hij regelmatig het koor van de 

Theresiakerk en de afgelopen jaren heeft hij soms vervangen. 

Hij is daardoor al goed bekend bij het koor. Sander zal zijn 

werkzaamheden in onze parochie combineren met het 

dirigentschap in de parochie van Enschede. 
 

Voortgang fusie 

Als alles volgens plan verloopt, is dit het laatste jaar waarin de 

drie samenwerkende parochies – H. Geest, Goede Herder en 

de HH. Jacobus en Johannes – zelfstandig bestaan. 

De eerste inventarisaties door de vijf adviescommissies 

(personeel en vrijwilligers, financiën en administratie, 

onroerend goed, begraafplaatsen en communicatie) zijn 

afgerond en besproken met de parochiebesturen en de 

fusiecommissie (Jan Put en Cor Peters). De commissies 

hebben een vervolgopdracht gekregen om de verschillende 

onderwerpen verder uit te diepen en uit te werken. De 

eindrapporten worden op 1 maart verwacht. 

Vervolgens zullen de drie parochiebesturen bijeenkomen om 

deze rapporten en de bijbehorende conclusies te bespreken. 

In het tweede kwartaal zullen Jan Put en Cor Peters het 

fusierapport opstellen. In de tweede helft van dit jaar worden 

alle benodigde documenten opgestuurd naar het aartsbisdom 

Utrecht. 
 

Intussen zal actief gezocht worden naar nieuwe bestuursleden 

voor de nieuwe parochie. Er worden profielen opgesteld en een 

sollicitatieprocedure gestart. Mocht u hiervoor belangstelling 

hebben, dan hoeft u niet te wachten en kunt u contact 

opnemen met Jan Put voor nadere informatie  

(email: contact@pastoraalteam.nl) Vanuit de huidige besturen 

zullen ook enkele personen zitting nemen in het nieuwe 

bestuur, om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen. 
 

In de aanloop naar de fusie moet er binnen onze eigen 

parochie ook nog het nodige worden geregeld. In december 

heeft overleg plaatsgevonden met de Stichting Theater en 

Cultuur Hertme over de eigendomssituatie van het 

openluchttheater.  
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Voor de dorpsgemeenschap van Hertme en voor het aanzicht 

van het dorp is het van belang dat de eenheid van kerk, 

pastorie, begraafplaats en openluchttheater ook in de 

toekomst behouden blijft. 

Op korte termijn zal er tevens een gesprek plaatsvinden met 

de Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen over de 

gevolgen van de fusie voor de Raad. 
 

Om na de fusie een goede voortgang van de dagelijkse gang 

van zaken voor de locatie St. Stephanus te waarborgen, zal dit 

jaar een beheercommissie worden samengesteld. De eerste 

aanzet hiertoe is het afgelopen jaar al gegeven. Dit jaar zal de 

afronding en personele invulling plaatsvinden. Ook hierover 

volgt in de loop van het jaar nadere informatie. 
 

Kerkbalans 

Zoals ieder jaar start ook nu weer de actie Kerkbalans 

(Zenderen houdt deze in april). Samen met de Protestantse 

Gemeente Borne zullen wij deze actie symbolisch inluiden.  

Op zaterdag 10 januari om 14.00 uur luiden wij gezamenlijk 

de klokken van de St. Stephanuskerk, waarna er een gezellig 

samenzijn plaatsvindt in de Stefans-Hof. Iedereen is van harte 

uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
 

Verderop in deze Kerkwijzer en in de bijgevoegde flyer met 

enveloppe vindt u meer informatie over Kerkbalans. 
 

 

 

 

Opgenomen in de gemeenschap van de Kerk door het  

H. Doopsel op zondag 11 januari in de kerk van de  

H. Stephanus in Hertme:  

Norah Mae, Paulina, Willemina, Maria Asbroek. 

Dochter van Patrick en Marley Asbroek-ten Berge,  

Zevenblad 7, 7623 CH Borne. 
 

Ouders, peter en meter, grootouders, van harte gefeliciteerd.
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Vrijdag 5 december overleed op 88-jarige leeftijd,  

Antonius Josephus (Tonny) Wissink, Fleminghof 30.  

De uitvaartviering vond plaats op vrijdag 12 december in de  

H. Stephanuskerk in Hertme waarna de crematieplechtigheid 

volgde in Borne. 
 

Zondag 14 december overleed op 83-jarige leeftijd,  

Rosa Maria (Roos) Meulenkamp-Blankenvoort,  

Het Hulscher 9 in Zenderen. 

De afscheidsviering vond plaats op vrijdag 19 december in de 

Karmelkerk van Zenderen waarna de volgende dag de 

crematieplechtigheid volgde in Borne. 
 

Maandag 15 december overleed op 95-jarige leeftijd,  

Aleida Johanna (Lida) Nijhof-Eeltink, Brinkhuisweg 24 in 

Hengelo. De uitvaartviering vond plaats op zaterdag  

20 december in de St. Stephanuskerk waarna de 

begrafenisplechtigheid volgde in Hengelo. 
 

Vrijdag 19 december overleed op 60-jarige leeftijd,  

Johanna Maria (Hanneke) ter Brugge-Ellenbroek,  

Grotestraat 80. De afscheidsviering vond plaats op 

maandagavond 22 december in de St. Stephanuskerk waarna 

de volgende dag de crematieplechtigheid volgde in Borne. 
 

Maandag 22 december overleed op 90-jarige leeftijd, 

Frederikus Bernardus Jozef (Freddie) Oude Nijhuis, 

Ooievaarshof 18. De afscheidsviering vond plaats op maandag 

29 december in de aula van het crematorium in Almelo waarna 

de crematie volgde. 
 

Woensdag 31 december overleed op 78-jarige leeftijd, 

Hermina Gemma (Ineke) Strikker-Olde Heuvelt, Het Dijkhuis 

337. De afscheidsviering vond plaats op woensdagavond  

7 januari in de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de 

begrafenisplechtigheid volgde in het Gedenkpark in Borne. 
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St. Stephanus Borne, zondag 10/11 januari 

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,  

Lies Nijhof-Haarhuis, Bernard Schwering, Benny Simonetti, 

Lenie Goossen-van der Ende, Tonny Wissink, Jo Egberink-Smit, 

Hennie Egberink, Lida Nijhof-Eeltink, Freddie Oude Nijhuis, 

Hanneke ter Brugge-Ellenbroek, Ineke Strikker-Olde Heuvelt. 

Nagekomen: Kerstmis: ouders Olde Veldhuis-Leverink,  

ouders Olde Veldhuis-Sander, Johan Massmann,  

Johan en Gerda Arendsen-Mulder, Gerard en Marie 

Diepenmaat-Engbers, Hans Kamphuis, André Möller, 

familie Nijhof-Kamphuis, Hennie Oonk en Johan Platenkamp, 

Yvonne Klink-Oude Weernink, 1 jan.: Jo Egberink-Smit,  
Harrie Olde Engberink, 3 jan.: Herman Brand,  

4 jan.: Berendina Mars-Bartelink

  

H. Stephanus Hertme, zondag 18 januari 

Overleden familie Braakhuis-Schabbink 

Jaargedachtenis: Jos Bos-Blenke 
 

St. Stephanus Borne, zondag 17/18 januari 

Bernard Schwering, Lenie Goossen-van der Ende, Tonny Wissink, 

Lida Nijhof-Eeltink, Freddie Oude Nijhuis, 

Hanneke ter Brugge-Ellenbroek, Wim Konink,  

Ineke Strikker-Olde Heuvelt. 

Jaargedachtenis: Harry Ensink. 

  

St. Stephanus Borne, zondag 24/25 januari 

Gerard Welberg,, familie Kroeze, Barbara Kroeze-Mayer, 

Bernard Schwering, Lenie Goossen-van der Ende,  

Tonny Wissink, Lida Nijhof-Eeltink, Freddie Oude Nijhuis, 

Hanneke ter Brugge-Ellenbroek, Ineke Strikker-Olde Heuvelt. 

Jaargedachtenis: Jan Leerkotte. 
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H. Stephanus Hertme, zondag 1 februari 

Johan Schabbink. 

Jaargedachtenis: Theo Aalderink. 
 

St. Stephanus Borne, zondag 31 januari/1 februari 

Ans van Urk-Jongman, Truus Kuipers, Rudy Strikker,  

Tonny Wissink, Lida Nijhof-Eeltink, Freddie Oude Nijhuis, 

Hanneke ter Brugge-Ellenbroek, Ineke Strikker-Olde Heuvelt. 

Jaargedachtenis: Marian Kroeze, Truus Mars-Scholten. 

  
 

St. Stephanus Borne, zondag 7/8 februari

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid,  

pastoor W.Th.J. Bosch, Lies Nijhof-Haarhuis, Tonny Wissink, 

Lida Nijhof-Eeltink, Hanneke ter Brugge-Ellenbroek,  

Freddie Oude Nijhuis, Harrie Olde Engberink,  

Ineke Strikker-Olde Heuvelt. 

Jaargedachtenis: Rieke ten Tusscher-van der Vegte. 

  
 

Het is gebruikelijk dat er na een kerkelijke 

afscheidsviering aandacht wordt geschonken aan 

de nabestaanden van de overledene. 
 

Als op verzoek de afscheidsviering wordt verzorgd door een 

voorganger van de geloofsgemeenschap, dan volgt er 

automatisch contact tussen iemand van de bezoekgroep 

nabestaanden en de contactpersoon van de familie. 
 

Indien de familie niet kiest voor een kerkelijk afscheid, dan 

volgt er niet automatisch contact met de bezoekgroep 

nabestaanden. 
 

Mocht echter bij de nabestaanden toch behoefte zijn aan 

contact met een vrijwilliger van de nabestaandengroep, dan 

kan men contact opnemen met het secretariaat van de 

geloofsgemeenschap, telefoon: 074 – 2661310.  
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Graag informeren wij u dat onze website dedrieeenheid.nl is 

vervangen door rktwentecentraal.nl. 

De inhoud en functionaliteit zijn vertrouwd gebleven, maar de 

vormgeving is vernieuwd en toekomstgericht. Hierdoor kan de 

website verder groeien in het aanbod van informatie. 

 

De tijdelijke naam RK Twente Centraal geeft beter weer 

waar onze samenwerkende parochies — Borne, Delden en 

Hengelo — zich bevinden en sluit bovendien goed aan bij onze 

buurparochies in RK Zuidoost Twente. 

 

In de nabije toekomst, wanneer de fusie van de drie parochies 

een feit is, krijgt de website de naam van de nieuw te vormen 

parochie. 

 

Blijf op de hoogte: abonneer u op onze nieuwsbrief 

Wij nodigen u van harte uit om u te abonneren op onze 

nieuwsbrief. Het laatste nieuws over vieringen en activiteiten 

ontvangt u dan elke donderdag in uw mailbox. 

In de toekomst zal actueel nieuws steeds vaker via de 

nieuwsbrief worden gedeeld en minder via een gezamenlijk 

parochieblad. 

 

Wilt u goed geïnformeerd blijven?  

Abonneer u dan via onderstaande stappen: 
 

• Ga naar www.rktwentecentraal.nl 

• Klik rechtsboven op ‘Aanmelden nieuwsbrief’ 

• Selecteer de nieuwsbrief(en) die u wilt ontvangen 

• Vul uw naam en e-mailadres in 

• Ga akkoord met het privacybeleid 

• Klik op Verzenden 

 

U ontvangt vervolgens iedere 

donderdag onze nieuwsbrief. 

http://www.rktwentecentraal.nl/
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Op 3 februari gedenken wij de heilige Blasius, bisschop en 

martelaar. Hij leefde in een tijd van vervolging en onzekerheid, 

maar werd vooral bekend als iemand die heelde: niet alleen 

lichamen, maar ook mensen die vastzaten in angst, zwijgen en 

wanhoop. 

De Blasiuszegen is geen bijgeloof en geen magische handeling. 

Het is een gebed om bescherming, genezing en kracht, vooral 

daar waar onze kwetsbaarheid zichtbaar wordt: in onze keel, 

onze stem, onze adem. 

 

Gebed 

Heer, 

zegen onze stem, 

zegen onze stilte, 

zegen wat wij uitspreken 

en wat wij niet durven zeggen. 

Wees nabij aan wie lijdt, 

wie zwijgt, 

wie roept om genezing. 

Door Christus, onze Heer. 

Amen. 

 

 

 

 

Steun uw Kerk 
 

Het pastoraal team en het parochiebestuur, zouden het 

zeer op prijs stellen als u, uw en onze parochie, wilt 

steunen. U kunt dit doen door uw bijdrage over te 

maken op: 
 

St. Stephanus Borne 

NL52 RABO 0309 4086 52 
 

H. Stephanus Hertme 

NL79 RABO 0309 4064 20 
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De bisdommen hebben ervoor gekozen 

iedere week de vitaliteit van geloof en kerk 

vanaf wisselende locaties te laten zien Vanaf 

09.45 uur wordt er een geloofsgesprek 

uitgezonden dat als context dient voor de 

aansluitende eucharistieviering. 
 

Uitzendingen iedere zondag op NPO 2: 

Geloofsgesprek 09.45-10.00 uur 

Eucharistieviering 10.00 - 11.00 uur 
 

Zondag 11 januari 2026 10.00-11.00 uur 

Doop van de Heer 

St. Jozefkathedraal, Groningen 

Celebrant: pastoor Victor Maagd 

 

Zondag 18 januari 2026 10.00-11.00 uur 

2e Zondag door het jaar 

Co-kathedrale basiliek St. Nicolaas 

Celebrant: pastoor Eric Fennis 

 

Zondag 25 januari 2026 10.00-11.00 uur 

3e Zondag door het jaar 

H. Lodewijkkerk, Leiden 

Celebrant: pastoor Jeroen Smith 

 

Zondag 1 februari 2026 10.00-11.00 uur 

4e Zondag door het jaar 

St. Elisabethkerk, Grave 

Celebrant: pastoor Herman Schaepman 

 

Zondag 8 februari 2026 10.00-11.00 uur 

5e Zondag door het jaar 

St. Lambertusbasiliek, Hengelo 

Celebrant: pastoor Jurgen Jansen  

https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering
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Jaarlijks wordt in de maand januari de Week van gebed voor 

Eenheid van christenen gehouden. In deze week bidden 

christenen samen voor meer eenheid. Deze gebedsbeweging 

begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd 

gehouden. Dit jaar vindt de gebedsweek plaats van 18 t/m 25 

januari 2026.  

 

Op zondag 25 januari is er een oecumenische viering in de  

St. Stephanuskerk in Borne, waarvoor wij u en jou hartelijk 

uitnodigen. Aanvang van de viering is 10.00 uur.  

Het thema van deze week is ‘Eén van Geest’. Ds. Carla Borgers 

namens de Protestantse Kerken, Laurens van Urk namens de 

Katholieke Kerk en zr. Frida Koopman namens de Karmel 

Zenderen zullen voorgaan in deze viering. Een projectkoor 

onder leiding van Jeroen Hulshof verzorgt de muzikale 

ondersteuning.  

 

Voor 2026 is het materiaal voor deze gebedsweek gemaakt 

door christenen uit verschillende kerken in Armenië. Samen 

hebben ze de oecumenische viering en de doordeweekse 

gebedsbijeenkomsten voorbereid. De Armeense kerk is één 

van de oudste kerken ter wereld, maar is ook een vervolgde 

kerk. Armeniërs zijn vaak verdreven. De meeste Armeense 

christenen wonen dan ook niet in Armenië, maar in landen als 

Frankrijk, Rusland, Syrië, de VS en ook Nederland. De Geest is 

wat ons verbind met hen. 

De viering is vanuit de kerk in Borne livestream te volgen en 

later te zien via Kerkdienstgemist.nl. 
 

Kom ook en vier met ons mee! 
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Op zaterdag 10 januari is met het luiden 

van de klokken de actie Kerkbalans 2026 

van start gegaan. Dit jaar was de 

protestantse gemeente Borne te gast bij dit gezamenlijke 

startmoment. Actie Kerkbalans wordt gehouden door en voor alle 

christelijke kerken. Ook in onze parochie, in Borne, Hertme en 

Zenderen, zetten velen zich weer in om deze actie tot een succes 

te maken. 

Allereerst willen wij u als werkgroep Kerkbalans van de  

HH. Jacobus en Johannesparochie hartelijk danken voor uw 

bijdrage aan Kerkbalans 2025. Dankzij uw steun kan onze 

parochie van betekenis blijven voor haar leden en voor de 

samenleving om ons heen. Dat waarderen wij zeer. 

Met dit artikel willen wij u vragen de parochie ook in 2026 weer 

te steunen. Kerk-zijn kost geld: voor diaconale activiteiten, 

pastorale zorg, vieringen, vorming en catechese voor jong en 

oud, maar ook voor het onderhoud van het kerkgebouw en de 

parochiezaal, en voor verwarming en verlichting. Deze kosten 

zijn niet eenmalig, maar keren ieder jaar terug. 

U kunt uw bijdrage vergelijken met een lidmaatschap van een 

vereniging. De kerk vraagt geen vaste contributie, maar een 

vrijwillige bijdrage naar draagkracht. 

Draagt u in 2026 opnieuw uw steentje bij? Via de folder die u 

thuis ontvangt, vindt u de nodige informatie. Ook in de 

nieuwsbrief en op de website leest u meer over Actie Kerkbalans. 

Heeft u vragen of wilt u contact met het 

pastorale team of het kerkbestuur, dan 

horen wij dat graag. 

Nogmaals dank en we hopen ook in 2026 

op uw steun te mogen rekenen. 
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In 2026 komen we in actie voor kinderen in Bolivia. In het 

noorden van het land, midden in het Amazone-oerwoud, ligt 

de stad Riberalta. Hier werkt bisschop Eugenio samen met de 

zusters van Señor de los Milagros. 

 

Bisschop Eugenio zet zich met zijn team breed in voor de 

meest kwetsbare mensen: ze bieden ziekenzorg met een 

ziekenhuis en een hospitaalboot, geven steun aan gevangenen 

en helpen gezinnen om zelf groenten te verbouwen. Alles wat 

zij doen, past bij de werken van barmhartigheid: zorgen voor 

wie honger heeft, zieken verzorgen en mensen een veilige plek 

geven. 

 

Een belangrijk onderdeel daarvan is de opvang van kinderen. 

Veel ouders werken lange dagen in het bos om paranoten te 

oogsten en zijn vaak pas laat thuis. Daardoor zijn kinderen na 

school (slechts 4 uur per dag) vaak alleen, zonder eten en 

zonder toezicht. Ze lopen het risico om op straat te belanden, 

in aanraking te komen met bendes of verkeerde invloeden, en 

zo een verkeerde weg op te gaan. 

 

Daarom zijn er opvangcentra opgezet waar kinderen een 

warme maaltijd krijgen (vaak de enige van de dag), hulp bij 

hun huiswerk, extra lessen en een veilige plek om te spelen. 

In Riberalta bestaat al zo’n centrum en nu wordt er een nieuw 

centrum gebouwd in Sena, een stadje diep in het oerwoud. 

Daarvoor zijn tafels, stoelen, kookspullen en schoolmateriaal 

hard nodig. 

 

Samen zorgen we ervoor dat kinderen 

in Bolivia niet op straat belanden, maar 

veilig kunnen opgroeien, leren en 

dromen van een betere toekomst.  
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Harrie Mekenkamp lid van het Stephanuskoor 

van Hertme is zondag  

23 november na afloop van de viering bij 

gelegenheid van het jaarlijkse Caeciliafeest 

gehuldigd voor vijfentwintigjaar lidmaatschap 

van het koor. 
 

Voorafgaand aan de huldiging zong de jubilaris 

tijdens de woord- en communieviering samen 

met het dames- en herenkoor de gregoriaanse gezangen, het 

lacrimosa dies illa, als een eerbetoon aan de overleden leden 

van het koor, het ambrosianischer lobgesang en natuurlijk het 

caecilialied gewijd aan de patrones van de koorzangers de  

H. Caecilia. 
 

Na afloop van de viering ontving hij uit handen van 

voorganger en voorzitter van de Locatieraad en lid van het 

parochiebestuur HH. Jacobus en Johannes, Johan Kleissen, de 

eremedaille in zilver St. Gregorius met oorkonde en speld, 

behorend bij dit jubileum. 
 

De eretekenen worden toegekend door de kerkelijke instelling 

St. Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht, organisatie voor 

kerkmuziek aan koorzangers die zich hebben ingezet voor 

muziek ten dienste van de liturgie.  
 

De jubilaris werd door voorganger humorvol met anekdotes 

toegesproken. Namens het bestuur en het pastoraal team 

prees hij hem voor zijn trouw, het actief betrokken zijn en de 

dienstbaarheid aan de liturgie. Ook deed hij een extra oproep 

aan de koorleden, aangezien het een moeilijke opgave is 

nieuwe leden te vinden, om mensen te enthousiasmeren voor 

de koorzang.  
 

In aansluitend op de uitreiking werd door de koorleden en de 

familie van de jubilaris op informele wijze het Caeciliafeest 

voortgezet in hotel-restaurant Jachtlust. 



23

 

Wat is de ‘Zondag van het woord van God’? 

 

Katholieken zijn van oudsher niet zo’n bijbellezers. 

Dat is meer iets voor protestanten. Wij hebben schilderijen en  

glas-in-loodramen, waarin Bijbelverhalen uitgebeeld worden. 

‘De bijbel voor de armen’ werden die kunstwerken vroeger ook 

wel genoemd. Dat was in een tijd waarin veel mensen niet 

konden lezen. 

 

In onze tijd is plaatjes kijken ook weer belangrijk geworden. 

Maar dan op mobiele telefoons en tablets. Toch is het 

belangrijk om te lezen, om woorden tot je door te laten 

dringen. Zeker als die woorden van God komen. 

Daarom is een aantal jaren geleden door paus Franciscus een 

‘Zondag van het woord van God’ in het leven geroepen.  

Dit jaar is dat op zondag 25 januari. Op die dag mogen we 

extra stilstaan bij de verhalen in de Bijbel. 

 

In elke eucharistieviering worden er stukjes uit de  

Heilige Schrift voorgelezen.  

Maar horen we ook echt wat er gelezen wordt? 

Snappen we wat er staat?  

Realiseren we ons dat die kleine stukjes tekst die we op 

zondag horen onderdeel zijn van een veel groter verhaal? 

 

Het is zeer de moeite waard om daar eens over na te denken. 

Ook voor katholieken. 

 

Daarom die ‘Zondag van het woord van God’!  

 

Pak eens bijbel uit de kast en lees erin. 

Of kom op zondag naar de kerk, dan lezen we er samen in. 
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Kunst kan je verrassen en 

nieuw laten kijken naar je 

leven, je omgeving, de wereld. 

Wellicht kan kunst ook een 

nieuw licht werpen op oude 

vertrouwde teksten. 

Het evangelie van Matteüs… 

het klinkt zo bekend, bijna 

sleets in je oren. Kan zijn 

verhaal je opnieuw raken? Kan 

zijn evangelie je inspireren 

door dieper zicht op de hoofdpersoon en waar hij warm voor 

loopt? Zelf onbevangen kijken en lezen doet veel. Met anderen 

uitwisselen wat een kunstwerk oproept en wat je in de tekst 

leest, werkt inspirerend. Toelichting en inbreng van buiten kan 

ook een handje helpen. 

In 6 bijeenkomsten kijken we naar hedendaagse kunst en 

lezen we sleutelpassages uit het verhaal van Matteüs. Je hoeft 

geen kunstkenner of bijbelgeleerde te zijn, kom zoals je bent 

en laat je met andere deelnemers verrassen.  

 

• Data: 12 januari, 2 februari, 2 maart, 

23 maart, 13 april, 11 mei 

• Tijd: 19.30 - 21.30 uur 

• Locatie: Franciscuskerk, Berfloplein 18, Hengelo 

• Kosten: geen 

• Begeleiding: Em. Pastoraal werker Annette Zoet.  
 

• Aanmelden: Secretariaat Pastoraal Team,  

074-3492212, contact@pastoraalteam.nl 
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Zaterdag 18 december vond er een zeer geslaagde editie van 

Shopping by Candlelight plaats. De belangstelling voor de 

activiteiten in en rondom de St. Stephanuskerk was groot. 

Vanaf 16.00 uur, het moment waarop de kerkdeuren werden 

geopend, bezochten vele bezoekers de kerk om een kaarsje 

aan te steken bij de kerststal. Gedurende de avond zijn er 

meer dan 1.000 kaarsjes gebrand! 

 

Ook de verkoopstand van Stichting HAS werd goed bezocht. 

Het koor Intune verzorgde een optreden voor de kerk en droeg 

daarmee bij aan een sfeervolle muzikale omlijsting van de 

avond. 

 

Daarnaast was er bijzondere aandacht voor de jongste 

bezoekers. Er werden talrijke kleurplaten uitgedeeld en de 

aangeboden chocomel en kerstkransjes vonden eveneens 

gretig aftrek. 

 

De werkgroep “de vitale parochie” kan terugkijken op een 

geslaagde en goed bezochte editie van Shopping by 

Candlelight. 
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Kindje Wiegen: Besties, een stal in het veld en Kerst 2.0 

De St. Stephanuskerk was op Tweede Kerstdag goed gevuld 

tijdens het traditionele Kindje Wiegen. Veel gezinnen met 

jonge kinderen kwamen samen om het kerstverhaal te 

beleven, dat dit jaar een verrassend eigentijdse invulling 

kreeg. 

  

Roze Kerst 

Vooraf was het nog even de vraag of Jozef en Maria wel 

aanwezig zouden zijn, maar die spanning bleek onnodig. Ze 

waren er, zij het in een moderne samenstelling. Jozef bleek dit 

jaar namelijk een Josephina te zijn. Op de vraag hoe hun band 

precies zat, antwoordden ze zelf nuchter: “We zijn besties.” 

Daarmee kreeg het eeuwenoude verhaal een soort van 

eigentijdse, ‘roze’ rand. Samen gingen zij op zoek naar 

onderdak in de herberg. Door de drukte rondom de 

volkstelling was er geen plek. Toch streek herbergier Sebastian 

over zijn hart en wees hij het tweetal de weg naar een stal in 

het veld. 

  

Jezus in stuitligging 

Ook de geboorte van het kindje Jezus verliep dit jaar nét even 

anders dan gebruikelijk. Geen sterrenkijker, maar een 
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stuitligging (beentjes eerst). Mogelijk de reden dat de 

geboorte dit keer niet op eerste, maar op tweede kerstdag 

plaatsvond. Verder ontbrak het aan weinig. Herders lagen in 

het veld, engelen brachten de blijde boodschap en ook op de 

special effects was niet bezuinigd. De ster die de weg wees 

maakte het tafereel compleet.  

  

Kerst 2.0 

De onbetwiste held van de ochtend was Sebastian, die na zijn 

rol als herbergier ook nog even als herder insprong vanwege 

personeelskrapte. “Schaapjes kunnen toch niet zonder herder,” 

merkte hij droogjes op. Om er even later aan toe te voegen: 

“Heb je gezien dat Jozef en Maria dit jaar twee meisjes waren? 

Kerst 2.0, dat kan toch gewoon!” 

  

Een Kindje Wiegen met warmte, humor en een eigentijdse blik 

op een eeuwenoud verhaal. We wensen u een liefdevolle en 

fijne kerst! (KDS) 
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Elke derde vrijdag van de maand vertonen we in Stefans-Hof 

een aflevering uit de indrukwekkende serie The Chosen, over 

het leven van Jezus. Een mooie manier om stil te staan bij 

bekende Bijbelverhalen. Tijdens deze avond beleef je het 

verhaal niet alleen door te kijken, maar is er ook volop ruimte 

voor verdieping o.l.v. dominee Johan Meijer.  

Je bent van harte welkom! 
 

In deze aflevering staat de voorbereiding van de Bergrede 

centraal. Terwijl Jezus en Mattheus de inhoud van de grote 

preek voorbereiden, verspreiden de discipelen het woord 

terwijl ze onderling ruziemaken. 
 

Met duidelijke en vernieuwende woorden laat Jezus zien wat 

het betekent om Hem te volgen. Hij vraagt om een 

diepgaande verandering van hart en leven. Jezus sluit af met 

de kern van zijn boodschap: wie zijn woorden niet alleen 

hoort, maar ook in praktijk brengt, bouwt zijn leven op een 

stevig fundament – als een wijs man die zijn huis bouwt op de 

Rots. 
 

- Waar: Stefans-Hof, Grotestraat 207, Borne 

- Wanneer:  16 januari 

- Tijd:  inloop vanaf 19.00 uur (met koffie en thee)  

- Start film  om 19.30 uur 

- Toegang: gratis – aanmelden is niet nodig 
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In 2024 ben ik op 79-jarige leeftijd voor de eerste keer mee 

geweest met de parochiebedevaart naar Lourdes. Ik had nooit 

de wens om dat ooit mee te maken, maar ik heb geen spijt 

gehad van mijn keuze. Ik heb er veel mooie mensen ontmoet, 

moeders met hun dochters, Nicole en Irma, Simone, Mireille 

en echtparen die elkaar in Lourdes gevonden hebben.  

 

Een jaar later ben ik voor de tweede keer mee geweest.  

De grot in de rots van Massabielle waar de verschijning van 

Maria heeft plaats gevonden, de drie kerken op de rots, de 

ondergrondse Paus Pius X-basiliek en het plein van de 

Lichtprocessie vormen het centrum van het heiligdom. 

 

De treinreis met de TGV was aangenaam, in bijna negen uur 

heel Frankrijk door, een uitstekend hotel, hotel l’Europe aan de 

Gave, en busvervoer in Lourdes. Met een dagexcursie naar de 

eeuwige sneeuw in de Hoge Pyreneeën. De bedevaartleider 

was pastoor Jansen, een geliefd priester met een gezonde 

dosis devotie en humor. De praktische zaken werden geregeld 

door de charmante Anne ten Heggeler, met voor alle 

problemen een luisterend oor en meestal een oplossing.  

 

Waarom ben ik nou meegegaan? Om te ervaren wat Lourdes 

met je kan doen, zoals ik dat van familie en van vele pelgrims 

gehoord heb: emotie, devotie, respect, geloof, caritas, 

vriendschap en verbondenheid. Op het plein met verwondering 

zien hoe mensen uit alle landen,  

↪
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van Afrika tot en met Nieuw-Zeeland, hier samenkomen om 

mee te bidden, te vieren, te danken en te ontmoeten.  

 

Tot slot: om met pastoor Jansen te spreken: ‘Je gaat heen met 

een koffer vol verwachtingen en je gaat gesterkt terug met 

hoop die doet leven. Je bent gelovig gelukkiger.’ 

 

 

 

Informatie over de parochiële bedevaart naar Lourdes,  

dit jaar van 25 april t/m 2 mei:  
 

Anne ten Heggeler, anne@tenheggeler.com, 

Telefoon: 06-53 58 92 37 
 

Henriëtte Pisano, hmcpisano@gmail.com 

Telefoon: 06-40 26 85 50 

 

 

 

 

K.B.O.-themamiddag om 14.30 uur in de Stefans-Hof. Deze 

middag wordt de jaarvergadering gehouden. 

 

Samen eten in ’n Potkamp 

Opgave vóór 3 februari bij: Tiny Siertsema  

Tel: 06 22 35 17 22 of via e-mail: 

siertil72@gmail.com. Welkom vanaf 17.00 uur. 

De maaltijd begint om 17.30 uur. 

Om de kosten te dekken vragen wij een bijdrage van 

tenminste € 7,00. 

 

Bijeenkomst bezoekgroep 85+  

om 14.00 uur in de Stefans-Hof. 

  

mailto:hmcpisano@gmail.com
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GELOOFSGEMEENSCHAP ST. STEPHANUS BORNE 

Secretariaat: Stationsstraat 1a,  7622 LW Borne 

Telefoon: 074 -266 13 10 

Openingstijden: ma-vrijdag  van 9.30 tot 11.30 uur 

E-mail: st.stephanusborne@hetnet.nl 

Koster/Stefans-Hof  Dhr. L. van Urk     06-39 60 35 80  

Bankrelaties: Rabo: NL27 RABO  0309 4025 06 

(St. Stephanus) ING: NL12 INGB .0000 8299 30 

Bankrelatie: (Theresia)  ING: NL38 INGB .0002 4659 49 
 

GELOOFSGEMEENSCHAP H. STEPHANUS HERTME 

Secretariaat: Hertmerweg 27, 7626 LV Hertme 

Telefoon: 074-266 13 95 / 06-22 20 05 28 

Openingstijden: dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur 

E-mail: stephanush@hetnet.nl 

Kosters: Mevr. R. Rijgwaart 074-266 62 27 

 Mevr. A Tönis 074-266 74 63 

Bankrelatie: Rabo:    NL79 RABO 0309 4064 20 
 

GELOOFSGEMEENSCHAP ZENDEREN 

Secretariaat: Hertmerweg 44 7625 RH Zenderen 

Telefoon: 06 – 237 98241 

Openingstijden: dinsdag van 14.00-15.00 uur (in de sacristie) 

E-mail: steunpunt@geloofsgemeenschapzenderen.nl 

Bankrelatie:  
 

SECRETARIAAT PASTORAAL TEAM 

Secretariaat: Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo 

T.a.v. Mevr. B. Morskieft 074-349 22 12 

Openingstijden: ma-vrijdag 09.30  t/m 11.30 uur 
 Dinsdag en donderdag van 14.00-16.00 u 
 

E-mail: contact@pastoraalteam.nl 
 

 

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren kunt u het pastorale 
team mobiel bereiken (zie colofon op blz. 2)  
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