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Natuurbegraafplaats Het Wienerveeld
Op ons Landgoed Het Wienerveeld bevindt zich sinds 2021 een natuurbegraafplaats. Op ons Landgoed Het Wienerveeld bevindt zich sinds 2021 een natuurbegraafplaats. 
Het landgoed is totaal 11 hectare grond omzoomd door een houtwal en bestaat uit Het landgoed is totaal 11 hectare grond omzoomd door een houtwal en bestaat uit 
loo� os, (bloemen)weide en een vijver.loo� os, (bloemen)weide en een vijver.
NatuurbegravenNatuurbegraven
Veel mensen genieten al hun hele leven van de natuur en ervaren 
een laatste rustplaats in de natuur als een mooie afsluiting. Op ons 
landgoed kun je zelf een plek uitzoeken in het (voedsel)bos voor 
een kistbegraving of een urnengraf. Daarnaast hebben wij twee 
plekken die zijn aangewezen als strooiveld: langs de Gertievijver 
en bij het (voedsel)bos.

BoskapelBoskapel
In het bos hebben wij een open plek gecreëerd waar regelmatig
een afscheidsceremonie in de openlucht wordt gehouden. 
Jaarlijks houden wij op de avond van de langste dag samen met de 
nabestaanden een herdenking voor diegenen die het afgelopen 
jaar zijn begraven of van wie de as is verstrooid. 

Materiaalkeuze en onderhoud natuurgrafMateriaalkeuze en onderhoud natuurgraf
Bij natuurbegraven worden er materialen gebruikt die a� reekbaar
en zo min mogelijk milieubelastend zijn. Wij zorgen voor het 
onderhoud van een graf waarbij voor ons de loop van de natuur 
als leidraad geldt. 

RondleidingRondleiding
Je kunt een wandeling maken over 
ons landgoed en zelf de rust en 
de natuur ervaren. Op verzoek 
geven wij ook rondleidingen op het 
Wienerveeld.

Jan Nijhuis en Joke Beenakker

1/4 pagina	 : 95 x 136 mm 	 € 160,-

1/8 pagina	 : 95 x 68 mm	 € 80,-

1/16 pagina 	 : 95 x 34 mm	 € 40,-

redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl

Wilt u hier adverteren 
en dit blad ondersteunen?

www.vredehof.nl tel: 088 1198 200

24/7 bereikbaar via     06 1086 2012Onge

Wĳ verzorgen uitvaarten in Hof van Twente en omstreken

Aniek NickRainier Judit

ongeacht uw verzekering

Tonny

Wilt u vrĳblĳvend informatie? Maak dan gebruik van ons spreekuur.
Aanmelden kan telefonisch of via onze website: www.tonnykranenberg.nl

Van
mens
tot

mens

Leferink & Wennink Uitvaartzorg is een onderdeel van Vredehof.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 074 - 2505379
leferink-wennink.nl

2
Geestig, 01  |  Januari 2026

Parochieblad van RK Heilige Geest parochie | 
Beckum, Bentelo, Delden, Goor, Hengevelde en Sint 
Isidorushoeve. Verschijnt in 4.600 huishoudens.

Redactie | Marianne Koebrugge, Han Coonen, 
 Lory Wagenaar, Bernard Korbeld, Hans Morssinkhof 
(eindredacteur), Jan Schage, Eddy Oude Wesselink

Verschijningsdata 
Nummer 2: 	 6 maart
Nummer3:	 8 mei
Nummer 4:	 26 juni

Algemene kopij naar 
redactiegeestig@heiligegeestparochie.nl

Uiterlijk binnen:
Nummer 2: 	 6 februari
Nummer 3: 	 10 april
Nummer 4: 	 29 mei

Bijdrage | Vrijwillig € 15,- per jaar.
IBAN NL94RABO0109069625 t.n.v.
RK Heilige Geest parochie / Geestig

Vormgeving en opmaak | 
Sonja Lozeman | Ontwerpstudio VanSonja.nl

Drukwerk | Drukkerij Hengevelde

Correctie | Jan Put Co
lo

fo
nPostadres redactie | Langestraat 78, 7491 AJ Delden. 

Tel.nr. redactie: 06-23 70 12 39

Verhuizing/adreswijziging | Graag doorgeven aan het 
eigen lokale secretariaat, zij geven het door aan de redactie.

De redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken te 
redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de 
uitgever worden overgenomen.

DE VOLGENDE GEESTIG 
VERSCHIJNT OP 
6 MAART 



3
Geestig, 01  |  Januari 2026

InhoudHóofd, hart en handen� 4

Actie Kerkbalans 2026� 8

Vóór en na Kerstmis� 9

	 Pastoor Jurgen Jansen

Het jaar van Caritas � 11

John Henry Newman� 12

Op zoek naar het nieuwe Jeruzalem� 14

Dankwoord pastoor Jurgen Jansen� 22

‘Keert u tot Mij…� 23

Een heilige voor elke dag	� 24

� En verder
Van de bestuurstafel� 6

Uit het pastorale team� 7

Voor u gevonden� 10

Geest in en om de kerken	� 16

Ingezonden berichten� 18

Info RK Heilige Geestparochie� 22

Voor één keer geen woordpuzzel
De trouwe puzzelaars gaan het zien: vóór een keer 
vindt u op pagina 22 niet de vertrouwde woord-
puzzel. Dat is eenmalig, in Geestig 2 keert de 
puzzel terug. Hier hoort uiteraard een uitleg bij.
In de afgelopen jaren heeft Astrid Koning ter 
Heege met veel plezier de puzzel samengesteld. 

Maar Astrid neemt afscheid van de redactie. Voor 
een deel heeft ze dat eerder al gedaan, maar de 
puzzel bleef ze maken. Daaraan komt nu een 
einde. En wij zijn er niet tijdig in geslaagd om voor 
haar een vervanger te vinden. Als gezegd: dat is 
eenmalig, de woordpuzzel keert terug in  
Geestig 2. We hopen op uw begrip hiervoor.

Nummer 6
Astrid schrijft: ‘In woordpuzzel 6 van 2025 vonden 
we de onderstaande tien woorden die we kunnen 
vinden in de kerststal: Jezus, schaap, ezel, stro, 
engel, koningen, kribbe, engel, mirre, wierook. 
Mevrouw Anja Volker uit Bentelo was een van de 
goede inzenders en heeft hiermee de jaarprijs 
gewonnen. U ziet haar op de foto. Ze ontving de 
Paaskaars die beschikbaar is gesteld door de 
geloofsgemeenschap in Hengevelde. Hartelijk 
dank daarvoor.

Het jaar is nog vers, zodat we beginnen met 
u en jou voor 2026 alle goeds en Gods 
zegen te wensen. Bij het schrijven van deze 
woorden blijkt meteen welk een vermake-
lijk spel de tijd met ons speelt. Als we dit 
schrijven, moet het nog Kerstmis worden. 
Maar als u dit leest, liggen alle feestelijkhe-
den achter ons, zelfs Driekoningen. 

Of, Driekoningen: de officiële kerkelijke 
naam is Feest van de Openbaring van de 
Heer. Met hun komst verlenen de drie 
wijzen uit het oosten het kind in de stal 
koninklijke waardigheid. Daarom brengen 
Caspar, Melchior en Balthasar kostbare 
geschenken mee: goud, wierook en mirre.

Achter dat mooie verhaal zien we nog iets. 
De geboorte van Jezus zet de wijzen 
letterlijk in beweging. Ze verlaten het 
bekende om de ster te volgen. Tot ze 
uiteindelijk in Betlehem de stal met het 
kind vinden. Ze laten zien wat bekeren 
betekent: het is toekeren, naar God. Hij 
ziet ons, wij zien Hem. Net als de wijzen, 

Vieren, vasten en vertrouwen
die ervaren dat de waarde daarvan 
onbetaalbaar is. 
Vandaar de tekst op de voorpagina: 
‘Bekeert u’, met ook nog een afbeelding 
van het gouden kalf. Natuurlijk bedoelen 
we dat speels, maar ook als uitnodiging. 
Laten we ons richten op wat er écht toe 
doet en wat we echt nodig hebben: liefde. 

Zelfs de Actie Kerkbijdrage is een gebaar 
van bekering en liefde. We geven iets op, 
zoals de drie wijzen, om er iets groters 
voor terug te krijgen. Vieringen, rust, 
begeleiding, muziek. En meer nog: 
ontmoeting, met God en met elkaar. We 
delen elkaars verhalen en vinden er God 
in. Zonder veel woorden, want die heeft 
God niet nodig. Hij spreekt op een andere 
wijze tot ons. Rechtstreeks. Geen gouden 
kalf kan dat ooit evenaren.

Caspar, Melchior en Balthasar wijzen ons 
de weg voor het nieuwe jaar. Een belang-
rijk jaar, waarin geloofsgemeenschappen 
afscheid nemen van hun vertrouwde 

kerkgebouwen. Het laatste jaar van onze 
parochie, die op 1 januari 2027 samengaat 
met de beide buurparochies. Een jaar, 
kortom, waarin veel wijsheid en liefde 
worden gevraagd van ieder. Laten we  
daarvoor bidden.

Hans Morssinkhof

Aan u allen hartelijk bedankt voor het 
meepuzzelen.’

We sluiten ons hierbij uiteraard graag aan. 
Met een bijzonder woord aan Astrid: 
dankjewel, voor je goede zorgen en je 
grote betrokkenheid. En voor de mooie 
puzzels, waar je zoveel mensen een groot 
plezier hebt gedaan.

Foto: Astrid Koning ter Heege
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Hoofd, hart en handen, 
naastenliefde in de praktijk
In gesprek met Marianne Koebrugge 

Wie van u kent het niet: je ligt in de tandartsstoel, met opgesperde 
mond, in de linkerhoek een afzuigslang, in de rechter een tandarts-
boor, boven je het helle licht van een operatielamp en het gezicht 
van de tandarts. Hij heeft een rustgevend muziekje opgezet, maar 
van enige rust is bij jou geen sprake. 

Vroeger had ik een tandarts met een vlotte babbel. Hij verluchtte de 
behandeling met een opwekkend praatje over de Rotary, waarvan hij 
lid was. Hij trakteerde mij op wat hij en zijn ‘vrindjes’ allemaal te 
berde wisten te brengen. Dat was voor mij de Rotary. Een elitair 
gezelschap, veel hete aardappels en een hoog percentage gefor-
tuneerden. 

Dat beeld kantelde toen ik onlangs een wat langer gesprek had met 
mijn collega-redacteur Marianne Koebrugge. Zij is sinds 1999 lid van 
de Rotary en was zelfs een tijdje de eerste vrouwelijke gouverneur 
van haar district, dat zich uitstrekt van Nijverdal tot aan ’s Heerenberg 
en Ede. 

Rotary is een serviceclub en geen businessclub, legt zij uit. Opgericht 
in 1905 in Chicago door de advocaat Paul Harris, is de Rotary een club 
van mensen die vanuit hun beroep een bijdrage willen leven aan de 
samenleving. Dat gebeurt door de inzet van diverse projecten, 
steeds weer andere, die het wiel van de vooruitgang laten draaien, 
roteren, vandaar de naam. 

Rotoplast
Zo ondersteunt Rotary de slachtoffers van de aardbeving in  
Antiochië, Turkije, wat betreft de waterzuivering, de scholing van 
kinderen, de persoonlijke hygiëne en door het inzamelen van 
kleding. Een ander project is Rotoplast, waar een team van plastisch 
chirurgen, verpleegkundigen en vrijwilligers kinderen in ontwikke-
lingslanden met schisis (hazenlip), palatoschisis (open gehemelte) en 
ernstige brandwonden behandelt. Dit gebeurt in een periode van 
twaalf dagen. Alles gebeurt op non-profit basis. Het werkterrein 
strekt zich uit van Myanmar tot Zuid-Amerika. Marianne en haar team 
waren in Arusha, Noord-Tanzania. 

Vóór de medische professionals zich aandienen is er al flink reclame 
gemaakt via posters en reclame op radio en tv. Van heinde en ver 
stromen de mensen dan ook toe. Zodra de kliniek om 7.00 uur 
opengaat, heeft zich al een flinke rij gevormd. De patiëntjes staat 
eerst een intake te wachten. Alles wordt opgemeten en er wordt 
gekeken of er geen onderliggende ziektes zijn, zoals aids. Patiëntjes 
die zwanger zijn (ja ook al op die leeftijd) komen evenmin door de 
triage. Dat dit hartverscheurende taferelen oplevert, hoeft nauwelijks 
betoog. Maar het werkveld van de medisch specialisten is nu 
eenmaal plastische chirurgie, en geen ander specialisme. 
Ook kinderen van ouders die de behandeling zelf kunnen betalen, 
worden afgewezen. Daar is geen belastingverklaring voor nodig, 
zegt Marianne. Wij moeten daar ons westers-liberale denken over 
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gelijkheid loslaten. Mensen met geld laten zich daarop voorstaan. Zij 
zijn arrogant, en zien minder gefortuneerden niet staan. Ik heb geld, 
jij niet. Een harde wereld. 

Eigen dossier
Elk patiëntje krijgt een eigen dossier en een persoonlijk nummer op 
de hand. De begeleider krijgt datzelfde nummer. De ernstige 
gevallen komen het eerst aan de beurt in verband met de nazorg. 
Gelukkig zijn er vertegenwoordigers van de plaatselijke Rotary 
aanwezig, die kunnen vertalen. Bovendien wekt het vertrouwen dat 
iemand die er iemand in de buurt is die eruitziet als de patiëntjes. 
Verder zijn het allemaal vreemde, witte mensen. Er zijn dan wel 
knuffels, tekenboeken en iPads met leuke filmpjes, maar het blijft 
toch spannend. 

Alle medische apparatuur en verdere benodigdheden zijn met het 
team meegekomen. De plaatselijke medische staf kijkt vaak de ogen 
uit. Zij willen graag bij de operatie assisteren om een blik te werpen 
in de keuken van de westerse geneeskunst. Zo brengen zij nog 
patiënten onder narcose met lachgas, terwijl de moderne anesthe
siologie gebruikt maakt van injectienaalden en een infuus. 

Combinatie van factoren
Schisis en palatoschisis komen betrekkelijk vaak voor in ontwikke-
lingslanden. Marianne legt uit dat dat komt door een combinatie van 
factoren: een gebrek aan hygiëne, het voedingspatroon van de 

moeder en genetische afwijkingen. Na de behandeling moeten veel 
kinderen opnieuw leren praten en slikken. 

Ernstige brandwonden worden veelal veroorzaakt door onvoor-
zichtigheid met open vuur. De verbrande huid verliest alle soepel-
heid en voelt als een plank. Als er een nieuw stuk huid is geplaatst 
moeten de patiëntjes leren hun ledematen weer normaal te 
gebruiken. Een pijnlijk proces. 

Diep respect
Geld geven is mooi, maar naastenliefde in de praktijk brengen is nog 
mooier. Mij zijn de ogen in ieder geval opengegaan. Diep respect 
voor die Rotarians, die met hun poten in de modder durven staan.  
Zij geven hun motto ‘Service above Self’ inhoud. Belangeloos, en 
met grote persoonlijke inzet. Er is een Paul Harris Award voor 
diegenen die zich bijzonder hebben onderscheiden. Als het aan mij 
ligt, komen al deze vrijwilligers hiervoor in aanmerking.

Jan Schage

Foto’s: Marianne Koebrugge
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Van de bestuurstafel

Sinds een paar dagen leven we in 2026. Daarom begin ik met u 
allemaal alle goeds, geluk, gezondheid en Gods zegen voor het 
nieuwe jaar te wensen. Dat zullen we nodig hebben, want de 
agenda’s lopen al vol. Dit is het laatste jaar waarin de drie samen-
werkende parochies H. Geest, H.H. Jacobus en Johannes en De 
Goede Herder zelfstandig bestaan. En er moet nog veel gebeuren.

Maar ik begin in onze eigen parochie. In de vorige Geestig schreef 
ik over de parochieavond in september in Goor. Zoals toen bericht, 
houden we nu soortgelijke avonden in Hengevelde en Sint Isidorus-
hoeve. De parochianen uit Hengevelde treffen we graag op 
donderdag 29 januari, om 19.30 uur in herberg De Gebrande 
Waateren, Goorsestraat 15. De parochianen uit Sint Isidorushoeve 
ontvangen we graag in februari. Datum, plaats en tijd volgen nog.

Voorafgaand aan de avonden ontvangen de parochianen in beide 
kerkdorpen een uitnodiging en nadere informatie. We hopen op 
een grote opkomst.

Eindrapporten commissies
Zo kom ik bij de voortgang rond de fusie. In het afgelopen najaar 
hebben diaken Cor Peters en ik goede gesprekken gevoerd met de 
voorzitters van de vijf adviescommissies (voor personeel en 
vrijwilligers, financiën en administratie, onroerend goed, begraaf-
plaatsen, en communicatie). Samen hebben we uitgediept waar 
nog meer informatie nodig is. De eindrapporten van de commissies 
worden op 1 maart verwacht.

Fusierapport
Hierna gaan we naar de volgende stappen. Eerst komen de drie 
parochiebesturen bijeen om de eindrapporten en de conclusies te 
bespreken. Cor Peters en ondergetekende schrijven in het tweede 

De agenda’s lopen al vol
kwartaal het fusierap-
port. In de tweede 
helft van dit jaar 
sturen we vervolgens 
alle vereiste docu-
menten naar het 
aartsbisdom Utrecht. 
Op 1 januari 2027 
gaan de drie 
bestaande paro-
chies op in de 
nieuwe parochie.

Nieuwe bestuursleden
Intussen gaan we actief op zoek naar bestuursleden voor de 
nieuwe parochie. Daarvoor maken we profielen en beginnen we 
een sollicitatieprocedure. Als u belangstelling heeft, hoeft u daarop 
niet te wachten: neem dan contact met me op zodat ik u nader kan 
informeren. U vindt mijn e-mailadres onder dit artikel. De leden 
voor het nieuwe bestuur hopen we in de eerste helft van dit jaar te 
vinden, zodat ze zich na de zomer alvast kunnen voorbereiden en 
vergaderingen kunnen bijwonen. Twee personen uit de huidige 
besturen nemen eveneens zitting in het nieuwe bestuur. Zo 
waarborgen we de bestuurlijke continuïteit. 

In volgende edities kan ik u meer berichten. Tot besluit attendeer ik 
u op de Actie Kerkbalans. Meer hierover leest u op pagina 8.

Jan G.M. Put, vicevoorzitter� Foto: Kerkfotografie.nl

Huldiging jubilarissen koor Spirit
Op zaterdagavond 15 november zijn in de H. Isidoruskerk in  
St. Isidorushoeve aan het einde van de viering drie koorleden  
van het koor Spirit gehuldigd voor bijna 75 muzikale jaren.

De dirigente Lydia van Haaren feliciteerde de drie jubilarissen: 
Wilmien Wielens-Essink, 40 jaar lid, Annemarie Ter Avest-Groot 
Zevert, 25 jaar lid, en Iris Hofstede, 12 ½ jaar lid. Zij sprak hen in een 
persoonlijk woord toe. Daarbij roemde ze de jubilarissen om hun 
enthousiaste, betrokken, stabiele en onmisbare inzet binnen het 
koor Spirit en ze de sprak de hoop uit dat hun goede zangtalenten 
nog vele jaren mogen klinken in het koor. 

Daarna werden door pastor James Keuben de eremedailles in goud, 
zilver en brons uitgereikt aan de jubilarissen. Pastor Keuben 
feliciteerde de jubilarissen eveneens met deze mooie mijlpaal en 
dankte hun en het koor voor hun geweldige inzet bij de vieringen. 
Vanuit de H. Isidorusgeloofsgemeenschap werden de jubilarissen 
ook gefeliciteerd en werd hun een bos bloemen overhandigd.

Foto: Henny Evers



7
Geestig, 01  |  Januari 2026

Ui
t h

et
 p

as
to

ra
al

 te
am

De toekomst van de parochie: 
avond voor jongeren
Op vrijdagavond 23 januari vanaf 19.30 uur willen we graag alle 
jongeren (16-40 jaar) in onze drie samenwerkende parochies 
uitnodigen voor een avond over de toekomst van onze geloofsge-
meenschappen. De avond vindt plaats in de H. Franciscuskerk 
(Berfloplein 18) in Hengelo.

We willen jullie om te beginnen graag informeren over de verande-
ringen die ons de komende tijd te wachten staan. Zo zullen dit jaar 
een aantal kerken sluiten. En onze drie parochies fuseren begin 
2027 tot één nieuwe gezamenlijke parochie.

Na een informatief gedeelte, willen we vooral ook horen wat onder 
jullie leeft en wat jullie beweegt en inspireert. Daarom gaan we in 
groepen met elkaar in gesprek over de volgende vragen: Wat hoop 
je te vinden in de kerk? Wat verwacht je van de kerk? En wat mag de 
geloofsgemeenschap van jou verwachten?

Synodale methode
Dat doen we volgens de synodale methode. Dat wil zeggen dat we 
naar elkaar luisteren in een sfeer van gebed en verstilling. We 
voeren geen discussie met elkaar, maar gaan vooral op zoek naar 
wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft in wat wij met elkaar 
delen.

Van januari tot en met juni 2026 willen we eenmaal per maand 
samen met belangstellenden uit onze drie samenwerkende 
parochies zes afleveringen bekijken uit de serie Catholicism. Dit is 
een documentaireserie van de bekende Amerikaanse bisschop en 
theoloog Robert Barron. Op een aansprekende manier behandelt 
hij kernthema’s uit ons katholieke geloof. Deze uitleg wordt 
gecombineerd met prachtige beelden die in veel verschillende 
landen op bijzondere plaatsen zijn opgenomen, zoals locaties in 
het Heilig Land, Mexico, Lourdes en Keulen. De serie is Engelstalig, 
maar voorzien van Nederlandse ondertiteling.

De avonden zijn een vervolg op de avonden van vorig jaar, maar 
ook nieuwe deelnemers zijn natuurlijk van harte welkom om mee 
te doen. De afleveringen zijn goed los van elkaar te bekijken.

Iedere avond bekijken we een aflevering en gaan we naar aanlei-
ding van daarvan met elkaar in gesprek.

Thema’s 
De thema’s van de zes avonden zijn:
• Petrus en Paulus;
• Christus en de Kerk;
• Liturgie en Eucharistie;
• De gemeenschap van de heiligen;
• Gebed en geestelijk leven;
• Het eeuwig leven.

De bijeenkomsten vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de 
Franciscuskerk in Hengelo op de dinsdagen 20 januari, 24 februari, 
31 maart, 21 april, 12 mei en 9 juni vanaf 19.30 uur.

Aanmelding
Als u wilt deelnemen, wordt u gevraagd om u aan te melden via: 
contact@pastoraalteam.nl. U bent uiteraard welkom bij alle 
avonden, maar u kunt ook kiezen voor één of enkele avonden. 
Graag tot ziens.

Pastor James Keuben
Foto: Dedrieeenheid.nl

Geloofsverdiepingsavonden: Catholicism

Concreet betekent dit dat we ons onderverdelen in groepen en 
beginnen met een gezamenlijk gebed, dan een aantal minuten in 
stilte over de vragen nadenken en vervolgens een voor een onze 
gedachten mogen delen, zonder dat we daarbij op elkaar reageren. 

Vervolgstappen
De daaropvolgende tweede ronde begint weer met een stilte, 
waarin we nadenken over wat ons raakte in de woorden van 
anderen. Dat delen we vervolgens met elkaar. Na nog een moment 
stilte kijken we in de derde ronde vooruit en praten we met elkaar 
over welke vervolgstappen nodig zijn. Het gesprek wordt afgeslo-
ten met gebed. 

Aanmelding
We willen je vragen om je vóór 19 januari voor deze avond op te 
geven via contact@pastoraalteam.nl. Eventuele vragen kun je ook 
via dit e-mailadres stellen of rechtstreeks bij de pastores.

Graag tot ziens op vrijdagavond 23 januari.

Pastoor Jurgen Jansen
Pastor James Keuben
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Je kunt er de klok haast op gelijk zetten. 
Een nieuw jaar, januari: het moment waarop 
we, als alle andere parochies in Nederland, 
bij u aankloppen om kerkbijdrage. We 
schrijven er brieven over, noemen de Actie 
Kerkbalans in vieringen. En in Geestig 
wijden we er een artikel aan. We weten, net 
als u, dat het in ons geloof en in onze kerk 
niet om geld mag gaan. Maar zonder gaat 
het ook niet.

Wat we bieden
Daar stellen we veel tegenover. Mooie 
vieringen, om te beginnen. Met mooie 
muziek, in een verzorgde kerk die voor 
sfeer zorgt. Waar u een kaarsje kunt 
opsteken, de eucharistie meeviert, een 
gesprek met Onze Lieve Heer kunt voeren. 
Een plek van rust, waar u even kunt 
onthaasten en uw gedachten kunt laten 
dwalen. Even hoeft er niets, kunt u zijn wie 
u bent. Dicht bij God.

En daarbij blijft het niet. Uw parochie werkt 
elke dag opnieuw aan de kerk van morgen. 
Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar u en wij, 
we doen allemaal mee. Omdat de bood-
schap van Jezus ons raakt en inspireert. Die 
willen we doorgeven en delen, met alle 
mensen van goede wil. Daarom ontwik-
kelen we voortdurend ook nieuwe 
initiatieven. Zo willen we in 2026 het 
gezinspastoraat en het jeugd- en jongeren-
werk nieuwe impulsen geven. En zoeken 
we mogelijkheden om de gelovigen uit 
gemeenschappen waarvan de kerken 
sluiten, te bemoedigen en vast te houden. 

Als gelovigen zijn we immers optimistisch, 
we weten dat we niet alleen gaan. Dat 
inspireert om steeds nieuwe wegen in te 

Samen voor de kerk van morgen

slaan. Met God en met elkaar. Samen. In het 
besef dat onze tijd vraagt om bezieling en 
verbinding.

Wat we vragen
Maar: dat kost geld. Onze kerk heeft veel te 
danken aan de vele vrijwilligers die zich 
met liefde en toewijding inzetten. In de 
vieringen en in de diaconie. We hebben 
zorg voor elkaar en willen elkaar tot steun 
zijn. Bemoedigen, hoop en troost geven. 
Zodat we, ieder van ons, werken aan een 
betere en rechtvaardiger wereld. 
Daarom durven we u om een bijdrage te 
vragen: u krijgt er grote waarde voor terug.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Parochiebestuur  
Heilige Geestparochie

Want een parochie heeft veel overeenkom-
sten met een huishouding. Ook thuis bent 
u afhankelijk van euro’s. Om het eten te 
kunnen betalen. En het drinkwater. Er is 
kleding nodig, apparaten zijn aan vervan-
ging toe. Het energiebedrijf stuurt jaarlijks 
hogere rekeningen. Met enige tegelmaat 
vragen we ons af hoe we het allemaal nog 
kunnen betalen. Maar we hebben geen 
keuze.

In de kerk is het niet anders. En zoals u in 
uw huishouding, zo ziet ook uw parochie 
de kosten toenemen. Alles wordt duurder, 
ook voor de parochie. Om de eindjes aan 
elkaar te kunnen knopen, want een vetpot 
is het ook in de kerk niet, moeten we u wel 
vragen om een bijdrage. En u daarbij in 
overweging geven om het weer iets meer 
te laten zijn dan vorig jaar. 

Belastingaftrek
Misschien is het voor u aantrekkelijker om 
de kerk meerjarig financieel te steunen. Als 
u toezegt om dat minimaal vijf jaar te doen, 
kunt u een deel van uw gift aftrekken van 
de belasting. Voor een periodieke schen-
king geldt namelijk niet het gebruikelijke 
drempelbedrag voor gewone giften.

Lijkt het u interessant en wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met ons secretariaat, 
via telefoonnummer (074) 259 23 32.
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God is niet ver weg, 
maar heel dichtbij

Vóór en na Kerstmis
Stel je een donkere kamer voor. In die kamer is het koud, en je voelt je misschien een beetje bang of alleen. 
Vóór de geboorte van Jezus voelden veel mensen zich zo. Ze wisten dat God bestond, maar het voelde alsof 
Hij ver weg was, ergens hoog in de hemel. Er waren regels en wetten, maar weinig warmte en nabijheid. 
Mensen zochten naar vrede en zekerheid, maar vonden die vaak niet in de wereld om hen heen.

Het Wonder van Bethlehem
Toen gebeurde er iets wonderlijks in het kleine stadje Bethlehem. 
Geen grootse entree in een paleis, maar een simpele geboorte in 
een stal. Maria en Jozef vonden geen plaats in de herberg; de deur 
bleef gesloten. Dit laat zien hoe gewoon en kwetsbaar Gods komst 
was. Toch was dit moment het keerpunt. God stuurde Zijn Zoon, 
Jezus, om bij ons te wonen. De naam ‘Immanuel’ betekent:  
God is bij ons.

Dit is de kern van de hoopvolle boodschap: God is niet ver weg, 
maar heel dichtbij. Hij koos ervoor om mens te worden, om onze 
vreugde en ons verdriet te delen. Dit brengt een immense gebor-
genheid met zich mee. Geborgenheid is het gevoel dat je veilig 
bent, dat er voor je wordt gezorgd, net als een baby die in doeken 
is gewikkeld en veilig in de armen van zijn moeder ligt. Door Jezus' 
geboorte mogen wij ons 'kind van God' weten, kostbaar in Zijn 
ogen.

Het is de Hoop die ons draagt 
De geboorte van Christus biedt die gelovige schuilplaats. Hoop is 
het vertrouwen dat, ongeacht de stormen in ons leven (ziekte, 
verlies, onzekerheid), we een anker hebben dat standhoudt. Jezus 
is dat anker. Door in Hem te geloven, hoeven we niet te wanhopen. 
We vinden tevredenheid en vreugde, zelfs te midden van moeilijke 
omstandigheden, omdat onze hoop vastligt in iets dat sterker is 
dan enige aardse macht.

Deze hoop is niet zomaar een wens, maar een levende hoop die 
ons drijft en zichtbaar wordt in ons leven. Het stelt ons in staat om 
op te staan na tegenslag, omdat we weten dat we er niet alleen 
voor staan. God zal ons beschutten, net als een vogel haar jongen 
onder haar vleugels verbergt.

Moge de God van de Hoop u vervullen met alle vreugde en vrede 
in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de 
kracht van de Heilige Geest. (Romeinen 15:13)

Dit vers herinnert ons eraan dat God Zelf de bron is van hoop. Hij 
wil ons leven vullen met vreugde en vrede door ons geloof in Hem.

De geboorte van Jezus is het bewijs dat God Zijn beloften nakomt. 
Het is de uitnodiging om onze angsten los te laten en ons hart te 
openen voor het goddelijke Kind, zodat Hij in ons geboren kan 
worden en ons kan genezen, koesteren en liefhebben. Dit is de 
blijde, eenvoudige en krachtige boodschap van Kerstmis voor elke 
gelovige: je bent gezien, je bent geliefd en je bent voor altijd 
geborgen in Gods handen. Ook na Kerstmis.

Namens de drie samenwerkende parochies en 
mijn collega-pastor James Keuben van harte 
een Hoopvol 2026.

Pastoor Jurgen Jansen 
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Voor u gevonden
� Door Bernard Korbeld

Durf moedig te zijn
In dit nummer denken we na over geld als norm voor succes en geluk 
tegenover andere waarden. President Donald Trump streeft naar 
rijkdom en macht. Toen hij voor de tweede keer gekozen was, volgde 
hij volgens traditie op 21 januari 2025 de interreligieuze gebedsdienst 
in de Washington National Cathedral. 
Voorganger was de Episcopaalse bisschop Mariann Budde. Zij riep op 
tot barmhartigheid en compassie voor kwetsbare groepen. En ze 
sprak de nieuwe president aan: ontferm u over de mensen in dit land 
die bang zijn. Haar preek ging de hele wereld over. Trump was niet 
blij. Hij noemde haar onbekwaam, een radicaallinkse Trump-hater.

Krachtig en inspirerend
Twee jaar eerder schreef bisschop Budde het boek Durf moedig te zijn 
op beslissende momenten. Het boek is nu in het Nederlands vertaald 
en daarom wil ik het graag onder uw aandacht brengen. Lezers van 
Bol.com geven het boek 4,7 van de 5 sterren. Recensenten spreken 
van een krachtig en inspirerend boek dat je uitdaagt om je angsten te 
trotseren en op te komen voor wat echt belangrijk is.
Van een bisschop verwacht u misschien een theologisch onder-
bouwd werk. Dat is dit niet. Mariann vertelt over zichzelf, haar 
moeilijke jeugd met een vader die alcoholist is en een stiefmoeder 
met wie ze niet echt contact heeft.

Naar aanleiding van rugpijn die niet te verhelpen is, zegt ze: ‘We 
hebben niet gekozen voor de omstandigheden waarin we ons 
bevinden. We kunnen alleen maar beslissen hoe we ermee omgaan.’

Echtpaar Roosevelt
In hoofdstuk 2 Besluiten te blijven 
herinnert ze ons aan het echtpaar 
Eleanor en Franklin Roosevelt. 
Het gevierde presidentsechtpaar 
dat Amerika door de economi-
sche depressie en de Tweede 
Wereldoorlog loodste. Zij werd beroemd om haar liefdadige werken. 
Het echtpaar had een slecht huwelijk maar besloot bij elkaar te 
blijven om opportunistische redenen. Bij scheiding zou Franklin nooit 
tot president gekozen worden. 

Een moedige beslissing die Amerika veel goeds heeft opgeleverd. Zo 
vertelt ze ook over beslissingen van onder andere dominee Martin 
Luther King. En passant leren we zo ook wat van de Amerikaanse 
geschiedenis.

Durf moedig te zijn is geen boek dat je in één keer uitleest. Je leest een 
stuk, legt het weg, overdenkt wat en leest weer verder. Het inspireert, 
helpt je op de goede weg en geeft je hoop.

Durf moedig te zijn, uitgave van Kokboekencentrum.  
Prijs € 21,99 (e-book € 12,99).

Dag van het Jodendom over het thema ‘Ontmoeten’
Jaarlijks viert de Rooms-Katholieke Kerk onder meer in Nederland 
op 17 januari de Dag van het Jodendom. ‘Deze dag is bedoeld om 
ons te verdiepen in de Joodse wortels van ons katholieke geloof en 
om Joden te ontmoeten, van hen te leren en elkaar te verrijken’, 
zegt mgr. Woorts (voorzitter Diocesane Werkgroep Kerk en 
Jodendom van het aartsbisdom Utrecht). 

De Dag van het Jodendom zal in 2026 gaan over het thema 
‘Ontmoeten’. Op en rond deze dag worden in verschillende steden 
en dorpen door parochies allerlei activiteiten georganiseerd. 
Kardinaal Eijk brengt die dag een bezoek aan de Liberaal Joodse 
Gemeente Twente en wel in de kleine synagoge te Haaksbergen. 

‘Geen dialoog zonder ontmoeting’, schrijft de Katholieke Raad voor 
het Jodendom (KRJ) in een toelichting op het thema. ‘De Dag van 
het Jodendom is bedoeld om te leren over het Jodendom, maar 
vooral om kennis te maken met het Jodendom van nu, hier in 
Nederland. Dat kan alleen door elkaar te leren kennen, Joden en 
katholieken, van mens tot mens. Door elkaar te ontmoeten.’

Maar wat is ontmoeten? ‘Ontmoeten’ heeft volgens de KRJ ‘te 
maken met herkenning en het opbouwen van relaties, het zoeken 
naar gemeenschappelijkheid en verbinding. Ontmoeten is je 

openstellen voor een ander en voor het onvoorziene. Ontmoeten is 
in zekere zin een waagstuk, want je weet niet wat er gaat gebeuren, 
wat de ander zal zeggen en doen, en wat dat met jou zal doen. 
Ontmoeten is de enige manier om mensen te leren kennen.’

Meer informatie en achtergronden over deze dag:  
www.dagvanhetjodendom.nl
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Allereerst willen wij u allen een voorspoedig  
en gezond 2026 wensen.

In 2025 hebben we veel tijd gestoken in de fusie van de drie 
Parochiële Caritasinstellingen (PCI’s) van de parochies H. Geest, H.H. 
Johannes en Jacobus en De Goede Herder per 1 januari 2027. Een 
parochie mag namelijk maar één Caritas hebben. De gesprek-
ken verlopen in een goede constructieve 
sfeer en krijgen een vervolg in de 
komende maanden. 

Pasen
Samen met de kerken in de Hof van 
Twente hebben we als Caritas een 
bijdrage geleverd aan de paasactie. Alle 
mensen die daar afhankelijk zijn van de 
voedselbank konden een doosje eieren 
ontvangen.

Met Pasen hebben we 95 mensen, 
deelnemers van de dag-ontmoeting ’t 
Kruispunt van Franje, blij kunnen maken met een paasstol. Samen 
met de werkgroepleden hebben we tijdens een koffiemoment de 
stollen overhandigd aan de blije ontvangers.

	 Sinterklaas
Met het sinterklaasfeest 
hebben wij, in samenwer-
king met Salut, 25 kinderen 
verrast met een sinterklaas-
cadeautje, vanuit de actie 
‘Sint voor ieder Kind.’ 
Daarmee hebben we de 
ouders ontlast.

Kinderhulp
In Hengevelde is de door ons georganiseerde 
jaarlijkse kledinginzamelingsactie voor Pax 
Kinderhulp zeer succesvol verlopen. Er is 
veel kleding, speelgoed en andere spullen 
door de vrijwilligers opgehaald. Dank aan 
alle gulle gevers. De aanvraag voor 
volgend jaar is alweer naar de gemeente 
verstuurd.

Het jaar van Caritas

Individuele hulp
Als Caritas hebben we ook individuele 
hulp aan een jong gezin kunnen bieden zodat zij weer wat 
toekomstperspectief zien. In samenwerking met alle kerken en 
de gemeente Hof van Twente hebben veel gezinnen wat extra 

boodschappen kunnen doen.  Zij hebben voor Kerstmis 
een extra waardebon ontvangen van een supermarkt in  
de buurt.

Ariënsprijs
Als grote verrassing voor onze deelname aan ‘Kleurrijk in de 

Hof’ hebben we als Caritas de Ariënsprijs voor Diaconie van 
het aartsbisdom Utrecht gewonnen. Het bestuur heeft deze 

eervolle prijs zeer blij verrast in ontvangst genomen.

Vrijwilligers
Alle werkzaamheden die wij 
hebben gedaan konden alleen 
tot stand komen door de inzet 
van alle vrijwilligers die altijd 
weer klaar staan als er een 
beroep op hen wordt gedaan. 
Onze dank is groot aan alle 
vrijwilligers.

Lourdes
Ook in 2026 staat er weer een bedevaart naar Lourdes gepland. 
Zie hiervoor ook pagina 19. Als Caritas willen we graag mensen 
met een klein financieel budget ondersteunen om die 
langverwachte reis te kunnen maken. Hiervoor kunt u contact 
opnemen via caritas@heiligegeestparochie.nl.  

We zijn er voor u
Uiteraard willen we ook graag mensen helpen die, om wat  

voor reden ook, in de financiële problemen zitten. 
Schroom niet en mail ons.

Als u ons werk wilt ondersteunen dan kan dat met een 
gift of donatie op bankrekening:

NL 54 RABO  0157 1414 11 t.n.v. R.K. Parochiële Caritasin-
stelling H. Geest.

PCI Heilige Geestparochie

Foto’s: Caritas H. Geestparochie
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Hoe John Henry 
Newman steeds 
weer op mijn pad 
kwam

Toen paus Leo XIV op Allerheiligen, zaterdag 1 november 2025, 
John Henry kardinaal Newman uitriep tot kerkleraar van de 
Universele Kerk, voelde ik naast de vreugde der herkenning ook 
een gevoel van trots. Eindelijk kreeg de man, die op gezette 
tijden in mijn leven kwam, de eer en de plaats die hij verdient. 

Wales
Aberdaron, een vissersplaatsje op het westelijke puntje van het 
schiereiland Llýn, in het graafschap Gwynedd. We schrijven de jaren 
zestig. Met onze Engelse vrienden, Roy en Margaret Fellows, 
hadden wij veertien dagen het voorgedeelte van een boerderij 
gehuurd. We kwamen voor de prachtige natuur, de zee en de rust. 
Katholiek van huis uit, zondags naar de kerk, maar hier toch niet? 
Thuis hadden wij de kerk om de hoek, maar hier? Ach laat, maar 
zitten. 

Ironisch genoeg zijn het vaak de buitenstaanders die je met de 
neus op de feiten drukken. Mijn ‘uncle’ Roy zei: ‘Jullie zijn toch 
katholiek, hebben jullie dan niet de plicht om zondags naar de mis 
te gaan?’ ‘Zeker’, antwoordden wij, ‘maar wijs ons maar eens een 
katholieke kerk in de buurt aan’, stiekem hopende dat die er niet 
zou zijn. Roy liet dat niet op zich zitten. De boer in het achterhuis 
vertelde ons dat er een katholieke kerk was in Pwhelli, 27 kilometer 
verderop. Roy reed ons er persoonlijk heen en wachtte netjes in zijn 
Bedford op wegzending en zegen.

Credo Pugno
Mijn vader was in de jaren dertig van de vorige eeuw lid geworden 
van de Credo Pugno-beweging, opgericht door de priester Herman 
Schaepman. De leden waren zonder uitzondering voorvechters van 
het geloof. Zij durfden de confrontatie met andersdenkenden aan 
te gaan, wanneer en waar dan ook. 

De bekende KRO radio-omroeper Paul de Waard stond op een 
zeepkist in Amsterdam, mijn vader ging in debat met ‘afgevallen’ 
priesters in de Gereformeerde Kerk aan de Wolter ten Catestraat in 

Hengelo, nu woonstudio Lottie Wolfs. Deze lieden spuwden 
zondagsmiddags hun gal over de ‘Hoer van Babylon’, zoals de 
katholieke kerk wel werd genoemd. Als voorvechter moest je wel 
beslagen ten ijs komen. Geestelijk werden de leden dan ook 
toegerust in Utrecht. Het was daar dat mijn vader kennis maakte 
met de apologetische geschriften van Newman. 

Lickey Hills
Roy Fellows woonde in Birmingham en hij wist van mijn vaders 
interesse voor Newman. Op een dag nam hij ons mee naar de 
Lickey Hills, een natuurpark in de regio. Wij liepen een eindje in de 
schitterende natuur en opeens, bij een open plek in het bos, bleef 
Roy staan. 'Hier ligt kardinaal Newman begraven', zei hij. Er was 
niets te zien, alleen wat gras en een paar struikjes. Newman was 
een eenvoudig mens, legde Roy ons uit. Hij wilde geen grafmonu-
ment, en verafschuwde eerbetoon. Hij wilde één zijn met de natuur 
en haar Schepper. 

Wij waren sprakeloos. Was het Roy in de kop geslagen? Wij hadden 
toch al eerder zijn dubbelgraf gezien in Rednal, dat hij deelde met 
zijn goede vriend Ambrose St. John? Wij durfden Roy niet tegen te 
spreken, maar hadden zo onze twijfels over zijn verstandelijke 
vermogens. 

Groningen
De universiteit van Groningen is een rijksuniversiteit, maar op het 
Anglistisch Instituut werd in de jaren zeventig veel aandacht 
besteed aan religieuze poëzie. Van George Herbert tot Gerard 
Manley Hopkins, en alles daartussenin, dat kregen wij voor onze 
kiezen. John Henry hoorde ook bij de selectie. Vooral zijn ‘Lead, 
Kindly Light’ maakte indruk.

Niet op iedereen overigens, want de secularisatie had behoorlijk 
toegeslagen, zodat voor veel studenten religieuze poëzie een 
gesloten boek bleef. Tot wanhoop van de docenten en de hoogle-
raren overigens. Er waren er die dan ook pleitten voor een extra 
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Eindelijk de eer  
en de plaats die 

 hij verdient

Studium Generale ‘Bijbelstudie en Fenomenologie van het 
Christendom.’ Zover kwam het echter niet. 

Kerkleraar
En nu wordt Newman Doctor Ecclesiae Universalis. Eindelijk. Ik kom 
uit een gezin waar de geest van Newman heerste. Trots op je 
geloof, maar met een kritische blik. Seksueel misbruik in de Kerk? 
Newman stelde het aan de kaak, ook toen al, noemde man en 
paard, waardoor hij gedwongen was zichzelf in de rechtszaal te 
verdedigen in een aanklacht wegens smaad.

Het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid? Hij verzette zich 
tegen de extreme visies daarop. Toch staat Newman stevig in de 
katholieke traditie. Na een langjarige studie kwam hij tot de 
conclusie dat de Kerk van Rome de ultieme arbiter is van de 
christelijke orthodoxie. Bij haar is de spirituele rijkdom van de Oude 
Kerk het best geborgd. 

Zijn ideeën vonden weerklank bij het Tweede Vaticaans Concilie: de 
rol van de leek, het studentenpastoraat, de betekenis van een 
katholieke universiteit, de verhouding tussen kerk en staat, het 

Sensus Fidei Fidelium, het geloofsinstinct van het Godsvolk, geleid 
door de H. Geest. 

Mysterie
Newman, een man voor deze tijd. Paus Franciscus verklaarde hem 
heilig op 13 oktober 2019. Traditie is om van een heilige iets 
tastbaars te hebben om te vereren, een relikwie. Omdat zijn 
heiligverklaring aanstaande was, werd Newmans graf op 2 oktober 
2008 geopend. Men wilde zijn stoffelijke resten een wat prominen-
tere plaats geven. Alleen de kist van Ambrose St. John werd 
aangetroffen. Verder was er niets. Gerenommeerde wetenschap-
pers stonden voor een raadsel. Zelfs als lichaam en kist geheel 
waren vergaan, zouden er zeker nog het crucifix en de handvatten 
over moeten zijn. 

Terug naar Roy Fellows. Ik heb de scepsis over hem inmiddels 
ingeslikt. Wat wist hij wat wij niet weten? Helaas kunnen we het 
hem niet meer vragen. Hij stierf op 5 mei 2021 op 96-jarige leeftijd.

Jan Schage 
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Naar een 
nieuw 
Jeruzalem

Hij vroeg het zich de laatste tijd meerdere keren af of hij nu echt 
zo’n pessimist was, één van die vele populistische zwartkijkers. Of 
had hij alleen maar een verkeerde bril op? Of durfde hij de werke-
lijkheid echt onder ogen te zien en het beestje bij de naam te 
noemen? Zelfkennis is een grote deugd.

En hij niet alleen
In ieder geval vandaag het zoveelste verhaal van iemand die leed 
aan de kerk. Lijden aan de kerk, en die kerk van hem was verkleind 
tot het bestuur inclusief de pastores. Nog net niet in tranen, maar 
pijnlijk door hen op zijn ziel getrapt, afgeschreven, over de rand 
geduwd zonder vangnet. Een leven in leegte en gemis. 

Geloven zonder een kerk, daar was hij niet in groot gebracht, had 
hij ook niet van huis uit meegekregen. Toch hadden ze hem zijn 
geloof, hoe klein ook, niet afgepakt; het was in hem blijven leven, 
een smeulend vuurtje. Hij hoopte dat hij er zich in de toekomst 
weer aan kon warmen. Zo eindigden de meeste ontmoetingen.

Een woord van al zo hoge
Hij herkende wel iets van die ‘lijdensverhalen’ bij zichzelf. Pijnlijk 
waren ze ook geweest, maar gelukkig altijd kort van duur. Hoe hij 
zichzelf weer op de rails, op een goed spoor, had gekregen, is een heel 
verhaal. Hij heeft het ooit verteld aan een groep ‘geloofsgenoten’.  

Een bevrijd, verlost leven was voor hem begonnen in de auto, op 
weg met zijn vrouw en de kinderen naar hun vakantiehuisje in 
Zeeland. Een lied op de radio. ‘Here God, wij zijn vervreemden; 
breek uw tent op; ga op reis naar een nieuw Jeruzalem.’ Deze 
woorden, deze halve zinnen, waren zijn morgen- en avondgebed 
geworden. Ook zijn lijflied.

Het had hem aangezet naar dat nieuwe Jeruzalem te gaan. Voor hem 
was dat het Jeruzalem van die groep mannen en vrouwen die het 
positieve en opbeurende nieuws van Jezus van Nazareth in praktijk 
brachten: in vrede leven met elkaar; lief, leed en brood met elkaar 
delen; met elkaar bidden, je geloof uitspreken in de God van Jezus. 
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De levende Heer is
 overal te vinden

In feite was hij teruggegaan naar af. Naar de bron. De eenvoud van 
het begin had hem verrijkt, hem ruimte gegeven om samen te 
leven, en om ook samen te bidden met andersgelovigen en met 
gelovigen die in de kerk de macht en de rijkdom van eeuwen met 
zich meetorsen.

Overal en nergens
Als kind van zijn tijd liep hij met zijn geloof niet te koop. Hij zocht 
nu wel naar plaatsen en mensen die zijn geloof konden verdiepen, 
wat opfrissen, voeden, die hem hoop en vertrouwen gaven. 

Hij vond zichzelf een geloofszoeker buiten de officiële kerk om, en 
voor shoppen in deze schaamde hij zich niet. De levende Heer in 
jonge kerk liet zich vinden op het strand, op het werk, ergens 
onderweg en in de beslotenheid van een huis. 

Hij hoopte en vertrouwde erop dat de Levende Heer ook nu bij zijn 
mensen aanwezig zal zijn. En wie weet is Hij onder ons in de stilte 

op het Pieterpad, bij het lezen in de Bijbelgroep, bij het oppassen 
op de kleinkinderen, bij de buurman in de duofiets, bij het kaarsje 
opsteken in de Mariakapel.

Hoogst actueel
Hij ging komend weekend weer naar de abdij. Hij hoopte die pater 
te treffen die hem op weg gestuurd had met de boodschap dat 
God ook te vinden moet zijn tussen de regels van alles wat er over 
Hem/Haar is geschreven. Dat had zijn lezen in de heilige boeken 
spannend gemaakt. 

Het waren voor hem geen geschiedenisboeken meer, maar 
verhalen uit zijn eigen leven gegrepen, en voor zijn leven nu 
bedoeld. En die openen dan je ogen.

Gerard Geurts
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Beckum
R.K. Geloofsgemeenschap 
H. Blasius
Haaksbergerstraat 187

7554 PA Beckum 

T: 074-3676209

E: beckum@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL83RABO0104701137
Openingstijden secretariaat 
Dinsdagochtend van 08.30-12.30 uur

(Diny Annink)

Vrijdagmorgen van 08.30 - 11.00 uur 

(Diny Annink)

Mariakapel | Geopend op dinsdag, donderdag 
en zondag van 09.00 - 17.00 uur.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht op 
pagina 22).

Onder ons | Berichten die vermeld dienen te 
worden in Onder Ons, moeten op donderdag 
voor 13.00 uur binnen zijn bij het secretariaat. 
Parochianen die Onder Ons via de mail wensen 
te ontvangen kunnen contact opnemen met het 
secretariaat: 074-367 62 09 of mailen met 
beckum@heiligegeestparochie.nl.

Dinsdagmorgenviering | U kunt de viering op 
dinsdagmorgen om 09.00 uur meeluisteren via 
www.kerkomroep.nl.

Doordeweekse vieringen | Op de eerste, derde 
en vierde dinsdagochtend van de maand is er 
om 09.00 uur een viering in de sacristie. Daarna 
staat de koffie klaar. U bent van harte welkom.

Secretariaat | Het secretariaat is bereikbaar  
elke eerste maandag van de maand van 11.00 
uur tot 12.00 uur. U kunt hier misintenties 
opgeven. Dat kan ook per e-mail:  
parochiebentelo@hotmail.com.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen open 
van 09.00-18.00 uur.

Bentelo
O.L. Vrouwe van 
Altijddurende Bijstand
O.L. Vrouwestraat 3

7497 MA Bentelo

T: 0547-292221

E: bentelo@heiligegeestparochie.nl 

IBAN: NL34RABO0157108112

Giro: 88.73.19
Openingstijden secretariaat
Maandag van 11.00 tot 13.00 uur

Geest in en om de kerken

Delden
H. Blasius
Langestraat 78 

7491 AJ Delden

074-3761201

E: delden@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL24RABO0313302057
Openingstijden secretariaat 
Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur

Secretariaat | Het secretariaat is geopend op 
dinsdag- en vrijdagochtend van 09.00-12.00 uur. 
Op maandagmiddag van 14.00-15.00 uur zijn  
G. Ros en M. Workel aanwezig voor vragen over 
het R.K. kerkhof.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie bericht  
op pagina 22).

Mariakapel | De Mariakapel is alle dagen 
geopend van 09.00 tot 19.00 uur, zodat u in  
alle rust een bezoek kunt brengen. 

Overleden |
•	 20-10-2025 José ter Bekke-Sengers, 66jaar
•	 25-10-2025 Ine van het Bolscher-Zwijnenberg, 

77 jaar
•	 27-11-2025 Rietje Poelman-Hoek, 95 jaar
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Goor
H.H. Petrus en Paulus
Hengevelderstraat 24

7471 CH GOOR

T: 0547-260114

I : www.heiligegeestparochie.nl/goor

E: goor@heiligegeestparochie.nl

IBAN: NL89 RABO 032 21 21 582 
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 8.30 uur tot 11.00 uur.

Beheerder Parochieel centrum: 
Marian te Wierik
Voor het reserveren van een ruimte contact 
opnemen met Marian te Wierik, 
 tel. 06-40 44 32 02 of mjatewierik@gmail.com.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties, 
gebedsintenties zijn € 9,00. Voor een jaargedach
tenis € 12,00. Misintenties graag een week van te 
voren opgeven.

Vieringen | Iedere woensdag om 09.00 uur 
eucharistieviering (tenzij anders vermeld in 
Geestig of via een mededeling).

Mariakapel, Moeder voor ons allen |
De Mariakapel aan de Mossendamsweg-Rouwe
lerweg is dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur, en 
tijdens de wintermaanden dagelijks van 09.00 
tot 18.00 uur geopend.

Contact pastor | Parochianen die behoefte 
hebben aan contact met een van de pastores 
kunnen hen telefonisch bereiken (zie pagina 22).

Getrouwd | 
•	 15-11-2025 Philippus Bartels en Irene Slaghuis

Overleden |
•	 19-10-2025 Anny Roetgerink-Gies, 92 jaar

Secretariaat | Iedere woensdagmorgen van 
09.00-11.00 uur kunt u terecht op de pastorie
voor het opgeven van misintenties, het melden 
van overlijden en voor verdere vragen en 
boodschappen.

Misintenties | De vergoeding voor misintenties/
gebedsintenties: € 9,00. Jaargedachtenis: € 12,00. 
Beiden t.n.v. kerkbestuur Hengevelde.

Openstelling Mariakapel | Dagelijks van 
09.00-18.00 uur.

Vieringen | Zie het vieringenrooster  
op pagina 20-21.

Overleden |
•	 4-11-2025 Dinie Karnebeek – Kip, 83 jaar
•	 23-11-2025 Marinus Tibbe,72 jaar

Hengevelde
H.H. Petrus en Paulus
Goorsestraat 19

7496 AB Hengevelde

T: 0547 - 333 210

E: kerkhengevelde@gmail.com 

IBAN: NL35RABO0157107221
Openingstijden secretariaat
Woensdag van 9.00 tot 11.30 uur

Isidorushoeve
H. Isidorus
Goorsestraat 126

7482 CL St. Isidorushoeve

T: 074-3575210

E: st.isidorushoeve1@gmail.com 

IBAN: NL45ABNA0495351202
Openingstijden secretariaat

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur

Secretariaat H. Isidorus | Het secretariaat is 
elke dinsdagmorgen geopend van 09.00 -  11.00 
uur voor het opgeven van een mis-/gebedsin-
tentie of jaargedachtenis. Ook is het secretariaat 
per mail bereikbaar via st.isidorushoeve1@gmail.
com  of per post in de brievenbus van de 
pastorie.

Gedachteniskapel | De gedachteniskapel in 
onze kerk is in de winterperiode geopend op 
dinsdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur en 
tijdens de weekendvieringen. 

Intentie/jaargedachtenis | De vergoeding voor 
een intentie bedraagt € 9,-, voor een jaargedach-
tenis € 12,-.

Dinsdagmorgenviering | Er is niet iedere 
dinsdagochtend een viering in onze kerk. Bij de 
weekendmededelingen en in Rond Haaksbergen 
wordt aangegeven wanneer er een viering is op 
dinsdagochtend. In de winterperiode vindt deze 
viering plaats in de parochiezaal.

Blasiuszegen | Op zaterdagavond 7 februari is 
er om 19.00 uur een eucharistieviering m.m.v. 
het dames- en herenkoor. Na afloop van de 
viering is er gelegenheid om de Blasiuszegen  
te ontvangen. 
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Ingezonden berichten

Jan Huisstede 25 jaar 
collectant 
Vijfentwintig jaar geleden is Jan Huisstede 
begonnen als collectant in de H. H. Petrus 
en Pauluskerk in Goor. Sinds 2006 is hij 
bovendien secretaris van het collectanten-
college. Ook nu gaat hij nog regelmatig 
met het collectemandje rond. 

Op zondag 19 oktober 2025 heeft pastor 
James Keuben hem in het bijzijn van 
familieleden en collectanten de Willibrord-
plaquette uitgereikt. Wij als collega- col-
lectanten hebben hem geëerd met 
cadeaubon. Zijn echtgenoot kreeg een 
boeket bloemen aangeboden. 

Jan bedankt voor het vele werk voor 
collectanten en de kerkgemeenschap Goor 

Collectanten H.H. Petrus en Pauluskerk 
Goor 

Foto: Nathalie Mensink

Kijken naar kunst
Het Matteüs-evangelie als inspiratie

Nog maar pas namen we afscheid van 
Annet Zoet als pastoraal werker. Haar passie 
voor Bijbel, kunst en spiritualiteit heeft ze 
met velen gedeeld. Nu zien we haar terug 
als begeleider van een catechetische 
kuntsverkenning.

Kunst kan je verrassen en nieuw laten kijken 
naar je leven, je omgeving, de wereld. 
Wellicht kan kunst ook een nieuw licht 
werpen op oude vertrouwde teksten.

Het evangelie van Matteüs… het klinkt zo 
bekend, bijna sleets in je oren. Kan zijn 
verhaal je opnieuw raken? Kan zijn evangelie 
je inspireren door dieper zicht op de 
hoofdpersoon en waar hij warm voor loopt?

Zelf onbevangen kijken en lezen doet veel. 
Met anderen uitwisselen wat een kunst-
werk oproept en wat je in de tekst leest, 
werkt inspirerend. Toelichting en inbreng 
van buiten kan ook een handje helpen.

In zes bijeenkomsten kijken we naar 
hedendaagse kunst, zoals het afgebeelde 
‘Mann in Wald’ uit 1971 van Anselm Kiefer. 
We lezen daarbij sleutelpassages uit het 
verhaal van Matteüs. Je hoeft geen 
kunstkenner of bijbelgeleerde te zijn, kom 
zoals je bent en laat je met andere deelne-
mers verrassen.

Aanmelden
Graag vooraf aanmelden bij Secretariaat 
Pastoraal Team, 074-349 22 12,   
contact@pastoraalteam.nl

Data: 	� 12 januari, 2 februari, 2 maart,  
23 maart, 13 april, 11 mei,  
van 19.30-21.30 uur

Plek: 	� Franciscuskerk, Berfloplein 18, 
Hengelo

Kosten: 	 geen

Hoe kun je in de feestmaand 
december mensen, die vanwege hun 
persoonlijke situatie wel wat extra aan-
dacht mogen ontvangen, een klein gebaar 
geven? De basisschool van Sint Isidorus-
hoeve heeft hiervoor een schitterende 
actie uitgevoerd, in samenwerking met de 
geloofsgemeenschap van de H. Isidorus.

De kinderen hebben op school mooie 
kerstkaarten gemaakt. Ze hebben deze 
samen met een aantal ouders persoonlijk 
bezorgd. 

Dank aan de kinderen, leerkrachten van de 
basisschool, en de ouders die hieraan 
allemaal hebben meegeholpen. Dit was 
echt een superhartverwarmende actie.

Jongerenwerkgroep  
De tieners van de Jongerenwerkgroep 
12+ in Sint Isidorushoeve maken jaarlijks 
in december kerstkaarten voor hoogbe-
jaarde en zieke Hoevenaren. Een mooie 
traditie, waarbij de zelfgemaakte kerstkaar-
ten samen met een kleine attentie door 

vele vrijwilligers bij deze mensen met een 
persoonlijk bezoekje worden bezorgd. 

Dank aan de tieners, vrijwilligers van Jonge-
renwerkgroep 12+, Vrij & Blij en degenen 
die de kerstkaarten hebben bezorgd.

Een mooi en verbindend gebaar van de 
kinderen en jongeren uit Sint Isidorushoeve 
voor alle mensen die in december wel wat 
extra aandacht mogen ontvangen.  

Geloofsgemeenschap H. Isidorus

Verrassende kerstkaarten-
actie in Sint Isidorushoeve
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rktwentecentraal.nl
Het is al meermalen genoemd: de drie 
samenwerkende parochies (De Goede 
Herder, H. Geest en HH. Jacobus en 
Johannes) hebben al geruime tijd een 
gezamenlijke website. Tot eind november 
was die bereikbaar via dedrieeenheid.nl. 
Op verzoek van het aartsbisdom Utrecht is 
de naam aangepast. U bereikt de website 
nu via rktwentecentraal.nl. 

Op de ook verder vernieuwde en opgefriste 
website vindt u het laatste nieuws uit de 
drie parochies en de geloofsgemeenschap-
pen. Bovendien is het nu overzichtelijker 
vieringenoverzicht altijd actueel. Bijgaande 
QR-code leidt u er rechtstreeks naartoe. We 
drukken die ook af in het rooster op pagina 
20-21.

Gevraagd: Devotionalia
Beste parochianen,

Mijn naam is Jos Willemsen. Ik ben op zoek 
naar aanvulling van veelsoortige devotio-
nalia voor in de vitrinekast van de Lamber-
tusbasiliek. Denkt u hierbij aan rozenkran-
sen, wijwaterbakjes, iconen, kruisbeelden, 
heiligenbeeldjes, enzovoort.

Voor een kleine prijs verkoop ik deze 
devotionalia aan belangstellende parochia-
nen, terwijl al het ontvangen geld hiervan 
voor 100% ten goede komt aan de kerk. 
Belangrijk vind ik het ook dat al uw mooie 
spulletjes niet naar een rommelmarkt 
verdwijnen, maar terecht komen bij een 
blije nieuwe eigenaar die daar weer plezier 
aan beleeft.

Mocht uzelf, familie, vrienden of kennissen 
afstand willen doen van mooie devotiona-
lia, dan kunt u contact met mij opnemen, 
mijn nummer is 06 85 25 25 39.

Hartelijk dank voor uw gift.

Jos Willemsen

Denkend aan Lourdes, zie ik brede stromen 
mensen gaan…
In 2024 ben ik op 79-jarige leeftijd voor de 
eerste keer mee geweest met de parochie-
bedevaart naar Lourdes. Ik had nooit de 
wens om dat ooit mee te maken, maar ik 
heb geen spijt gehad van mijn keuze. Ik heb 
er veel mooie mensen ontmoet, moeders 
met hun dochters, Nicole en Irma, Simone, 
Mireille en echtparen die elkaar in Lourdes 
gevonden hebben. 

Een jaar later ben ik voor de tweede keer 
mee geweest. De grot in de rots van 
Massabielle waar de verschijning van Maria 
heeft plaats gevonden, de drie kerken op 
de rots, de ondergrondse Paus Pius 
X-basiliek en het plein van de Lichtproces-
sie vormen het centrum van het heiligdom.

De treinreis met de TGV was aangenaam, in 
bijna negen uur heel Frankrijk door, een 
uitstekend hotel, hotel l’Europe aan de 
Gave, en busvervoer in Lourdes. Met een 
dagexcursie naar de eeuwige sneeuw in de 
Hoge Pyreneeën. De bedevaartleider was 
pastoor Jansen, een gevierd priester met 
een gezonde dosis devotie en humor. De 
praktische zaken werden geregeld door de 
charmante Anne ten Heggeler, met voor 
alle problemen een luisterend oor en 
meestal een oplossing.

Waarom ben ik nou meegegaan? Om te 
ervaren wat Lourdes met je kan doen, zoals 
ik dat van familie en van vele pelgrims 
gehoord heb: emotie, devotie, respect, 
geloof, caritas, vriendschap en verbonden-
heid. Op het plein met verwondering zien 
hoe mensen uit alle landen, van Afrika tot 
en met Nieuw-Zeeland, hier samenkomen 
om mee te bidden, te vieren, te danken en 
te ontmoeten.

Tot slot: om met de intentie van pastoor 
Jansen te spreken: ‘Je gaat heen met een 
koffer vol verwachtingen en je gaat 
gesterkt terug met hoop die doet leven. Je 
bent gelovig gelukkiger.’ 

Wim Petersen, Delden

Informatie over de parochiële 
bedevaart naar Lourdes, dit jaar van 
25 april tot en met 2 mei:  
Anne ten Heggeler,  
anne@tenheggeler.com,  
tel. 06 53 58 92 37.
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Vieringen
jan., febr.,
en maart
Eucharistievieringen 
 door de week 

Maandag: 	 09.00 Lambertus

Dinsdag: 	 19.00 uur Lambertus

Woensdag: 	� 09.00 uur Goor
	 18.30 uur Delden

Donderdag: 	 19.00 uur Lambertus

Vrijdag: 	 09.00 uur Borne

DATUM H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

zaterdag 10 en           

zondag 11 januari             

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastoor J. Keuben

za. 19.00 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

zaterdag 17 en         

zondag 18 januari

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zo. 10.00 Oecumenische viering 

Kapel Weldam

Werkgroep

za. 19.00 Eucharistieviering

Pastor J. Keuben

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

zaterdag 24 en       

zondag 25 januari                   

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen            

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

za.19.00 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zaterdag 31 januari en      

zondag 1 februari

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

za. 19.00 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

zaterdag 7 en          

zondag 8 februari

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastor J. Keuben

za. 19.00 WoCo-viering 

Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

za.19.00 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zaterdag 14 en       

zondag 15 februari

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

za. 19.00 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

ASWOENSDAG         

woensdag 18 februari   

wo. 19.00 Eucharistieviering

Pastor C. Pikkemaat

zaterdag 21 en      

zondag 22 februari 

wo. 19.00 Eucharistieviering

Pastor J. Keuben

zo. 11.00 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

zaterdag 28 februari en 

zondag 1 maart

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering

Werkgroep

za.19.00 Eucharistieviering

Pastor J. Keuben

zaterdag 7 en         

zondag  8 maart

zo.09.30 Eucharistieviering

Pastor J. Keuben

za. 19.00 Eucharistieviering

Pastor J. Keuben

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

zaterdag 14 en       

zondag 15 maart

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

za. 19.00 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastor C. Pikkemaat

ACTUELE INFORMATIE
Actuele informatie over vieringen in 
de kerken van de parochies H. Geest, 
HH. Jacobus en Johannes en De Goede 
Herder vindt u op

rktwentecentraal.nl

U kunt natuurlijk ook gebruik maken 
van de bijgaande QR-code.

In het vieringenoverzicht vindt u per 
dag waar en wanneer er een viering is. 
U ziet ook meteen wat voor soort 
viering het is.

^ 2 februari: Maria Lichtmis/Opdracht 
van de Heer in de tempel
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DATUM H. Blasius 
Beckum

O.L. Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand Bentelo

H. Blasius 
Delden

H.H. Petrus en 
Paulus Goor

H.H. Petrus en 
Paulus Hengevelde

H. Isidorus, 
St. Isidorushoeve

zaterdag 10 en           

zondag 11 januari             

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastoor J. Keuben

za. 19.00 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

zaterdag 17 en         

zondag 18 januari

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zo. 10.00 Oecumenische viering 

Kapel Weldam

Werkgroep

za. 19.00 Eucharistieviering

Pastor J. Keuben

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

zaterdag 24 en       

zondag 25 januari                   

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen            

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

za.19.00 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zaterdag 31 januari en      

zondag 1 februari

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

za. 19.00 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

zaterdag 7 en          

zondag 8 februari

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastor J. Keuben

za. 19.00 WoCo-viering 

Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

za.19.00 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zaterdag 14 en       

zondag 15 februari

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

za. 19.00 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

ASWOENSDAG         

woensdag 18 februari   

wo. 19.00 Eucharistieviering

Pastor C. Pikkemaat

zaterdag 21 en      

zondag 22 februari 

wo. 19.00 Eucharistieviering

Pastor J. Keuben

zo. 11.00 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

zaterdag 28 februari en 

zondag 1 maart

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

za. 19.00 WoCo-viering

Werkgroep

za.19.00 Eucharistieviering

Pastor J. Keuben

zaterdag 7 en         

zondag  8 maart

zo.09.30 Eucharistieviering

Pastor J. Keuben

za. 19.00 Eucharistieviering

Pastor J. Keuben

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

zo. 09.30 WoCo-viering

Werkgroep

zaterdag 14 en       

zondag 15 maart

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

za. 19.00 Eucharistieviering

Pastoor J. Jansen

zo. 09.30 Eucharistieviering

Pastor C. Pikkemaat
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Info RK Heilige Geestparochie
www.heiligegeestparochie.nl
IBAN: NL94 RABO 0109 0696 25
ANBI-nummer:  002609411
KvK-nummer:  74845721

Secretariaat pastoraal team
Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo
T: 074-349 22 12
E: contact@pastoraalteam.nl
Bereikbaar op dinsdag tot en met donder-
dag van 08.30-16.00 uur 
en op vrijdag van 08.30-12.30 uur.

Centraal secretariaat Heilige Geest
parochie
Hengevelderstraat 24, 7471 CH Goor
T: 0547 - 26 08 78
E: contact@heiligegeestparochie.nl
Dit nummer is niet voor pastorale zorg  
of ziekenzalving. Zie hieronder.

Pastorale nood
In geval van pastorale nood kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met pastoor 
J. Jansen of pastor J. Keuben. U vindt hun 
gegevens in de rechterkolom op deze 
pagina. We vragen u hierbij rekening te 
houden met hun vrije dagen.

Ziekenzalving
Voor de ziekenzalving of de ziekenzegen 
kunt u eveneens rechtstreeks contact  
opnemen met pastoor J. Jansen of  
pastor J. Keuben.

Dopen en Huwelijk
Aanmelden bij secretariaat pastorale team 
T: 074- 349 22 12

Vertrouwenspersoon
• �Mw. Magrit de Graaf 

M: vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl 
T: 06 51 74 13 00

�Caritas H. Geestparochie 
• caritas@heiligegeestparochie.nl

 Facebook.com/heiligegeestparochie

Pastorale team
• �J.A.C. Jansen, pastoor (liturgie) 

M: 06 - 46 90 72 33 (maandag  
niet bereikbaar) 
E: j.jansen@rktwentezuid.nl 
Vrije dag: maandag

• �J. Keuben, pastor 
M: 06 – 37 08 70 87 
E: j.keuben@rktwentezuid.nl 
Vrij: maandagavond en zaterdag

Dankwoord pastoor Jurgen Jansen
Het is alweer meer dan 
drie maanden gelden dat 
onze pastoor Jurgen 
Jansen zijn vijfentwintigja-
rig priesterfeest heeft 
gevierd. Zijn dankwoord 
kwam te laat voor de 
laatste editie van 2025. 
Daarom nemen we het 
alsnog op.

Gelukkig is de mens die zijn vertrouwen in u stelt…

Beste mensen,

Eind september mocht ik mijn zilveren priesterjubileum vieren. In 
twee prachtige vieringen in Delden en Hengelo. Met grote 
dankbaarheid kijk ik terug naar deze momenten die ik met velen 
mocht delen. 

Dankbaar 
Allereerst ben ik God dankbaar voor zijn liefde om elke dag vanuit 
te leven. Ik ben de parochianen, vrienden, de parochiebesturen, de 
koren en de dirigenten, collega’s, vrijwilligers dankbaar voor hun 
aanwezigheid, gebed en ondersteuning. De verbondenheid in 
geloof die ik mocht ervaren tijdens de vieringen was een innerlijke 
bron van geluk, het maakte mij ook wel eens wat verlegen, ik heb 
natuurlijk ook bij tijd wijle gefaald. 

Twee monniken
De benedictijner monnik David Steindl-Rast schreef: ‘Als je 
dankbaar bent, dan heb je de moed om te vertrouwen. En op die 
manier overwin je angst’. Dankbaar zijn helpt ons om vaker 
gevoelens van tevredenheid en vreugde te ervaren. En dat ondanks 
de omstandigheden waarin wij verkeren.

Een medebroeder van monnik Steindl-Rast is Anselm Grün.  
Hij schrijft over dit thema: ‘Dankbaarheid heeft een bevrijdende 
werking. Ze bevrijdt je van dwang om jezelf met anderen te 
vergelijken en je activiteiten en capaciteiten boven die van  
anderen te stellen. Dankbaar zijn laat ons niet alleen maar  
focussen op de doelen die we willen bereiken. Het laat ons  
vooral genieten van wat er nu al is.'

Bron van leven
Zo hoop ik als priester samen te leven, het geloof te vieren, in de 
gemeenschap of in de persoonlijke ontmoetingen. Dat ons mens 
en gelovig zijn ons mag verbinden voor nu en onze gemeenschap-
pelijke toekomst als gelovigen en als parochie. 

Dat het vertrouwen en onze dankbaarheid de dragers mogen zijn 
van ons gelovig leven en inzet voor een betere wereld. 

Met hartelijke groet, 
pastoor Jurgen Jansen 
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‘Keert tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween en 
 rouwbeklag.’ Op aswoensdag 18 februari horen we deze woorden, 
opgetekend door de profeet Joël. Ze roepen op tot bewegen en 
omkeren. En sluiten aan bij een diepgevoeld verlangen in ieder  
van ons.

Voor ons, katholieken, is het Oude Testament grotendeels onbe-
kend terrein. De jaloerse, wrekende God die we daar vaak aantref-
fen, is ons vreemd. Wij leven immers onder het Nieuwe Verbond, 
dat Jezus door Zijn kruisoffer heeft ontsloten. Dat maakt het Oude 
Testament niet minder betekenisvol, maar we vinden meer 
houvast, troost en hoop in de evangelies en de brieven van de 
apostelen. Daarmee geven we wel veel rijkdom en context prijs. 
Jezus, die altijd verwijst naar wat er geschreven staat, heeft immers 
het Nieuwe Testament niet gekend.

Joël maakt het ons ook al niet gemakkelijk. Van hem is weinig 
bekend. Zelfs wanneer hij leefde, valt niet met zekerheid te stellen, 
waarschijnlijk rond 400 voor Christus. In de weinige pagina’s van 
het naar hem genoemde Bijbelboek beschrijft hij een visioen. Het 
begint grauw, met een sprinkhanenplaag die alle voedsel verslindt. 
Dreigend wordt verwezen naar de ‘Dag van Jahwe’, waarop God 
afrekent met Zijn tegenstanders. Het is meteen een dag van 
loutering, waarop God de orde herstelt en oude tijden herleven.

De godsspraak die Joël noteert, ‘Keert tot mij terug’, verzekert hem 
eeuwen later van een plek op het plafond van de Sixtijnse Kapel. 

Niemand minder dan Michelangelo legt hem daar vast. 
Met een knipoog, dat wel: hij voorziet de profeet van  
het gezicht van Donato Bramante, de architect van de  
Sint Pieter. 

Verloren tijd
‘Keert tot Mij terug’: het klinkt als een vermaning en een 
uitnodiging tegelijkertijd. God stelt vast dat Zijn volk zich 
te veel met andere zaken bezighoudt. De tijd van de dans 
om het gouden kalf is in Joëls dagen al lang voltooid 
verleden tijd, maar het weerbarstige volk richt zich 
andermaal op aardse verleidingen.   

Dat sentiment herkennen we. In de president van de 
Verenigde Staten, die zijn land ‘weer’ groot wil maken. Evengoed in 
de uitspraak van de politicus, die belooft dat de zon ‘weer’ over 
Nederland zal schijnen. En in de verzuchting van de partijleiders die 
vergaderen om ons land ‘weer’ een stabiel kabinet te geven. Het 
sleutelwoord is steeds ‘weer’, dat verwijst naar eerdere, als beter 
ervaren tijden. Onze inspiratie ligt nu eenmaal altijd in het verle-
den. We hoeven het alleen maar te zuiveren.

Achteruit vooruit
Misschien kunnen we niet anders. Van de toekomst hopen en 
verwachten (of vrezen) we misschien veel, we kennen haar niet.  
En alle woorden, beelden en dromen die aan haar vastplakken, zijn 
onvermijdelijk ingegeven door onze eigen herinneringen, ervarin-
gen en belevenissen. We beschrijven de toekomst dus vanuit het 
verleden, met woorden die voor ons betekenis hebben. 

Een mij zeer dierbaar en vertrouwd iemand beschreef ooit zijn reis 
door de tijd met de woorden ‘achterwaarts de toekomst tegemoet.’ 
Hij moest mee, de tijd laat zich nu eenmaal niet stilzetten, nog 
minder terugdraaien. Maar de inspiratie en de idealen vond hij in 
de samenleving en de kerk van zijn jeugdjaren. Daaraan bleef hij 
met liefde en overtuiging trouw. Op blijmoedige, vaak geestige en 
aanstekelijke wijze.

Op aswoensdag komen alle lijnen samen. We luisteren naar het 
visioen van Joël. Als de priester ons tekent met as, zegt hij: ‘Bedenk 
dat je uit stof bent gemaakt en tot stof zult weerkeren.’ Opnieuw: 
‘weer.’ Bekeren is omkeren. Er ligt een mooie toekomst achter ons.

Hans Morssinkhof 

‘Keert tot Mij terug…’

Onze inspiratie  
ligt altijd in het 

verleden



Kijk hier naar een heilige voor iedere dag.

Een heilige voor 
elke dag
Ons vertrouwen in de hemel is groot. Vaak zelfs eindeloos, al 
weten we er vrijwel niets over. Jezus is daar, geloven we. En 
Maria. En een groot aantal heiligen. Hoeveel het er zijn, weet 
niemand met zekerheid te zeggen. Meer dan 10.000, hoeveel 
meer is onbekend. Onze kerk is 2000 jaar oud, ze hield de 
administratie niet altijd even zorgvuldig bij. Daarom wordt er 
ook wel eens een heilige van de lijst afgevoerd, als hij of zij niet 
blijkt te hebben bestaan. Een geleerd gezelschap, Bollandisten 
genaamd, pluist er sinds 1643 alle heiligenlevens op na. Tot de 
dag van vandaag.

Met sommige heiligen hebben we misschien een bijzondere 
relatie. Denk aan Antonius van Padua, die we aanroepen als we 
iets kwijt zijn. Aan de patroon van onze kerk of aan heiligen die 
bijzondere daden hebben verricht. Zoals Maximiliaan Kolbe en 
Titus Brandsma. Of we wenden ons tot een heilige als bescher-
ming tegen ziekte, zoals Blasius.

Gewone stervelingen
Zo inspireren heiligen ons. Net als wij zijn ze ooit geboren als 
eenvoudige stervelingen. En omdat ze met zovelen zijn, is elke 

dag van het jaar wel een feestdag van meerdere heiligen. 
Met vaak prachtige namen, als Severinus van Noricum, 
Engratia van Zaragoza of Johanna van Neerinck. Soms 
spreekt alleen de naam al tot de verbeelding. Op de website 
heiligen.net zijn ze allemaal te vinden, met een beschrijving 
van hun leven. Je kunt er op datum zoeken, zodat je geen 
dag zonder heilige hoeft te zijn.

Ook een bezoek aan eenheiligevoorelkedag.nl valt aan te 
raden. Kunsthistorica Jeanne van der Stappen-Heyvaert 
brengt er de beschikbare informatie over een groot aantal 
heiligen bijeen. Met veel zorg, toewijding en liefde. Ze laat 
bovendien zien hoe die heiligen in de loop der eeuwen zijn 
uitgebeeld. Wie er een keer heeft gekeken, keert er altijd 
terug. Heiligen zijn er in overvloed en ze maken nieuwsgierig.

Want het idee is zo mooi: zij al boven, wij nog beneden.  
Wie gelooft, gaat nooit alleen.

Hans Morssinkhof  

^ 3 februari: H. Blasius

^ 13 juni: H. Antonius van Padua

^ 14 augustus: H. Maximiliaan Kolbe


